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slam bir usul ve üslup dinidir. Ortaya koyduğu prensipler manzumesini en az o prensipler kadar değerli bir mazruf içinde bireye ve topluma sunar. Tebliğ ve irşat faaliyetinde bulunan din gönüllüleri başta olmak üzere, “iyiliği emredip kötülüğü sakındırmak” için gayret sarf edenlerin dil ve üsluplarında bir olgunluk olması da önemlidir. 


Kendisini bir iyiliğin, bir inancın, bir ahlaki öğretinin mümessili olarak gören kişilerin hiçbir zaman unutmaması gereken husus, iletişimde dil ve üslubun, aktarılan mesajın akıbetini belirlediği gerçeğidir. Kur'an'da, Cenab-ı Hakk'ın Hz. Musa'dan (a.s.) Firavun'a gidip güzel söz söylemesini istediğini (Taha, 20/44.), Hz. Peygamber'e de (s.a.s.) “Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi...” (Âl-i imran, 3/159.) dediğini öğreniyoruz. Vahye muhatap olan peygamberlerin yine vahiyle iletişimde güzel dil ve yumuşak üslupla tembihlenmeleri bizim için de önemli bir ilkeye tekabül etmektedir. 


İnsanları hak dine davet edenlerin incitmeden, kırmadan, ötekileştirmeden ve gizlemeden yadırgamadan, küçümsemeden ama bütün bunları yaparken hakikati de eğip bükmeden ortaya koyabilmek gibi bir sorumluluğu vardır. Burada denge ve titizlik önemlidir. Dili muhataplara sevdirecek şekilde kodlaması, Hz. Peygamber'in hem davranışlarında hem ifadelerinde en önemli özelliktir. Dil ve üslupta ortaya konulacak dikkat, her şeyden önce onun, “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.” (Buhari, İlim 12.) 
hadis-i şerifinin ruhuna hizmet etmelidir. 


Bugün Müslümanlar arasında vuku bulan ayrılıkçı, ayrıştırıcı akımlar bir dil ve üslup problemi olarak neşet etmişler, daha sonra da İslam'ı ve Müslümanları dünya kamuoyu önünde rencide edecek raddeye gelmişlerdir. Müslümanlar sadece gayrimüslimlere değil, kendi aralarında da üsluba dikkat etmeli, aralarındaki ihtilafları serinkanlılıkla, bir itidal ve ahlak temelinde olgunlukla konuşabilmelidirler. Bugün en çok ihtiyacımız olan şeylerin başında bu rikkat gelmektedir. 





Bu ayki sayımızın konusu, “Tebliğde Dil ve Üslup.” Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. 
Muhlis Akar, “Vaaz ve İrşat Hizmetlerinde Dil ve Üslup” başlığı altında, din hizmetinde bulunan din gönüllülerinin bu vazifeyi icra ederken sahip olmaları gereken nitelikler, takip etmeleri gereken kimi usul ve yöntemler üzerinde durdu. Prof. Dr. Tahsin Görgün, “Din ve Dil Üzerine” yazısında, dilin dini hayattaki belirleyici etkisine dikkat çekti. Prof. Dr. Mustafa Karataş, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatından örneklerle tebliğde kurulması gereken iletişim dilini hülasa etti: “Hz. Peygamber'in Tebliğ ve İletişim Dili”, Doç. Dr. Ülfet Görgülü ise “Beri Gelsin Söz Edebini Bilen, Hikmetle Söz Edebilen” başlığı altında söz söylemenin gerekliliğinden ve inceliklerinden bahsetti. Dosyamızın söyleşi konuğu Prof. Dr. Mürteza Bedir, “Tebliğde Dil ve Üslubun Ehemmiyeti” hakkında sorularımızı cevaplandırdı. 


Bu ayki dergi gündemimizin tebliğde dil ve üsluba bir katkı sağlaması temennisi ile okurlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; bayram ikliminin milletimize, gönül coğrafyamıza ve bütün ümmete hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim. 
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TEBLİĞDE DİL VE ÜSLUP 


işiden dış dünyaya yansıyan eylem ve söylemler niyet, irade ve düşünce süzgecinden geçtikten sonra varlık alanı bulmaktadır. Bu sebeple, karşımızdakine yönelik yaklaşımımızı, iç dünyamızdaki süreçler tayin etmektedir. “Ameller niyetlere göredir.” (Buhari, Bedü'l-vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11.) nebevi öğretisi de söz konusu tespiti güçlendirmektedir. Dolayısıyla, dışımızdaki dünyaya dair söz ve üslubumuzun müspet yahut menfi oluşunu, haddizatında bizim yaklaşımımız belirlemektedir. 





Bu noktadan hareketle ifade edelim ki bireyin dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen dinimiz İslam'ın yüce hakikatlerinin tutum, tavır ve eylem olarak aktarılmasında rol model alınan kimselere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda samimi niyet, hasbi gayret, sahih/güncel bilgi ve iyiliği merkeze alan güzel ahlak, kuşanılması gereken olmazsa olmaz değerlerdir. Nitekim karşımızdakine sunacağımız dini bilgi -ne kadar değerli ve işlevsel olursa olsun- maksadından farklı bir niyet ve çabayla ortaya konmuşsa, bu iletişimin sonucunun müspet olmayacağı her yönüyle maruftur. Hâl böyleyken, samimiyet ve hasbilik üzerine inşa edilecek din hizmetinin mutlaka makes bulup olumlu neticelerle taçlanacağını vurgulamak gerekir. Dini literatürde “güzel söz” olarak karşılık bulan bu boyut; “...Güzel söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabb'inin izniyle her zaman meyvesini verir...” (İbrahim, 14/24-25.) ayetiyle tebarüz ederken, “Güzel söz sadakadır.” (Buhari, Cihad, 128.) buyuran Hz. Peygamber'in (.a.s.) ifadesiyle de kişiler arasındaki muhabbetin ilk aşamasını bizlere göstermektedir. 


Diğer taraftan, dini söylemin sahih referanslarının bulunması, dinin temsil ve sunumundaki en önemli vaz- 


geçilmezlerin başında gelmektedir. Zira doğru verilere dayanmayan tebliğ veya irşadın, istismara kapı araladığı yadsınamaz bir gerçektir. Vurgulanan husus, muhatabı değersizleştiren, din realitesini somut amaçlara ulaşmada yarayışlı bir vasıta konumuna indirgeyen menfaatçi bir yaklaşımın ürünüdür. Nitekim bahse konu duruma ışık tutan ve şiddetli bir yaptırım içeren; “Ey iman edenler! 
Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saff, 61/2.) 
ayeti, söz sorumluluğunun en önemli gereğinin doğruluk olduğuna işaret etmektedir. Vahiy ile sözü merkeze alan yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inananlara yönelik bu hitabı, üzerinde çok boyutlu düşünmeyi hak eden çarpıcı bir ifadedir. 


Bu kapsamda, dinimiz İslam'ın ideal ve evrensel ilkelerinin farkında olarak sosyal gerçeklikleri yok saymadan, yaşanan hayatı doğru tahlil edip bugünü ve yarını en güzel şekilde inşa etmeye çalışmak, dil ve üslup bağlamında mühim bir sorumluluk olarak bizleri karşılamaktadır. Söz konusu sorumluluk, dinin ana kaynakları olan Kur'an ve sünnet çerçevesinde üretilen doğru ve güncel bilginin anlaşılır, makul bir dille sunulmasını zorunlu kılmaktadır. Zira sahih dini bilgiyi özellikle genç kuşakların idrakine sunmanın daha da anlam kazandığı günümüzde, zikredilen yaklaşım oldukça önem arz etmektedir. 


Maddeye yönelimin arttığı, biz şuurunun azaldığı, anlamın kaybolduğu, insanlığın eşya ve hadiseye mekanik perspektiften yaklaştığı bir zaman diliminde mana ve hakikatin memba! olan söz, iletişimdeki muhkem konumunu maalesef kaybetmiştir. Ortaya konan tablodan en fazla etkilenen alanlardan biri de hiç şüphesiz din olmuştur. 
Özellikle kitle iletişim araçlarının kullanımının her geçen gün arttığı bir dönemde din dili, anlam ve zarafet açısından irtifa kaybetmiş, din adına sorumluluktan uzak, şık 


BAŞMAKALE 





İnsanlığın ortak mirası ve kazanımı olan dine dair dilden dökülenlerin kuşatıcı, yapıcı, birleştirici 


ve kucaklayıcı bir vasıfta olması gerekir. Aksi takdirde kutsala dayanarak insanları yargılayan, gerilimi tırmandıran, insanları ayrıştırma ve kutuplaşmaya götüren din dilinden en çok zarar gören de gayesi yeryüzünde tevhidi ikame etmek olan dinin bizzat kendisi olmaktadır. Dolayısıyla, müspet hiçbir dini içerik arz etmeyen, nezaketten uzak, hoyrat, tekelci ve baskılayıcı böyle bir üslup, ne yazık ki yapılan yanlışların Müslümanlardan ziyade İslam'a mâl edildiği bir anlayışı beslemektedir. 





olmayan söylemler ortaya konmuş ve insanlığın dine dair farkındalığı bu yolla örselenmiştir. Nitekim tebliğ ve irşat faaliyetinin kadim usulündeki gerçek kişilerle kurulan iletişim sonucu oluşan organik bağ, ne yazık ki bugün muhatapla araya ciddi mesafeler koyan sanal platformlar- da ortadan kaybolmuştur. Bu meyanda, yaşanan hayatın bütün şubelerine dair belirleyici ve yön verici fonksiyonu bulunan dini kavram, ifade ve söylemin, anlamdan ziyade surete hapsedilerek içinin boşatıldığı da bilinen bir gerçekliktir. 


İnsanlığın ortak mirası ve kazanımı olan dine dair dilden dökülenlerin kuşatıcı, yapıcı, birleştirici ve kucaklayıcı bir vasıfta olması gerekir. Aksi takdirde kutsala dayanarak insanları yargılayan, gerilimi tırmandıran, insanları ayrıştırma ve kutuplaşmaya götüren din dilinden en çok zarar gören de gayesi yeryüzünde tevhidi ikame etmek olan dinin bizzat kendisi olmaktadır. Dolayısıyla, müspet hiçbir dini içerik arz etmeyen, nezaketten uzak, hoyrat, tekelci ve baskılayıcı böyle bir üslup, ne yazık ki yapılan yanlışların Müslümanlardan ziyade İslam'a mâl edildiği bir anlayışı beslemektedir. Öte yandan, dil ve din estetiğinden mahrum olan bu tavır, gençlik özelinde insanlığın idealden oldukça farklı yönlere savrulmasında hiç de göz ardı edilmeyecek bir tablo ortaya koymaktadır. Din ve dine ait unsurlarla bireyin arasını açan, hikmet yönü bulunmayan, din dilini kin dili hâline getiren bu söylem, günümüzde özellikle gençlerin zihin, gönül ve benliklerinde onulmaz yaralar açmaktadır. Söz konusu sonuç, muhatabımızla kurduğumuz iletişimin, beden dili yanında sevgi dili boyutunun da bulunduğu gerçeğini maalesef göz ardı ettiğimizi göstermektedir. Bu çerçevede, zikredilen hassas detayı temsil eden; “..Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi...” (Âl-i 


İmran, 3/159.) ayeti, sevgili Peygamberimizin örnekliğiyle ders mahiyetinde önümüze konan esaslı bir ilkedir. Bu noktada, insanların maslahatı için gönderilmiş ve kaynağı bizzat Cenab-ı Hak olan dinin, yaratılmışlar eliyle böylesine istenmedik bir neticeye kaynaklık etmesine hiç kimsenin hakkı olmadığını vurgulamak gerekir. 


Bu bağlamda kuşanılması gereken tavır, muhatap kitlenin dinimize dair soru ve beklentileri noktasında Allah hakkını gözetip nebevi metodu ilke edinerek aklıselim ve kalbiselime uygun kelam etmektir. Dolayısıyla, güzel ahlak merkezli hâl ve kâl ile taçlanan, anlamı muhafaza eden, yalın, saygın, hassas ve bütüncül bir üslup, günümüzde dinin insanlarla doğrudan buluşmasında oldukça önem arz etmektedir. Zira söz söylemenin kişiye yüklediği sorumluluk da bunu gerektirir. Bu itibarla tebliğ ve irşatta; bilgi ve hikmete dayalı, ihtilaf ve tefrikadan uzak, hak-hakikati dillendiren, zarif, anlaşılır, sade ve güncel bir dilin oldukça önemli olduğunu ifade etmek izahtan varestedir. 


Sonuç olarak ifade edelim ki, çevremizle olan ilişkilerimizde iyiliği teşvik edip kötülüklerden alıkoyma düsturunu eylem ve söylem boyutuyla tam manasıyla hayata yansıtabilecek bir yaklaşım, mühim bir ideal olarak karşımızda durmaktadır. Bunu gerçekleştirirken de hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i, onun yaşanır boyutu olan Hz. Peygamber'in sünnetini ve hikmeti kendimize rehber edinmeliyiz. Mükemmele giden yolun detaylara da hâkim olmaktan geçtiğini hatırımıza getirdiğimizde, İslam'ın görünen yüzü mesabesindeki bu müspet yaklaşımın, dinimizin gönüllerde sağlam ve kalıcı bir yer edinmesindeki rolü ve fonksiyonu daha iyi anlaşılacaktır. 
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- nsanları iyiliğe çağırıp kötülükten sakındırmak dini bir görev olduğundan (Âl-i 
=æ İmran, 3/104, 110; Tevbe, 9/71.) 
İslamiyet'te vaaz ve irşadın önemi büyüktür. Bu önemli görevi icra ederken usul ve yöntem de çok önemlidir. Çünkü kurulacak olumsuz bir cümleyle insanların hayatları altüst olabilir. Bu bakımdan vaaz ve irşat hizmetlerinde ne söylediğimiz kadar neyi, nasıl ve ne zaman söylediğimiz ve neye dayanarak söylediğimiz de önem arz eder. Din hizmetinde bulunan din gönüllülerimizin bu vazifeyi icra ederken sahip olmaları gereken bazı nitelikler ve takip etmeleri gereken kimi usul ve yöntemler vardır. 





Mesleğin gerektirdiği ilmi donanıma sahip olmak 


Vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunacak kişilerin mesleğin gerektirdiği ilmi birikime sahip olmaları gerekir. Bu bilgi genel mesleki bilginin yanı sıra irşat yapılacak özel alanla ilgili güncel, aktüel ve uzmanlık gerektiren bilgiyi de kapsamaktadır. Zira yeterli bilgiye sahip olmadan dini konularda hüküm vermek ve beyanda bulunmak ağır bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. (bk. A'raf, 7/33; İsra, 17/36; Nahl, 16/43.) 


Konuya hâkim olmak 


Etkili bir konuşma iyi bir hazırlıgın ürünüdür. Konuşma âdeta bir seyahate benzer. Seyahate çıkacak kişi bir yolculuk planı yaptığı gibi, vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunacak kişi de konuşmasını önceden planlamalı, nereden başlayıp nereye varacağını ve ne gibi mesajlar vereceğini belirlemelidir. 
Aksi takdirde konuşmasına nereden başlayacağını, nereye varaca- 


ğını bilmeden söze başlayan hatip konuyu dağıtacak, vermek istediği mesajı veremeyecektir. 


Niyeti halis, hedefi Allah rızası olmalı 


Müslümanların ibadet ve davranışlarının Allah katındaki temel değerlendirme kriteri niyet ve ih- 





Sabır olmadan başarı olmaz. Her alanda olduğu gibi vaaz ve irşat hizmetlerinde de din gönüllüsü sabır yüklenmeli, muhatap kitleden gelecek ölçüsüz tavır ve davranışlara karşı sabırlı davranarak başarıya kilitlenmelidir. Zira bu kutsal vazifeyi icra edenler zaman zaman sabırlarını zorlayacak yanlış söz ve davranışlara muhatap olabilirler. 














lastır. İhlas, inanç, ibadet ve eylemlerimizde samimi olmak, her işimizi yalnızca Allah için yapmaktır. 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir hadislerinde, “Din, samimiyettir.” 
(Müslim, İman, 95.) buyurmuşlardır. Din gönüllüsü de vaaz ve irşat hizmetlerini ihlas eksenli yapmalı, hizmetlerinde Allah'ın rızasını esas almalı, “Acaba nasıl konuşursam, nasıl davranırsam Allah beni beğenir, benden razı olur?” dü- 


şüncesiyle hareket etmeli; riya ve gösterişten sakınmalı, nefsini ön plana çıkarmamalı; dikkatini ilahi mesaja yoğunlaştırmalıdır. Aynı şekilde şehvet, şöhret ve servet tuzağına karşı dikkatli olmalı, değerlerinden taviz vermemeli, meşru olmayan dünyevi tekliflere karşı Hz. Peygamber gibi, “Değil ki yaptığınız bu teklifleri kabul etmek, güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de ben bu davadan vazgeçmem.” diyebilmelidir. Vaaz ve irşat hizmetlerinde bütün peygamberlerin Kur'an'da ortak ifadesi olan, “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.” (Şuara, 26/109.) prensibine bağlı kalmalıdır. 


Hâl ehli olmak 


Hâl ehli olarak inandığı ve yaşadıgı dini anlatmak peygamberlerin tebliğdeki en önemli metotlarından biridir. Zira etkili anlatım, ilahi mesajın anlatan tarafından bizzat içselleştirilip yaşanmasıyla olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), yüce Allah'tan gelen ilahi vahyi kul olarak herkesten önce kendisi inanıp tatbik eder, rasul sıfatıyla da insanlara tebliğ ederdi. Bir ayet-i kerimede bu durum şöyle haber verilmektedir: “Peygamber kendisine indirilene inandı, müminler de inandılar.” (Bakara, 2/285.) 
Yine; “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar.” 
(Hud, 11/112.) “(Ey Muhammed!) 
Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Şüra, 42/15.) ayetinde Hz. 
Peygambere ve müminlere yüce Allah'ın emrettiği şekilde hayatlarının bütün alanlarında dosdoğru olmalarının emredilmesi, vaaz 





www.diyanetdergi.com 


HAZİRAN 2018 | DİYANET AYLIK DERGİ |7 











ve irşat faaliyetlerinde bulunacak kişilerin yaşantılarının sözleriyle bütünleşmesi konusunda önemli mesajlar vermektedir. Nitekim geçmişte sözlü irşat faaliyetlerinin yapılamadığı dönemlerde hâl ehli olan insanların yaşam tarzları tebliğ fonksiyonunu icra etmiş, birçok insanın hidayetine vesile olmuştur. 


Vaaz ve irşat hizmetlerinde bulunan din gönüllüsü de, insanları davet ettiği prensiplere kendisi içtenlikle inanır ve inancını salih amele, güzel ahlaka dönüştürürse yaptığı hizmetin olumlu etkileri muhatapların üzerinde görülür. Kur'an-ı Kerim'de davet ehlinin bu özelliklerini anlatan ayette de; insanları “Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım! diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet, 41/33.) buyrularak insanları hakka davet edenlerin salih amel sahibi olmaları gerektiği önemle vurgulanmaktadır. 


Anlattığı hakikatleri hayatlarında uygulamayanlar ise yüce Allah tarafından uyarılmaktadır: “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katın- da büyük bir gazaba sebeptir.” (Saft, 61/2-3.) “Siz Kitabı okuyup durdugunuz hâlde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? 
(Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor musunuz?” (Bakara, 2/44.) 


Tabiinin önde gelen âlimlerinden Süfyani Sevri de bu prensibe şöyle dikkat çekmiştir, “Söz kabul edilmez amel olmayınca; amel kabul edilmez ihlas olmayınca; ihlas da kabul edilmez Kur'an ve sünnete uygun olmayınca.” 


O hâlde bu ulvi görevi yapanlar tıpkı Rasulüllah gibi hâl ehli ol- 


malı, ahlakı, yaşantısı, davranışı Kuran'a uymalı; işe kendisinden ve ailesinden başlamalı, eylem ve söylemleri bütünlük arz etmeli, ameli, sözünden daha önde olmalıdır. 


Dürüst, emin ve güvenilir olmak 


Peygamberlerde bulunan beş nitelikten biri de "emanettir. Peygamberler gönderildikleri toplumlara, “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” (Şuara, 26/107.) demişlerdir. Bu sıfat, peygamberlerin emin ve güvenilir olduklarını ifade eder. Nitekim Sevgili Peygamberimiz daha peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke müşrikleri tarafından "el-emin” (dürüst/güvenilir Muhammed) olarak tanınmıştı. Mekkeliler onu bu unvanıyla tanırlardı. Dolayısıyla günümüz mürşitleri de etkili ve verimli hizmetler icra edebilmek için dürüst, emin ve güvenilir olmalı; din adamına olan güveni korumalı, emniyet ve güveni yok edici her türlü olumsuz söz, tutum ve davranıştan sakınmalıdır. Unutulmamalıdır ki insanlar nezdinde güven kaybına uğrayanlar mesajlarını topluma asla kabul ettiremezler. 


Muhatapları tanımak 


Din gönüllüsü, hitap ettiği kitlenin psikolojik ve sosyolojik özelliklerini, maddi ve manevi problemlerini bilirse hizmetinde başarılı olur. Zira teşhis tedavinin yarısıdır. 
Doktor nasıl ki hastasını muaye- ne edip hastalığını teşhis ettikten sonra tedavi yöntemine başvuruyorsa, din gönüllüsü de benzeri bir yöntemi uygulamalıdır. Önce “hedef kitleyi” psikolojik ve sosyolojik yönlerden iyice tanımalı, problemlerini teşhis etmeli, ihtiyaçlarını belirlemeli, örf ve âdetlerini, ortak 


dertlerini, beklentilerini öğrenmeli; böylece gerekli ön hazırlık çalışmasını yaptıktan sonra vaaz ve irşat faaliyetine başlamalıdır. Aynı şekilde muhataplarla ortak noktaları bulmak, onların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde konuşmasını planlamak da vaaz ve irşat hizmetlerinde verimliliği sağlayacaktır. 





Anlayacakları seviyeden hitap etmek, anlaşılır olmak 


İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmada sözün önemi büyüktür. Peygamberler, elçi olarak gönderildikleri toplumların dili ile konuşmuşlar, onlarla sağlıklı iletişim kurarak ilahi mesajı kendilerine en güzel şekilde ulaştırmışlardır. Vaaz ve irşadın başarısı da muhataplara anlayacakları seviyeden hitap etmeye bağlıdır. 
Zira güncellikten uzak, doyurucu olmayan ve “gönül” derinliğinden yoksun konuşmalar muhataplar üzerinde olumlu etki yapamaz. 
Bu yüzden din gönüllüsü nerede ne söyleyeceğini bilmeli, ihtiyaç ölçüsünce konuşmalı, herkese anlayacağı dille hitap etmelidir. Allah Rasulü'nün: “İnsanlara akılları ölçüsünce (anlayacakları şekilde) konuşun.” buyruğunu kendine ilke edinmelidir. Söz söylerken muhatap kitlenin psikolojik durumlarını dikkate almalı; din adına vereceği mesajların nasıl algılanacağını ve ne tür sonuçlara yol açabileceğini öngörebilmelidir. Sözlerinin doğru anlaşılıp anlaşılmadığını test etmek için geri bildirim almalı, bu konuda sözel olmayan ipuçlarını da dikkate alarak muhatap kitlenin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmalıdır. Hitap tarzında sürekli olarak “sen” veya “siz” dili yerine, “ben” veya “biz” dilini kullanmalıdır. Mesela “Yüce Allah sana, size... emrediyor.” ya da “Sizi... nehyediyor.” yerine, “Yüce Allah bu ayet-i kerimede biz kullarına emrediyor, bize farz kılıyor.”, “Biz kullarına yasaklıyor, haram kılıyor.” gibi hatibin kendi nefsini de işin içine katarak kuracağı cümleler daha etkili olacak, mesajin genelleşmesine ve alınganlık gösterilmeden herkesin kendi payına düşeni almasına vesile olacaktır. 
Nitekim geçmişte İslam âlimlerinin hitaplarında bu hassasiyeti görüyoruz. Okunan hutbelerde “Size ve günahkâr nefsime Allah'a karşı gelmekten sakınmayı (takvayı) ve O'na itaat etmeyi tavsiye ediyorum.” gibi ifadeler hatipler için güzel bir örnek teşkil etmektedir. 





Yapılan konuşmanın ilgiyle dinlenilmesi ve verilen mesajın doğru anlaşılması için doğru bilginin duyguyla birlikte verilmesi de önem arz eder. Zira duygularını sahih bilgiyle yoğurarak konuşmasına katan bir hatibin gönlünden ve beyninden dinleyicilerin gönlü- ne ve beynine giden manevi bir yol olur. Gönülden gönüle giden yolda sevgi, beyinden beyine giden yolda mantık vardır. Böylece konuşmacı ile dinleyiciler arasında sevgi ve mantığa dayanan bir dostluk köprüsü kurulmuş olur. Bu ise hatibin konuşmasının hedef kitle üzerindeki etkisini artırır. 


Hikmet ve güzel öğütle konuşmak 


Vaaz ve irşat hizmetlerinde insanların anlayacakları seviyeden konuşmak elbette önemlidir. Ancak söylenecek sözün, verilecek mesajın insanların hayatında farkındalık oluşturacak şekilde hikmet yüklü olması daha da önemlidir. 
Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in- de; “Ey Muhammed! Rabb'inin 


yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabb'in kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.” (Nahl, 16/125.) 
buyurarak, tebliğ ve irşat hizmetlerinin hikmet ve güzel öğütle yapılması gerektiğini hatırlatmaktadır. 


Bu nedenle vaaz ve irşat hizmetini icra edecek kişiler; anlatırken düşündürmeli, düşündürürken sevdirmeli, sevdirirken İslam'ın yüce pınarından insanlara kana kana içirmelidirler. Ayrıca bu vazifeyi icra ederken söylenen sözler, verilen mesajlar cemaati ilgilendirmeli, herhangi bir problemine çözüm olmalı, dindarlığının gelişmesine katkı sağlamalıdır. 


Merhametli, tatlı dilli ve güler yüzlü olmak 


Din gönüllüleri işlerinin gereği olarak insanların hem mutlu hem de üzüntülü günlerinde onlarla beraber olmaktadırlar. Nikâh, dügün, doğum gibi mutlu anlarında insanların sevinçlerini paylaşırken güler yüzlü ve tatlı dilli olmak; yaşlılık, hastalık, kaza, afet, musibet ve ölüm gibi acılı zamanlarında ise şefkatle muamele etmek ve tatlı dilli olmak verimli bir din hizmeti için önem arz eder. Bu nedenle din hizmeti verenler, yüce Kuran'ın: “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” 
(Tevbe, 9/128.) “Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.” (Âl-i İmran, 3/159.) 
ayetlerinde bildirilen Hz. Peygam- 


ber'in ahlakını örnek edinmeli, insanlara yumuşak davranmalıdır. 
Yine Yüce Allah'ın Hz. Musa'yı Firavun'a gönderirken, “Firavun'a gidin. 
Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar.” (Tâhâ, 20/44.) buyurduğu gibi, “kavl-i leyyin” (hoş ve yumuşak söz) ile konuşmalı, tatlı dilli olmalı; asla şahsiyetleri rencide edici, gönül kırıcı olmamalıdır. 


Yunus Emre iletişimde tatlı dil ve yumuşak sözün bu önemine şöyle dikkat çeker: “Söz ola kese savaşı / Söz ola kestire başı / Söz ola âğülu aşı /Yağ ile bal ide bir söz.” Halk arasında da, “Dil yarası kılıç yarasından daha ağırdır.” denilir. Zira kılıç yarası bir süre sonra iyileşebilir ama bazen sözle açılan yaralar iyileşmez, ebedi âleme intikal eder. 
Bazen yıkıcı ve kırıcı bir söz insanları ölüme bile götürebilir. Buna karşılık, anlayış, sevgi ve şefkat yüklü bir söz hayata âdeta küsmüş kimi insanları hayata yeniden bağlar. Bu yüzden din gönüllüsü, vaaz ve irşat faaliyetinde bulunurken tatlı dilli olmalı, yanlış anlaşılmalara ve huzursuzluklara sebebiyet verebilecek üslup ve sert söylemlerden kaçınmalıdır. 


Diğer yandan vaaz ve irşat hizmetlerinde bir konuşmacının başarısını olumlu yönden etkileyen en önemli hususlardan biri de güler yüzlü olmaktır. Zira tebessüm, muhataplara karşı sevgi, saygı ve sempati duymanın bir göstergesidir. Dinleyicilere karşı asık surat, çatık kaş ve kırıcı sözlerle hitap edenlerin başarı şansı azdır. Eğer konuşmacı muhataplarına karşı asık surat ve çatık kaşla bakarak hitap ederse, onlarda da doğal olarak aynı tepki oluşur ki, bu da sağlıklı iletişime engel olur. 
Hani anlatılır ya, eski zamanlarda 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insanlar iki ayrı tezgâhta yan yana satış yaparlarmış. İşte bu tezgâhlarda satış yapan satıcının biri bal digeri ise sirke satar. Bal satışı yapan kişi tezgâhın başında suratı asık bir şekilde durur. Sirke satıcısı ise güler yüzle müşterilerini karşılar. 
Bu iki tezgâhtan alışveriş yapmaya gelenler, sirke alıp bal almadan giderler. Canı iyice sıkılan bal satıcısı bunun nedenini işin ehli bir tüccara sorar. O da satıcının hiç gülmeyen suratına bakıp: "Evlat, Sen bal satıyorsun ama yüzün sirke satıyor, komşun ise sirke satıyor ama yüzü bal satıyor, tabii ki sana müşteri gelmez!" der. 


Mütevazı olmak, insanlara değer vermek 


Maalesef bazı insanlar kimseyi yanlarına yaklaştırmaz; insanları görmezlikten, duymazlıktan gelir, bir selamı, bir tebessümü bile çok görürler. Kibir ve gururları insanlarla sağlıklı iletişim kurmalarına engel olur. Sosyolojik rolleri gerçek kişiliklerinin önüne geçer. Bu tür tutum ve davranışlar ise insanlar arasında sevgi ve saygıyı yok ettiği gibi iş ve hizmetlerde de verimliliği olumsuz yönde etkiler. 


Bu bakımdan bizler din gönüllüleri olarak rengi, dili, sosyal statüsü ne olursa olsun, insana insan olduğu için değer vermek, insanca muamele etmek durumundayız. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da sevgili Peygamberimiz'i kendimize rehber edinmeliyiz. Zira vaaz ve irşat hizmetlerini yürüten kişi, peygamberin misyonunu yüklenmiş kişidir. Hz. Peygamber farklı kesimlere karşı büyük bir tevazu içinde bulunur, aralarında ayrım yapmaz, hiç kimseyi hakir görmezdi. Herkese değer verir, zaman ayı- 


nir, gönüllerini alırdı. Bir defasında karşısında titreyen birini görünce, “Sakin ol, titreme, ben bir kral değilim! (Güneşte) kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” (ibn Mâce, Et'ıme, 30; Halebi, es-Siretü'l-Halebiyye, Ill, 43.) diyerek onu rahatlatmıştı. Hayatının en görkemli sahnesinde dahi kibre kapılmayarak tevazudan ayrılmayan Allah Rasulü bu davranışıyla insanlık dersi vermiş, ashabına da aynı tavrı sergilemeleri gerektiğini bildirmişti. 


Şüphesiz vaaz ve irşat hizmetlerini yürüten din gönüllülerinin de alçakgönüllü olmaları, hiçbir ayrım yapmadan insanlara insanca muamele etmeleri, anlayacakları seviyeden konuşmaları hizmetlerinde verimliliği artıracaktır. Aksi takdirde söz ve tavırlarıyla insanlara karşı büyüklük taslayan, konuşurken yüzlerine bakmayan ve kibirli davrananların din adına yapacakları hizmetlerde başarılı olmaları mümkün değildir. Zira kibir ve gururluları yüce Allah sevmediği gibi (Nahl, 16/23; Kasas, 28/76.) insanlar da sevmez ve böylelerinin etrafında bir araya gelmez. 


Sabır yüklenmek 


Sabır olmadan başarı olmaz. Her alanda olduğu gibi vaaz ve irşat hizmetlerinde de din gönüllüsü sabır yüklenmeli, muhatap kitleden gelecek ölçüsüz tavır ve davranışlara karşı sabırlı davranarak başarıya kilitlenmelidir. Zira bu kutsal vazifeyi icra edenler zaman zaman sabırlarını zorlayacak yanlış söz ve davranışlara muhatap olabilirler. Bu gibi durumlarda yapılması gereken şey kişileri hedef almamak, şahsiyetleri rencide edip onları çevresinden uzaklaştırmamak; yanlış söz ve davranışları uygun bir üslupla dü- 


zeltmektir. Kur'an'ın bize öğrettiği metot budur. (Lokman, 31/17.) 


Uygun zaman ve mekânı gözetmek 


Söz, gerektiği yerde ve uygun zamanda söylenirse etkili olur. Susulacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak irşat metoduyla bağdaşmaz. Sevgili Peygamberimizin vaaz konusunda insanlara bıkkınlık gelmemesi için uygun zaman ve mekânı gözettiği dikkate alınırsa, vaaz ve irşat hizmetlerinde zaman ve mekân tayininin önemi daha iyi anlaşılır. Aksi takdirde dünyevi omeşguliyetlerin yoğun olduğu veya hastalık, uykusuzluk, olağanüstü durumlar gibi sıkıntılı zamanlarda bu tür faaliyetlerde bulunmak çok verimli olmaz. Bu nedenle vaaz ve irşadın verimli olmasını sağlamak için zaman ve mekân seçimine ve de insanların psikolojilerinin uygun olup olmadığına dikkat etmeli, sevgili Peygamberimizin şu güzel mesajını rehber edinmeliyiz: “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” (Buhari, İlim, 11.) 


Farklı inanç ve meşrep mensuplarını hedef almamak 


Vaaz ve irşat hizmetlerinde muhatap kitleyle sağlıklı bir iletişim kurmanın ve dolayısıyla verimli olmanın önemli yollarından biri de farklı inanç ve meşrep mensuplarını doğrudan hedef almamak, şahsiyetleri rencide etmemek, günahkâra değil, günaha kızmaktır. 
Yüce Allah bu konuda bize şu ilkeyi hatırlatıyor; “Onların, Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah'a söverler...” (En'am, 6/108.) 


Bu ayete göre diğer insanların 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inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmek İslami edep ve ahlakla bağdaşmadığı gibi, İslam'ın izzetine de zarar getirir. Şüphesiz yanlış yolda olanları uyarmak, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ortaya koymak gerekli olmakla birlikte; ayete göre, bunu hakaret, sövüp sayma gibi İslam ahlakının edep ve nezaket kurallarıyla bağdaşmayan bir üslupla yapmak caiz değildir. Nitekim ayette hitabın, Hz. Peygamber'e değil de müminlere yöneltilmiş olması bunu gösterir. Çünkü hakaret içeren cümle kurmak Rasulüllah'ın ahlakıyla bağdaşmadığı için ona böyle bir uyarıda bulunulmasına gerek yoktur. 


Ayette İslam'ın tebliğ ve davet metoduna da işaret vardır. Buna göre 


insanları ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve aşağılama ise muhatabın düşmanlık duygularını kabartır; inatlaşma, sertleşme ve giderek çatışmaya yol açar.” (bk. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, 11/452-453. Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.) Nitekim Hz. Peygamber'in, gördüğü herhangi bir yanlış veya kusuru düzeltirken, doğrudan eylemin faillerini muhatap almayıp, “şöyle, şöyle yapanlara ne oluyor ki...” gibi dolaylı ifadeler kullanması bu konuda en güzel örneklerden biridir. 


Şunu da ifade edelim ki camiler; birleştiren, toplayan mekânlardır. 
Camiye gelen herkesi Rahman'ın misafirleri bilmeli, onları incitmemeli, vaaz ve hutbelerimizle ortak yönlerimizi geliştirerek toplumun 


birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine katkı sağlamalıyız. Hz. 
Peygamber'in üslubu olan müjdeleyici, uyarıcı, ümit verici, bilgilendirici, hoşgörülü ve her kesimden insanın anlayacağı açıklıkta bir üslup kullanmalı; ümit kırıcı, sert, cemaati gerginliğe ve münakaşaya götürecek, onları camiden ve ibadetten uzaklaştıracak bir tarz benimsemekten kaçınmalıyız. 


Konuşmanın sonunda konuyu özetlemek 


Özellikle camilerde yapılan vaazlarda cemaat çoğunlukla aynı anda camide bulunmamakta, peyderpey camilere gelmektedir. Bu nedenle konuşmanın sonunda kısa ve anlaşılır bir şekilde konunun özetini vermek mesajın muhataplarca daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. m 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Dil olmasa insanın karşı karşıya olduğu şeyler arasında neyi tercih edeceği sorusunun cevabı olamazdı. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit olarak bildiğimiz insan fiillerinin hükümleri, yani efal-i mükellefinin tasnifi, ancak dil üzerinden ve dilde gerçekleşir. Bu sayede biz neyin gerekli, neyin öncelikli, neyin daha öncelikli ve neyin en öncelikli olduğunu birbirinden tefrik ederek, hayatımızı tanzim etme imkânı elde ederiz. 


İslam, akıl sahiplerine 

hitap eder. Akıl sahibi varlıklar, düşünme ve ko- 

© nuşma ile diğer canlılardan temayüz ederler. Düşünme ilk anlamıyla insanın içinde gerçek- 


leşir; açığa çıkması için bir vasata ve vasıtaya muhtaçtır. Bu vasıta ve vasat, kısaca dil/lisan olarak isimlendirilir. Kısaca dil, 'natık canlı olarak tanımlanan insanın asli bir hususiyetidir. Bunun ötesinde dil, 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insan fiillerinin de asli vasatıdır; insan fiillerinin kahır ekseriyeti dil ile ve dilde tahakkuk eder. Aynı zamanda insanın ahlaki kemalinin ön şartı olan diğer insanlarla irtibat da, dil ile ve dilde gerçekleşir. 


t f DiyanetDergisi 








Kemaline yönelmiş akıl kendini dilde izhar eder; dil aklın naibidir. 
(Adâb-ı Makâl, (müellifi meçhul), haz. 
Ahmet Kayasandık, Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniv. SBE, Konya 2009, s.19.) 


İnsanın özünü ifade eden ve aklı önceleyen gönül ile dil arasındaki irtibat daha esaslıdır: XVI. yüzyıldan günümüze ulaşan “Adâb-ı Makâl” isimli eserde denildiği gibi: “Dil, gönlün mukabelesindedür ki, gönülde olan suretleri alup anlardan haber virür, kezalik dilden dahi gönüle nice suretler irişür ve her nesne-i dil söyleye gönül andan bir sıfat alur.” (age. aynı yer.) 


Dilin ‘gönlün mukabelesinde” olması, gönül ile dil arasındaki ilişkinin tek yönlü olmadığını göstermektedir. Bu ifadeler iki şeyi dile getiriyor: Birincisi dil gönle bağlıdır; dil, gönülde olanı söyler. 
İkincisi ise gönlün de dile bağlı olmasıdır. Yani gönül, dile getirilmiş olanın tesirine açıktır. Dolayısıyla hem dil gönle bağlı hem de gönül dile bağlıdır. 


Dilin temel özelliği “şahsi” olmamasıdır; şahsi dil olmaz. Dil, o dili konuşan insanları kendisine ve birbirlerine bağlar; dolayısıyla insanlar hem dilin kendisine hem dünyaya hem de birbirine dil üzerinden bağlanırlar. Ancak bu bağ esaslı olmakla birlikte çift yönlüdür: İnsanları bağladığı gibi insanlara da bağlıdır. Bunun anlamı dilin insanları şekillendirirken insanlar tarafından da teşkil olunmasıdır. Dilin insanları şekillendirmesi, onların hayat düzeni ile alakalıdır; insanlar hayat düzenlerini dile bağlı olarak oluştururlar. Dil de hayat düzeni ile irtibatı içerisinde varlığını muhafaza eder. Adı 


geçen Adâb-ı Makâl'de bu hususta şöyle denir: 


“Bilgil ki dil Allah Te'alanun 'acayib sun'undandur ki surette bir et paresidür ve hakikatde anun tasarrufu elindedür cemi vücudda olan nesneler belki ademde olan nesneler dahi anın tasarrufundadur....” 


‘Cemi vücutta olan nesnelerin, hatta ademde olan nesneler'in dilin tasarrufu altında olması, dil ile hayat arasındaki ilişki konusunda bize açık bir fikir vermektedir: Nesneler üzerindeki tasarruf dilde ve dil yoluyla gerçekleşmektedir. 
Bu tasarrufun nasıl gerçekleştiğini kavramak, din ile dil arasındaki ilişkiyi anlamanın gerekli şartıdır. 
Bu aynı zamanda bir dilde ve dil üzerinden gerçekleşen ilahi hitabın hayat ile olan irtibatını anlamak için de zorunludur. İlahi hitabın, yani Kur'an-ı Kerim'in, onun tayin edici manası olan sünnetin ve bütün Müslümanları bir arada tutarak, onların hayatına nihai zemin teşkil eden tevatür ve icmanın bizim hayatımızla olan irtibatını anlama hususunda, ancak dilin “mevcut ve madum” üzerindeki tasarrufu anlaşıldığında, önemli bir adım atmış olacağız. 





2. Dilin mevcut ve madum üzerindeki tasarrufu, hayatı taşımakla gerçekleşir. Dil, esas itibarıyla hayatı hem yatay hem de dikey olarak taşır. Yatay olarak dil insanlara her şeyden önce ehem ile mühim arasında tefrik yapmayı mümkün kılar. Dil olmasa insanın karşı karşıya olduğu şeyler arasında neyi tercih edeceği sorusunun cevabı olamazdı. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit olarak bildiğimiz insan fiillerinin hükümleri, yani efal-i 


mükellefinin tasnifi, ancak dil üzerinden ve dilde gerçekleşir. Bu sayede biz neyin gerekli, neyin öncelikli, neyin daha öncelikli ve neyin en öncelikli olduğunu birbirinden tefrik ederek, hayatımızı tanzim etme imkânı elde ederiz. Dikey olarak hayatın taşınması, dili öğrenen insanların, dil üzerinden hayat düzeni ile irtibat kurarak, bu düzeni dili öğrenirken tanıyarak üstlenmeleridir. Yeni yetişen nesiller efal-i mükellefini öğrenirkendini de dünyayı da öğrenirler. 
Burada onların öğrendikleri şey, sadece bazı kelimeler değil, bir hayat düzenidir. Buna bizim klasik dilimiz “ilm-i hâl” adını vermişti. 
Çocukların ilk olarak öğrendikleri ve bütün hayatları boyunca içinde yaşadıkları bilgiler, ilm-i hâl olarak isimlendirilmiştir. 


İslam bizzat mübelliği tarafından yaşanmış ve ona tabi olan insanlar da bu tebliğe ittiba ederek Müslüman olmuşlardır. İslam'ın yaşanması zaman içerisinde mertebe kazanarak devam ederken dinin makul bir şekilde yaşanması ilim hâline getirilmeyi intaç etmiştir. 
İlim ıstılahlarla ilim olduğu için, dinin yaşanması zorunlu olarak ıstılahlardan oluşan üst bir dil ihtiva etmiştir. Dinin yaşanmasının belirli bir makuliyet düzeni içinde gerçekleşmiş olması, zaman içerisinde dinin yaşanmasında farklı katmanlar ve mertebelerin ortaya çıkmasına sebep olmuş; bu da farklı ıstılahları intaç etmiştir. 
Kısaca ilimlerin tedvin ve tasnifi olarak isimlendirilen süreç, Müslümanların hayatlarının dile getirilerek, yatay ve dikey bir şekilde hayatı makul bir şekilde yaşayarak, aktarma; anlayarak, mesele halletme imkânını da hem sağlamış hem de muhafaza etmiştir. Daha Hz. 
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Peygamber hayatta iken hayatın ilmileşmesinin, yani makul bir düzen içerisinde yaşanarak nakledilmesinin esasları ortaya konulmuştur. Bu çerçevede mesela Cibril Hadisi bize oldukça önemli bir ışık tutmaktadır: İmanın şartları ile İslam'ın şartları birbirinden tefrik edilerek, bunların tahakkukunun kemal ciheti de “ihsan” olarak belirlenmiştir. Daha sonra fıkıh ilmi kadar akait ve kelam ilimlerinin tedvin ve tasnif edilmesi, dil ile hayat arasındaki irtibat açısından olduğu kadar, dil ile din arasındaki irtibat açısından da önem arz etmektedir. Cibril Hadisi'nin anlaşılması, onun tekrarı olarak değil, onun açtığı yolun gidilmesi ile gerçekleşmiş; bu ise orada ifade edilenin, tahkik edilerek hayat içinde tahakkuku üzerinden etkin kılınması ve bunun da intizamlı bir şekilde, yani bir usul dairesinde gerçekleşmesi sağlanmıştır. 


Zaman içerisinde hayat içinde taayyün eden mertebelerin, temyiz ve tayin edilerek, yani birbirinden ayrılarak isimlendirilmesi ve isimlendirilenlerin takyit edilmesi, yani yazıya geçirilmesi söz konusu olmuştur ki, bu süreç kısaca dinin yaşanmasının bir medeniyeti nasıl ortaya çıkardığı sorusunun açık bir cevabıdır. Bu hususta hadis ilmi- nin nasıl teşekkül ettiğini hatırlamak, sürecin nasıl yürüdüğü hususunda açık seçik bir fikir verebilir. 
(Bu hususta muhtasar ve müfit malumat için bak: Fuat Sezgin, Arap-İslam Bilimleri Tarihi, İstanbul 2015 (2. Baskı), c. l, s. 59-91.) Din, kendisine ittiba edenlerin hayatlarında bir düzenin esasını teşkil ederken bu düzende taayyün edenin temyiz edilerek lisani bir tayine mevzu edilmesi, kısaca hayatın ilim hâline gelmesi anlamına gelmektedir. Genellikle 


“İslam ilim dinidir; ilim olmadan din ve dini hayat olmaz” denildiğinde bu kastedilir. İlimler, ıstılahları muhafaza edilip hem yatay hem de dikey olarak gelişirken, İslam medeniyeti de etkin varlığını, Müslümanların yaşadıkları geniş bölgeler sömürgeciler tarafından istila edilinceye kadar muhafaza etmiştir. 


Müslümanların toprakları istilaya maruz kalınca ilimleri ve dilleri de bundan doğrudan etkilenmiş; ilimlerin geçerlilik alanı sömürgeciler tarafından en iyi durumda sınırlanırken ıstılahlardan oluşan üst dil bundan esaslı bir şekilde müteessir olmuştur. Bu durum son asırlarda, modernistler, seleficiler ve oportünist uyanıklar/is- tismarcılar tarafından farklı şekillerde gerekçelendirilen bir ihmal sürecini ortaya çıkartmıştır. 


3. Dini hayatta ilimlerin ihmal edilmesi, medeniyet birikiminin terk edilmesi ile birlikte, dini hayatı da makul bir düzen içinde yaşama imkânını zedelemiştir. Bunun neticesinde günümüzde Kuran ve sünnet, bir taraftan din istismarcılarının tasarruf alanı hâline gelirken modernite ve modernizm adına ortaya çıkanlar, doğrudan Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere lafız muamelesi yaparak bir adım sonrasında onları mesele hâline getirmiştir. Bu aynı zamanda Kuran ve hadislerin modernist/ tarihselci bir taarruza maruz bırakılarak, birçok -izm yanında nihilizme de kaygı verici bir yöneliş imkân dâhiline girebilmiştir. 


Dinin yaşanmasının “ihsan” üzere gerçekleşmesi, insanlar arasındaki iletişimin de en güzel bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. İletişim- 


de esas insanların hayatında taayyün edenin temyiz ve tefrik edilerek adının konulması ve tam da temyiz ve tefrik edilerek adı konulanın, bu ad üzerinden paylaşıma açılmasıdır. Bu sürecin en önemli unsurunun ıstılahlar üzerinden ilimler olduğunu ifade etmiştik. 
Burada bunu ikmal eden diğer önemli bir unsuru daha hatırlamamız gerekmektedir: Sanat. Sanat, bu bağlamda insanın yaşarken yaşadığından bir “zevk” alması ve bu zevki, bir üslup hâline getirerek başka insanların, kendileri yapmasalar da, yapanların öyle yapmasından zevk almalarını sağlayacak bir şekilde, paylaşımlarına açmalarıdır. İhsan, “Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak” olduğuna göre, muhsin olan insanlar sadece yaptıklarından değil, onu yapış şekillerinden de hem Allah'ın hem de insanların razı olacağı bir üslup sahibi insanlar demektir. Bu ise dini yaşamayı sanatla irtibatlandırırken, dindarlığı bir sanat hâline getirir. İnsanın eliyle ve diliyle gerçekleştirdiği her fiili, sanatkâr inceliği ve hassasiyeti ile gerçekleştirmesi anlamına gelir. 
Hayatları sömürgeleşen Müslümanlar sadece ilimleri ve onların ıstılahlarını değil, dini hayatı bir sanat hâline getiren “edebi de ihmal etmek zorunda kaldılar. Buradaki edebi hem bir ahlak hem de edebiyat olarak düşünmemiz gerekmektedir. 


Hayatı osanatkârane yaşamak, edebe riayet etmek olunca, dini söylemlerin de edebi değeri haiz bir tarz ve üslupta gerçekleşmesi mümkün olmaktadır. Hz. Peygamber'i anlatmanın en güzel yolunun “kaside” olması, böylesi bir hassasiyetin neticesidir. Bu sebeple şairler en güzel şiirlerini münacaat ve naat olarak söylemişlerdir. Bu 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aynı zamanda dini ifadenin de sanatkârane gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Bir medeniyet içinde dini söylemler, medeniyet hâline gelmiş dini söylemler olarak tahakkuk etmektedir. İnsanlar bu durumda sadece yaşarken değil, diğer insanlar ile iletişim hâlinde bulunurken ve nihayet din hakkında konuşurken de dilin bütün nezaket/sanat imkânlarını kullanırlar. 


Müslümanların hayatlarının sömürgeleşmesi, ilimler kadar sanatları da ihmali intaç ettiği için, Müslümanlar hayatlarını ilimsiz ve sanatsız yaşamak gibi bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. Dilin mahiyeti ve imkânları ile ilgili şuurun zedelenmesi sebebi ile ihbari olan ile inşai olan birbirine karıştırılmış; buna bağlı olarak da, mesela Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i kadar Fuzuli'nin Su Kasidesi de, ya sırf edebi birer metin olarak sınırlı bir mütehassıs zümresinin ilgi alanına hapsedilmiş veya dini ıslah adına pozitivistlere taş çıkaracak bir lafızcılıkla modemist/selefici eleştirilere maruz bırakılmıştır. 


İslam düşüncesinin, İslam medeniyetinin kendine şuuru olarak, varlık mertebelerini -en meşhur tasnif olarak- dört olarak belirlerken, bunlar arasında “vücüd fi'l-lisan”ı diğerleri (vücud fil-a'yan, vücud fil-ezhan ve vücud fil-hatt) yanında müstakil ve kendi başına bir varlık mertebesi olarak kavraması oldukça önem arz etmektedir. Bu bir taraftan dilin kendi başına ne kadar önemli olduğunun farkında olunması anlamına gelirken diğer taraftan da onun müstakil olmasının mutlak olmadığı; dolayısıyla dilin ancak diğer varlık mertebeleri ile irtibatı içerisinde insan için bir 


varoluş vasatı sağlayabileceğini de göstermektedir. Bu durum özellikle, Batı düşüncesinde benzer fikirlerin XX. yüzyılın başında ortaya çıkmakla birlikte, hemen nasıl mutlaklaştırıldığının o anlaşılması için önem arz etmektedir. Dili kendi başına bir varlık alanı olarak kabul ederek bunu mutlaklaştıran ideolojilerin, öncelikli olarak yapısalcılığın ortaya çıkması ve bir 





Dini makul bir şekilde yaşamanın yolu, asırlardan beri Müslümanların hayatını taşıyan dili, yani ilimlerimizin ıstılahlarını, keşf üzerinden inkişaf ettirmeye bağlıdır. 
Bunu yaparken tabii ki insanların hâllerini dikkate almak ve onlara “akıllarının elverdiği gibi ve kadar”, yani onların bilgi seviyelerini dikkate alarak hitap etmek gereklidir. 














adım sonrasında, sorgulanarak yerini bir boşluğa bırakması hadisesi- nin İslam medeniyeti içinde ortaya çıkmamasının sebebini iyi kavramak gerekmektedir. Batı toplumlarında çekirdeğini ve zeminini tevatür ve icmanın oluşturduğu bir hayat düzeninin ilmi olan fıkıh bulunmadığı için, müstakil bir varlığı olduğu fark edilen dil kolayca mutlaklaştırılabilmekte; bunun neti- 


cesinde dil üzerinden hakikate tahakküme yönelme imkânının bulunduğu zehabı ortaya çıkmaktadır. 


Benzer bir durum insana ve tabiata yönelen bir düşüncenin, modem Batı dünyasında deizme ve ateizme ulaşırken, aynı ilkelerin İslam düşüncesinde/Müslümanların düşüncesinde neden benzer neticeler ortaya çıkarmadığını anlamak söz konusu olduğunda da ayrıca bir önem arz etmektedir. İslam dini- nin mahlukatı, ilahi kudretin bir alameti olarak kavramak ve bunun üzerinden ilahi sıfatlarını bilme gayretinde bir araştırma mevzusu hâline getirmesi, bir taraftan duyu verilerini hakiki bir bilgi kaynağı olarak kabul ettirirken, aynı zamanda bunu gerçekleştirmenin makul yolunun, her işe “bismillah” ile başlamak olduğunu da ihtiva ediyordu. Bütün bir mahlukatı ve bu mahlukatın en tepesinde bulunanı, eşref-i mahlukat olarak insanı anlamanın yolunun, onları ilahi isimler ve sıfatların mazharı olarak görmek olduğunun bildirilmesi, varlığı anlamanın anahtarının da, isimler ve sıfatlar üzerinden, dil olduğunu göstermekteydi. Dünyayı bir ayetler/işaretler sistemi olarak kabul eden semiyotik araştırmaları, bu yönden, İslam düşüncesinin bu alandaki birikimini zenginleştirerek geliştirme hususunda kendisinden istifade edilebilecek bir birikim ifade etmektedir. 


4. Dilin isimler ve sıfatların ötesinde, hatta inşa ve haber olarak birbirinden tefrik edilen cümlelerin de ötesinde, daha büyük söylemleri de ihtiva ettiğini unutmamak gerekir. Bunlar arasında temsiller ve temsili anlatım, geçmişte olduğu gibi günümüzde de, 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ehemmiyetinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Temsili anlatımın geçmiş edebiyatımızdaki belirleyici konumu, Kur'an-ı Kerim'den bağımsız düşünülemez. Bu çerçevede Kur'an-ı Kerim'de bulunan temsillerin anlaşılmasının, onların benzeri temsiller oluşturmak ve bunun üzerinden meseleleri halletmeye yönelmek olduğunun fark edilmesinin, temsili anlatım şeklinin yaygın bir edebi form hâline gelmesinde belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. 


Öyle olduğu için klasik edebiyatımız sadece Kur'an-ı Kerim'deki temsilleri tekrar etmekle iktifa etmemiş, büyük düşünürler, kendileri temsiller oluşturarak hakikati temsil üzerinden anlatmışlardır. 
Bu yönden klasik edebiyatımızın şaheserleri temsiller ve temsillerden oluşan çok unsurlu ve çok katmanlı söylemler olmuştur. 
Binlerce mütefekkir/şair arasında Attar ve Mevlana kadar Fuzuli ve Şeyh Galib'in isimlerini burada zikretmek yeterlidir. Bu eserlerin hem kendileri hem de her dönemde hazırlanan benzerleri asırlarca Müslümanların aynı zamanda ahlaki eğitiminin taşıyıcısı olmuşlardır. Günümüzde film ve bilgisayar oyunu gibi farklı formlarda sunulan “Yüzüklerin Efendisi” ve “Hobbit” gibi efsanevi söylemler gençlerin hayatını istila ederken temsiller ve temsili anlatım başta Türkiye olmak üzere hemen bütün İslam dünyasında özellikle vaaz ve irşat faaliyetlerinde, farklı sebeplerle hakir görülüp din dışına itilerek ihmale uğrayan bir form olarak durmaktadır. 


Temsillerin özellikle ahlak eğitimi içindeki yeri ile ilgili olarak Türk Masalları'nın/dini hikâyelerin Batı 


dünyasında nasıl kullanıldığının ilginç bir misali, daha açık seçik bir fikir verebilir. Nitekim XVIII. 
yüzyılın önde gelen Alman filozoflarından Herder, Liebeskind isimli bir edebiyatçı-papaz'a ağırlıklı olarak Türk masallarından oluşan doğu “hikâyeleri"ni (temsillerden oluşan dini hikâyeler de diyebiliriz) derleyip tercüme etmesini tavsiye ederek, bir ön sözle birlikte 1786 yılında “Palmblaetter” adıyla bastırır (daha sonra buna 1800'e kadar üç cilt daha eklenir ve Hollandaca, Fransızca ve İngilizceye tercüme edilir). Herder takdim yazısında açık bir şekilde şunu söyler: (Morgenlaendische Erzaehlungen, >Palmblaetter<, Hrsg. 
von Hermann Hesse, Insel Verlag, Leipzig 1957, “Vorrede”, s. 5-14.) ahlak, ahlaklı insanlardan öğrenilir. Eğer ahlaklı insan yoksa o zaman, onları temsil eden, yani temsil yoluyla onları anlatan “metinler” insanlara ahlaklı olmanın manasını gösterirler. Bu cihetten bakıldığında Batı edebiyatının oldukça zayıf olduğunu söyleyen Herder, bu hususta Doğu edebiyatının oldukça zengin olduğunu; bu edebiyattan istifade edilebileceğini söyler. 
Sonrası oldukça ilginçtir: Kant'ın memleketinde genç nesiller ahlakı ve ahlaki idealleri Türk masallarını okuyarak öğrenirler. Bunun böyle olduğunu, daha sonra 1913 yılında bu hikâyelerden bir derlemeyi yeniden neşreden Hermann Hesseden öğreniyoruz: Hesse kendi irtibatını şöylece ifade ediyor: (age. “Nachwort”, s. 297-298.) 








“Palmblaetter XIX. yüzyılın ortalarına kadar oldukça sevilen halk ve gençliğin el kitabı idi. Benim babamın kütüphanesinde de bulunuyorlardı. Ben çocukluğumda ve gençliğimde en az on defa bu hikâ- 


yeleri okumuştum. Daha sonra da sık sık müracaat etmişimdir.” 


Hesse, Alman toplumunun bu kitaplarla irtibatını kurarken Herder'in beklediği şekilde Weimar gençliğinin ahlak ideallerini bu kitaplardan aldığını şu şekilde dile getiriyor: 


“Bu hikâyeler, hepimizin Lessing'in Nathan'ından tanıdığımız ve yücelttiğimiz Weimar kültürünün ruhunun esasını oluşturan asil ve saf insanlık ideallerini soluyorlar. 
Biz maalesef artık böyle bir ahlaka sahip değiliz.” Dedikten sonra, bu hikâyeleri yeniden neşretmenin anlamsız olmadığını; bu hikâyeleri okuyacak olan gençlerin, eskiden olduğu gibi şimdi de bu hikâyelerden ahlak öğrenebileceklerini söylemektedir. 


Bu kitap, ilginç bir şekilde, Herderin önsözü ve Hessenin son sözü ile birlikte 1957 yılında yeniden neşrediliyor. 


5. Sonuç olarak dini makul bir şekilde yaşamanın yolu, asırlardan beri Müslümanların hayatını taşıyan dili, yani ilimlerimizin 1stılahlarını, keşf üzerinden inkişaf ettirmeye bağlıdır. Bunu yaparken tabii ki insanların hâllerini dikkate almak ve onlara “akıllarının elverdiği gibi ve kadar” yani onların bilgi seviyelerini dikkate alarak hitap etmek gereklidir. Daha önceki ulemanın yaptığı gibi, hayatı araştırma mevzusu yaparak kendilerinden önce yapılanlarla iktifa etmeyip onları tekrar etmeden tahkik ederek inkişaf ettirmek; bunu yaparken de, gerektiğinde ve gerektiği kadar bütün bir insanlığın maarifinden istifade etmek hem bir imkân hem de bir mecburiyet olarak zuhur etmektedir. m 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sahibi olabilmek için iyi bir modele ihtiyaç vardır. Allah Teala'nın beşeriyete en son gönderdiği ve kıyamete kadar en güzel örnek/üsve-i hasene insan Hz. Muhammed'dir. 
(Ahzab, 33/21.) Kur'an'ın yanı sıra ona “hikmet” de verilmiş, kendisinden insanlara Kur'an'la birlikte “hikmet”i öğretmesi ve açıklaması istenmiştir. (Bakara, 2/129.) O, insanları Kur'an'la diriltmiş, hikmetiyle yeşertmiştir. Onun kemal mertebesine ulaşmış tavır ve davranışları, insanlık için bugün de yol gösterici boyut ve güçtedir. 
Kendisini öldürmeye gelenlerin kendisinde dirildiği bir zatın, elbette sözleri, konuşma üslubu ve iletişim dili önemlidir. 


Allah Teala Sevgili Peygamberimize yumuşak sözlü ve tatlı dilli olmasını öğütlemektedir. Kur'an-ı Kerim'de kendisine şöyle hitap edilmektedir: “Sen Rabbin yoluna insanları hikmet ve güzel öğütle davet et..” (Nahl, 16/125.) Bir başka ayet-i kerimede ise, “Sen onlara Allah tarafından gelen bir rahmetle yumuşak davrandın. Şayet sen insanlara sert ve haşin davransaydın etrafında kimse kalmaz dağılırdı.” 
(Âl-i İmran, 3/159.) buyrulmuştur. 


En yüce bir ahlak üzere olan (Kalem, 68/4.) Hz. Peygamber, Rabb'inin çizdiği istikamet ve kendisine verdiği merhamet hisleriyle, insanlara şefkatle yanaşmış onların derdini dert, sevincini kazanç bilmiş; kısa zamanda pek çok insanın gönlünü fethetmiştir. O insanları hayra davet ederken kaba ve sert davranmak yerine yumuşak ve rikkatle muamele etmiş, nefret ve korku yerine muhabbet ve ümit aşılamıştır. Şahsına kaba davrananları affetmeyi erdem saymış, kötülük edenlere iyilikle karşılık vermiştir. Kimseyi başkalarının yanında kınamamış, rencide etmemiş, hatasını düzeltmek için azarlamamıştır. Aksine konuşmaya başlarken öncelikle karşısındaki kişinin güzel ve hayırlı taraflarını ifade etmiştir. 


Dini konularda yanlış yapan Müslümanları, Rasulüllah (s.a.s.) yanından uzaklaştırmak yerine, onlara hatalarını fark ettirmiş ancak hiçbir zaman ötekileştirmemiş ve küfürle itham etmemiştir. Düşmanın ahdine ve onlara verdiği söze sadık kalmış, sözün kıymetini ve üslubun önemini hatırlatmıştır. Rasulüllah, insanlara özellikle dini konuları anlatırken onların zihin ve kalplerine sözü âdeta ilmek ilmek işlemiş, ulvi duygulara seyahat ettirirken vicdanlarda ve ruhlarda yüce bir inkılap meydana getirmiştir. 


Biz müminler için ise tebliğde ve konuşma esnasında tatlı dilli güler yüzlü olmak, dinimizce sadaka vermek kadar sevap sayılmıştır. 
Nitekim Sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır: “İnsanların, her gün güneş yeniden doğduğunda vücutlarındaki eklem sayısınca sadaka vermeleri gerekmektedir. Dargın olan iki kişinin arasını düzeltmek sadakadır. Bir 


insanın eşyasını aracına yüklemesine yardım etmek de sadakadır. 
Güzel ve hoş bir söz de sadakadır. 
Namaza giden bir kimsenin attığı her adım bir sadakadır. Yol üzerinde insanlara eziyet veren bir engeli kaldırmak sadakadır.” (Buhari, Cihad ve's-Siyer, 2767.) 


Hz. Peygamber güler yüzlü ve hoş sözlü idi 


Kur'an-ı Kerim, konuşurken sesin içtenliği kadar, tonuyla, ahengiyle, vurgusu ve konuşma aralığıyla güzel bir üslupla olmasını ister. 
Söz; maruf, leyyin, sedid olmalı ve güzel söylenmelidir. “Güzel söz söyle.” (İsra, 17/23.) “Sesini de kıs...” 
(Lokman, 31/19.) ayetleri, güzel bir üsluba sahip olmayı ve sesi yerinde kullanmayı öğütlemektedir. Bu durum ise, söz söylerken duygu ve düşünceleri doğru ve üslübuna uygun olarak anlatmak için harf ve kelimelerin tenafüründen kaçınmayı, sesin uyum ve ahengini, söylenişini, mimik ve jestleri, alınacak tavırları yerli yerinde ve güzel kullanmayı gerektirir. 


Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim, Peygamber'in (s.a.s.) yanında yüksek sesle konuşmayı da yasaklamaktadır: “Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinden daha fazla yükseltmeyin! Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla yüksek sesle konuşmayın. Öyle yaparsanız siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.” (Hucurat, 49/2-3.) 
Zikredilen ayet-i kerime bir bakıma büyüklerin huzurunda konu- 


şurken sesin tonuna ve kullanımına dikkat çekmektedir. 


Hz. Peygamber'in sesi gürdü, sustuğu zaman vakarlı, konuştuğun- da ise heybetli ve yanındakilerden üstündü. Onun konuşması sanki aşağıya doğru süzülüp giden boncuk taneleriydi. Sözleri tatlı, fasılası dengeli, kelimeleri özlü ve anlaşılırdı. (İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, |, 229-230; Hakim, el-Müstedrek, Ill, 10- 11.) Nitekim, Hz. Âişe (r.a.), “Rasulüllah (s.a.s.) sözü sizin aktardığınız gibi hızlıca aktarmazdı.” demektedir. (Ahmed b. Hanbel, VI, 118.) 


O, biriyle konuştuğu zaman onun yüzüne bakar, elini tutmuşsa o bırakmadıkça bırakmaz, karşısındaki yüzünü başka tarafa çevirmedikçe o çevirmezdi. (İbn Sa'd, a.g.e., |, 286.) 
Hatta bir adam bir şey söylemek gayesiyle Rasulüllah'ın (s.a.s.) kulağına fısıldayarak bir şey konuşsa, adam başını uzaklaştırmadan Sevgili Peygamberimiz başını uzaklaştırmazdı. 
(Ebu Davud, Edeb, 6.) Müslümanların birbirine güler yüzle bakmasını öğütleyen Hz. Peygamber, yüzünden tebessümü eksik etmezdi. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 191.) 


Rasulüllah kendisine kötülük yapan düşmanlarını bile sükünetle dinlemiş, konuşma sırası kendine geldiğinde söz alarak konuşmuştur. Nitekim bir defasında Utbe b. 
Rebia (2/624) ile yaptığı bir görüşme esnasında, “Söyle Ebu'I-Velid! 
Seni dinliyorum.” demiş, Utbe sözlerini bitirip susunca, “Sözlerini bitirdin mi, ey Ebu'l-Velid!” diye sormuş, “Evet.” cevabını aldıktan sonra: “O hâlde sen de beni dinle!” 
diyerek söze başlamıştır. (Muhammed Abdülmelik b. Hişâm, Siretü'n-Nebi, l-IV, Beyrut 1981, I, 313.) 
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Rasul-i Ekrem (s.a.s.) muhataplarına göre sesini ayarlardı 


Kendi şahsına yapılan yanlışlar için oldukça müsamaha gösteren Hz. 
Peygamber, dini konularda hassas davranırdı. Yapılan bir işten yahut söylenen bir sözden memnun olup olmadığını yüzünden anlamak mümkün olduğu gibi, ses tonu ve vurgusundan anlamak da mümkündü. 


Allah Rasulü (s.a.s.) hutbe irat ederken kimi zaman gözleri kızarır, sesini yükseltir ve celallenirdi. 
Hutbesine Allah'a hamd ve sena ederek başlardı. (Buhari, Cuma, 28.) 
Rasulüllah (s.a.s.) hutbede kıyamet konularından bahsettiğinde de yüksek sesle sanki bir orduya hitap eden komutan gibi konuşurdu. 
(Ahmed b. Hanbel, IIl, 491.) 


Onun sözleri hatırda kalacak kadar kısa ve veciz olurdu 


Allah Rasulü (s.a.s.) konuşacağı kelimeleri seçer, insanlara en güzel ve en hoş lafızlarla hitap ederdi. 
Onlara eza verecek ağır sözler söylemekten sakınırdı. Kaba, yaralayıcı bir üsluptan uzak dururdu. Hak etmeyen değersiz kişilere övücü sözler söylemez, diğer yandan saygın kimselere de güzel sözlerle hitap ederdi. (İbn Kayyım el-Cevziyye, Zâdü'l-meâd, Beyrut 1987, Il, 352.) 


Sözü daha iyi anlaşılsın diye üç defa tekrarlayan, (Buhari, İlim, 30.) 
konuşurken tane tane konuşan Rasulüllah'ın (s.a.s.), kelimelerini saymak isteyen neredeyse tek tek sayabilirdi. Muhatabının anlaması için o, bazen sözü tekrar eder bazen de soru sorarak öğretirdi. Konuşmaları ya da hitabı çok uzun olmaz, hatırda kalacak kadar veciz 


ve kısa olurdu. Sevgili Peygamberimiz, ne zaman, nerede ve ne söyleyeceğini çok iyi ayarlardı. O, sertlik ile tatlılığı ve güzelce anlatma ile söz sayısının azlığını bir arada toplamıştı. Onu ne bir delil çürütebilmiş ne karşısına bir hasım çıkabilmiş ne de bir hatip susturabilmişti. Aldatmaya başvurmaz, hile yolunu kullanmaz, arkadan konuşmaz, ayıplamaz, ne gecikir ne de acele eder; sözü ne uzatır ne de kısa tutardı. (el-Câhız, Ebü Osman Amr b. Bahr, el-Beyan ve't-Tebyin (nşr. 
Hasan es-Sendübi) l-IV, Beyrut 1993, Il, 391-392.) 


Rasulüllah'ı (s.a.s.) dinleyenler ikna olurdu 


Hz. Muhammed aleyhisselam, diyaloglarında bireysel farklılıklara dikkat etmiştir. Bir konuda yanlış düşünen ve tatmin olmayan birini sabırla dinlemiş, onun anlayacağı dilden konuşmuş ve sonunda onu ikna etmiştir. Eşinin doğurduğu siyah çocuğun kendisinden olmadığı iddiasıyla çocuğunu reddetmek isteyen bir bedevi ile aralarında şöyle bir konuşma geçmiştir: 


“- Benim eşim siyah bir çocuk dogurdu. Ben bu çocuğu reddetmek istiyorum.” 


- Senin develerin var mıdır? 

- Evet. 

- O develerin renkleri nasıldır? 
- Kırmızıdır. 


- Bunların içinde beyazı siyaha çalan boz deve var mıdır? 


- Evet, onların içinde boz renkli develer elbette vardır. 


- Öyleyse bu boz renklerin nereden geldiğini düşünüyorsun? 


- Ya Rasulallah! Bu soyunun damarıdır, ona çekmiştir. 


- Belki bu oğlun da soyunuzdan birine çekmiştir.” (Buhari, 'tisam, 12.) 


Bu yaklaşım ve metotla, Hz. Peygamber bedevinin çocuğunu reddetmesine izin vermemiştir. Hz. 
Muhammed (s.a.s.) burada, peygamberlik otoritesine dayanarak “Hayır, ben yüce Allah'ın Elçisi olarak söylüyorum, bu senin çocuğundur.” dememiş; aksine bedevinin anlayacağı dilden, yaşadığı hayattan bir benzetmeyle onun seviyesini dikkate alarak konuşmuş, muhatabının anlayacağı bir yöntemle problemi çözmüştür. 


Hz. Peygamber, muhatabını tenkit edecek veya bir kusurunu söyleyecek olsa, önce onun iyi yönlerini hatırlatır sonra da yapıcı bir şekilde nasihat ederdi. Abdullah b. Ömer hakkında bir gün kendi zevcesi Hafsa'ya ki -Abdullah'ın ablası oluyordu.- “Abdullah ne iyi bir adamdır.” dedikten sonra “Bir de teheccüt namazı kılsa ne iyi olacak.” temennisinde bulunmuştur. 
(Müslim, Fezâilü's-Sahabe, 140.) 


Hz. Peygamber sözlerini görselle pekiştirirdi 


Etkili bir sunum için, iyi bir anlatımın yanı sıra, jest ve mimiklerin, araç gereç kullanmanın, çizim ve şekillerle desteklemenin ve en önemlisi de görsellikten yararlanmanın ne denli zaruri olduğu bugün artık çok açık bilinmektedir. Hz. Peygamber'in konuşmaları dikkatle incelendiğinde, onun sözü destekleyen görsel unsurları 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çok yerinde kullandığı görülecektir. Hz. Peygamber, kürsüden konuşmuş, kimi zaman elinde bir bastonla işaret etmiş, bazen yere bir çizgi çizerek anlatmak istediğini şekillerle göstermiştir. 


Rasulüllah (s.a.s.) kimi zaman oturarak kimi zaman da ayakta konuşma yapmıştır. Hatta onun daha net görülebilmesi ve sesinin daha iyi duyulabilmesi için devesinin üzerinde yaptığı konuşmaları da meşhurdur. Hz. Peygamber Mina'daki Hayf Mescidi'nde ayağa kalkmış ve şöyle seslenmiştir: 


“Benden bir hadis duyup sonra onu hafızasında tutan/iyice anlayan ve duymayana da aktaranın yüzünü Allah ağartsın.” (Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, IV, 80.) 


Hz. Muhammed (s.a.s.), yine bir gün toprak üstünde doğru bir çizgi çizmiş, “Bu Yüce Allah'ın yoludur.” 
demiş, sonra bunun sağına ve soluna çizgiler çizmiş ve arkasından da şu açıklamayı yapmıştır: “Bunlar çeşitli yollardır. Her biri üzerinde, kötülüğe davet eden şeytan vardır.” 
Sonra da, “İşte benim doğru yolum budur. Buna uyun! Başka yollara uymayın ki, sizi O'nun yolundan ayırmasın!” (En'am, 6/153.) mealinde- ki ayeti okumuştur. (İon Mace, Mukaddime 1.) 


Teşbih/benzetme ile anlatımı tercih ederdi 


Hz. Peygamber kimi zaman gördügü bir manzara ya da olayla Müslümanların hâli arasında bir ilişki kurar, etrafındaki insanlara ibret almalarını sağlayacak açıklamalar- da bulunurdu. 


Ebu Zer (r.a.) şöyle anlatıyor: Hz. 
Peygamber (s.a.s.) soğuk bir günde dışarı çıktı, ağaçların yaprakları dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal 


aldı ve yaprakları dökülmeye başladı. Bana: 


“Ey Ebu Zer!” dedi. Ben de: 


“Buyur, ey Allah'ın Rasulü!” dedim. 
Bunun üzerine: 


“Müslüman bir kul yüce Allah'ın rızasını kastederek namaz kılarsa onun da günahları, tıpkı şu ağacın yapraklarının döküldüğü gibi dökülür.” dedi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V,179.) 


İnsanların seviyesine göre konuşurdu 


“İnsanların akılları miktarına göre onlarla konuşunuz.” (Ebu Davud, Edeb, 20.) buyuran Hz. Peygamber, muhataplarının anlayacağı şekilde onlara hitap eder, kimi zaman karşısındaki insanların şivesiyle kelimeleri seslendirirdi. Onun hadisleri bu yönüyle incelendiğinde, sözlerinin sade ve anlaşılır olduğu ve muhataba göre ayarlandığı çok açık görülecektir. 


Hz. Peygamber'in, gençlerle ve çocuklarla iletişim kurabilmek için onların anlayacağı ya da seveceği şekilde davrandığı bilinmektedir. 
Zaman zaman onları devesine bindirerek gezdirir, onlara nasihat eder, (Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyâme, 59; Ahmed b. Hanbel, |, 293.) onların saçını okşar, onlara şakalar yapardı. (Buhari, Edeb, 81.) Hatta bir defasında abdest alırken abdest suyunu ağzına alıp yanındaki çocuğun yüzüne püskürttüğü bile olmuştur. (Buhari, İlim, 18.) Onun bu yakın teması ve doğal davranışı çocukların ilgisini çekmekte ve kendisini sevmelerine zemin hazırlamış olmaktadır. 


Müjdeler, sevdirir asla nefret ettirmezdi 


“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.” 


(Buhari, İlim, 12.) buyuran Hz. Peygamber'in en önemli vasıflarından hatta sünnetlerinden sayılan ‘kolaylık' ilkesi, esasen yüce dinimizin de güzelliklerinden biridir. “Allah Teala size kolaylık diler, zorluk dilemez.” (Bakara, 2/185.) yine “O, sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi.” (Hac, 22/78.) ayetleriyle ve “Din kolaydır, dini kendinize zorlaştırmayın!” (Buhari, İman 29.) 
hadisiyle Müslümanların gerek kendileri için gerekse başkaları için güç yetmez, takat getirilemez işlerden uzak durmaları öğütlenmektedir. Hz. Peygamber, dini kendine zorlaştıranlara, hatta namazda başkasına usanç verecek derecede namazı uzatanlara dahi hiç müsamaha göstermemiş, aksine bu işin büyük bir vebal ve fitne olduğunu hatırlatmıştır. (Buhari, Ezan, 63.) 


Netice olarak, sureti kadar sireti de güzel olan Hz. Muhammed (s.a.s.), sözü son derece güzel, kıvamında ve yerinde kullanmıştır. 
Onun fizik güzelliği, temizliği, giyimi kuşamı, ahlaki yüceliği ve iletişimdeki yeteneği, karşısındaki insanları çok kısa bir zaman içinde kendisine hayran bırakmıştır. 
Allah Rasulü (s.a.s.), Rabb'inin kendisine bahşetmiş olduğu az sözle çok manalar ifade edebilmek olan “cevamiu'İ-kelim” sıfatını, ayrıca belagat ve fesahatını hikmet diliyle de tamamlayarak mükemmel bir iletişimcinin en güzel örneği olmuştur. Güzel ahlakın temelini teşkil eden ihlas ve iyi niyetle uyumlu bir biçimde söylenen söz, karşıdaki kişinin durumuna göre ayarlandığında kısa zamanda etkili olmaktadır. İşte bu durum, Hz. 
Peygamber'de tam anlamıyla zuhur etmiştir. O, bu sayede kısa sürede gönüller kazanmasını bilmiş; yirmi üç sene zarfında bedevilerin de yer aldığı dağınık kabilelerden, medeni bir toplum inşa etmiştir. m 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BERİ GELSİN SÖZ EDEBİNİ BILEN-HİKMETLE KELAM EDEN! 


üşünce, duygu ve meramını sözcüklere dökerek anlatabilme yetisi Yüce Rabbimizin insanoğluna bahşettiği büyük bir nimettir. Sevgimizi, muhabbetimizi, kızgınlık ya da kırgınlığımızı çoğu zaman sözle 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dile getirir, kendimizi, fikirlerimizi sözcüklerle ifade ederiz. Ederiz de sözün değerini, söz söylemenin edebini, sır olan sözün mahremiyetini takdir edemezsek kelamı incitir, sırrı faş eder, kendimize de karşımızdakine de yazık ederiz. 


Sözün edebi 


Sözün, üzerimizde hakkı vardır. 
Kaleme döküldüğünde de dile getirildiğinde de sözün hukukunu gözetmek gerekir. Hukuku çiğnenen söz bize gücenir. Gücendirdigimiz sözün büyüsü bozulur; tesiri 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kalmaz; inandırıcılığı kaybolur; kulaktan kalbe inmez hatta kimi zaman kulağa dahi ulaşmaz. 


Bundandır ki, söz bizden edep bekler. Edep, sözü güzel söylemektir. Edep, söze sadakat demektir. 
Edep, ya hayır söylemek ya da susmayı bilmektir. 


Söz bizden letafet ister. Latif bir söz cansız tene üflenen ruh gibidir. 
Ölü isek diriltir; kederliysek güldürür; ham idiysek oldurur. 


Söz bizden nezaket ve zarafet ister. 
Kırmayan, incitmeyen, diken olup batmayan, taş olup baş yarmayan, hırpalamayan, örselemeyen, ötelemeyen bir söz olmalıdır ki kalbe ferahlık sunsun. Gönül bu sözle mest ü hayran olsun. 


Söz, bin düşünüp bir söylenmeyi bekler. İsraf edilmek, ifsat edilmek, ihlal edilmek istemez. Yalanla karışmak, gıybete bulaşmak, küfürle tanışmak, iftirayla eğleşmek asla dilemez. 


Cahilce, düşüncesizce, fütursuzca, kabaca, ölçüsüzce, hoyratça söylenen her söz ok olur kalbi deler; zehir olur candan eder; sahibinin ayarını, kıratını ortaya döker. Üslub-i beyan aynıyla insandır çünkü. 


Kelamı gümüş değerinde olanlara bile, sükütun altın ikliminde karar kılmayı öğütleyerek, “Kelamın fıdda ise ger sükütun olsun zeheb / Kemal ehli kemalâtı süküt ile buldu hep” diyen büyüklerimiz, bugünün, her meselede ahkâm kesenlerini, yerli yersiz, bilip bilmeden konuşmayı, medyada, sosyal medyada laf kalabalığı yapmayı kendine meslek edinenlerini görselerdi ne buyururlardı acep? 


Söz emanettir 


Söz, korunmayı gerektiren büyük bir emanettir. Aslında bu âlem pazarında her daim sözle bir alış verişimiz ve imtihanımız vardır. Kul olarak Rabbimize, ümmet olarak rasulümüze, insan olarak birbirimize nice sözler verdik, vermekteyiz. Söze sadakatin, ahde vefanın, sırrı muhafazanın imtihanından geçmekteyiz an be an. 


Herşeyden önce Rabb'imizin bize ilahi bir emanetidir kelam. Sözü O'ndan aldık (Rahman, 55/4.) ve şehadetle söz verdik Allah'a. “Eşhedü en lâ ilahe illallah” diyerek varlıgına, birliğine, eşsiz ve benzersiz oluşuna iman eyledik. Bu imanla “mümin” unvanını aldık. Hayat dediğimiz şey verdiğimiz bu söze bağlılığın, Rabbimizle olan ahdimize vefanın bir imtihanı değil midir? Biz iman sözümüzü tutmalıyız ki, şehadetlerimiz de bizi tutsun, halis, muhlis kul eylesin. 


“Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh” diyerek Efendimize biat ettik; onu mürşit, rehber ve önder bildik. Sözlerin en güzelinin Allah'ın kelamı, yolların en güzelinin Efendimiz'in (s.a.s.) 
rehberlik ettiği yol olduğuna (Nesal, Sehv, 65.) iman ettik. Bu yüzden davranışlarımızda olduğu kadar söz söyleme biçimimizde de Rasulüllah Efendimizi örnek almakla mükellefiz. Efendimizin boş konuşmaları yasaklamış olması (Ebu Davud, Edeb, 80.), gevezelik ederek ne söylediğine dikkat etmeksizin konuşmaktan sakındırması (İbn Hanbel, Il, 370.), Müslümanı elinden ve dilinden güven duyulan kimse olarak tanımlaması (Buhari, İman, 5.) 
aslında bize ne çok şey söylemektedir. 


Bir de sır olan, saklanması icap eden sözler var aramızda. Sır mahremiyettir, ona hürmet etmelidir. 
Söylenene kadar sahibine ait iken, söylendikten sonra sır, sahibinin değil bizim olur. Toprağın mevtayı örttüğü gibi sırrı gönül kabrine gömmek gerekir. Can pahasına muhafaza etmelidir. Zira mümin, her zaman ve her durumda kendisine güvenilen kimsedir. Ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımız, yakın ve uzak çevremiz bize itimat edemeyecekse eğer, başka kime güvenecektir? 


Sözü nasıl söylemeli? 


Toprağın suya iştiyakından kavidir, kulakların, sadaka hükmüne geçecek, yüreklere su serpecek, ruhları şad edecek güzel sözlere hasreti. 
Öyle bir söz söylemeli ki imha değil, ihya etsin. Söyleyeni de dinleyeni de yüceltsin. Kesafetten letafete yükseltsin. Bir söz ki Kur'an ve sünnetin hayat bahşeden nefhasından esintiler getirsin. Bir söz ki tevhit şuuruyla söylensin. Bir söz ki vicdanın sesi, tefekkürün ürünü olsun. Bir söz ki kutsi manaları ve ulvi hakikatleri duyursun. Bir söz ki kalpleri tarumar değil, imar eylesin. 


Neyi, nerede, ne zaman, nasıl konuşacağımızı bilmek, muhatabımızın idrak ve anlayışını nazarı dikkate almak basiret ve feraset gerektirir. Dini konularda konuşacaksak hele çok daha dikkatli ve özenli olmamız icap eder. İyiliği öğütleyip kötülükten sakındırma sorumluluğu yerine getirilirken, göz çıkarma pahasına kaş yapma- nın bir marifet olmadığı hatırdan çıkarılmamalıdır. Elbette doğrular konuşulacak, nefse ağır gelse de hakikatler ifade edilecektir. Ancak 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en hoşa gitmeyecek hakikatin bile en hoş ve uygun bir üslupla dile getirilmesi hem bir maharet hem söz söyleme sorumluluğunun bir gereğidir. (Tâhâ, 20/42-44.) Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, Rabbimizin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çagırmamız, gerektiğinde mücadeleyi en güzel üslupla yürütmemiz istenmiştir. (Nahl, 16/125.) 


Konu din ise şayet, bize, her kelimemizi her cümlemizi bir kuyumcu titizliğiyle ölçüp tartmak, aklıselimin mihenk taşına vurmak düşer. Zira yaparken yıkmaya, özellikle gençlerimizin zihinlerini bulandırmaya, gönüllerini karartmaya, güzel, kolay ve anlaşılır dinimizi indi yorumlarımızla ve kişisel kabullerimizle zorlaştırmaya, anlaşılmaz ve yaşanmaz hâle getirmeye asla hakkımız yoktur. 


Bugün türlü çeşit akımlar, bir takım ideolojik söylemler gençler arasında ilgi çekici hâle geliyorsa dinin içinden konuşan bizlerin, “bunda benim sorumluluğum nedir?” sorusunu kendimize sormamız, elimizi vicdanımıza koyup cevap bulmamız gerekir. Yavrularımız arasında dine mesafeli duranlar, dini söylemleri ciddiye almayanlar, protest tavır takınanlar ve güven problemi yaşayanlar varsa bunun suçlusu biraz da akıl almaz yorumlarıyla, bilgi ve hikmetten yoksun yaklaşımlarıyla, şefkat, nezaket, nezahet ve zarafetten uzak üsluplarıyla, söylem ve eylemleri arasındaki çelişkileriyle bu mahallenin sakinleri değil midir? Onları Allah'ın dininden soğutmaya, kitabından uzaklaştırmaya hakkımız var mıdır? 


İçinden geçtikleri dönemin tabii bir niteliği olarak kimlik arayışında 


olan, kendine özgü bir maneviyat anlayışı oluşturmanın çabasını gösteren gençlerimizin teolojik ve metafizik alanlarla ilgili sorularına, zihinleri zorlayan sorgulamalarına, aklıselim ve kalbiselimin imbiğinden süzülüp gelen tatmin edici cevapları, ön açıcı yaklaşımları ortaya koyabilecek hikmet dilini ne vakit kullanacağız? 


Ya ben öleyim mi söylemeyim de! 


Nasıl oldu, ne zaman yitirdik biz 





Sözün hukukuna riayet edelim; 
kelamı incitmeyelim. Lisanlarımız, lehçelerimiz farklı farklı olsa da dilimiz 


hikmet dili olsun. 
Sohbetimiz derde deva, sadra şifa sunsun. Kavlimizle hâlimiz birbirini tasdik etsin. 














hikmet dilini? Efendimiz'in yürek fetheden kelamını, üslubunu... 
İrfan geleneğimizin her biri kilometre taşları misali temsilcilerinin, mana ikliminde seyrüsefere çıkmış yolculara ışık olan beyanlarını... 
Hikmet dilini yitireli sözler edebe hasret; kelimeler yetim kaldı; cümleler ruhsuz, ruhlar gıdasız. “Her söz, zuhur mahalli olan kalbin kisvesine bürünmüş olarak ortaya çıkar.” (184. Hikmet) diyordu Ataullah İskenderi hazretleri ve ekliyordu: “Söz ve ibareler dinleyenler ailesi 


için azık ve gıdadır. Senin nasibin de ancak ondan aldığın ve sindirdiğin manadır.” (188. Hikmet) 


Âşık Yunus ise “Ya ben öleyim mi söylemeyim de!” diyordu, “söyleme!” diyenlere. Nasıl söylemesindi? Gönülden coşan aşk-ı ilahiyi, ruhu kanatlandıran deruni hakikatleri gizleyebilmek, kalbin tercümanı olan dili susturabilmek mümkün müydü ki? Söz zaten bu manayı duyurmak için bahşedilmiş bir nimet değil miydi? Öyle olduğu için, asırlardır dilden dile, gönülden gönle devredip gelmekte Yunus Emre'nin deyişleri. Ne bir canı incitmekte ne bir kalbe batmakta diken gibi. Bilakis ruha neşe vermekte dizeleri, beyitleri. 


Kalbi, Hak'kın muhabbetiyle tenvir olanlar, halkla sohbetlerinde de kimin huzurunda olduklarının, hakikatte kim ile mülakatta bulunduklarının idrakiyle kelam eder; her dile geleni diyemezler. Ne güzel söylemiş hazret: “Olsan şuhudu Hakla şen / Bulsan huzuru dilde sen / Hiçbir sözü düşünmeden / Diyemezsin demedim mi?” 


Geliniz, sözün hukukuna riayet edelim; kelamı incitmeyelim. Lisanlarımız, lehçelerimiz farklı farklı olsa da dilimiz hikmet dili olsun. 
Sohbetimiz derde deva, sadra şifa sunsun. Kavlimizle hâlimiz birbirini tasdik etsin. Davranışlarımız sözlerimizi nakzetmesin. Yüzümüze nazar eden, sözümüze kulak veren İslam'a, Kur'an'a, Rasulüllah Efendimize muhabbet duysun. 
Kalemimizden ve lisanımızdan dökülenler çorak kalplere ab-ı hayat olsun. m 
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PROF. DR. MÜRTEZA BEDİR: “Yeni şeyler söyleyebilmemiz, yeni bir üslup üretebilmemiz için evvela geleneği bilmemiz gerekiyor.” 


Din ve onun vazettiği değerler elbette ki kıyamete kadar geçerliliğini sürdürecek. Lakin o değerlerin canlı tutulması noktasında zamana, mekâna ve insana bağlı olarak neler yapılmalı? Dini tebliğ ile zamanın ruhu arasında nasıl bir ilişki vardır? 


Dini tebliğ ile zamanın ruhu arasındaki ilişkiyi yüce dinimizin değerlerini ve mesajını her zaman ve mekânı kuşatacak şekilde okumaya tabi tutma çerçevesinde ele almak gerekir. VII. yüzyıl Arap Yarımadasında yaşayan Muhammed b. Abdullaha indirilen son vahiy, muhataplarının güncel bilgi ve durumlarına doğrudan bir hitapta bulundu. 
O çağın Hicazlı en cahil toplumunu kıyamete kadar insanlığa örnek olacak en erdemli topluluğa dönüştüren Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Son Vahyin mesajını o insanların hayatlarının her anına dokunacak şekilde tebliğ etmesi sağlamış olmalıdır. 
Müslümanların sonraki çağlarda bu mesajı insanlara ulaştırmaları tabiatıyla muhataplarının bilgi ve medeni düzeylerine uygun her daim dinamik ve yenileyici bir okumaya tabi kılmalarını gerektirdi. Dolayısıyla sizin sorunuz aslında bilgimizin derinliğiyle ilgili bir soru. Müslümanlar Kur'an ve sünnetten elde ettikleri dini bilgilerini şartlar gereği ilimlere dönüştürdüler. Ulema Kur'an ve sünnet bilgisini çeşitli okullar ve ekoller vasıtasıyla ilimlere dönüştürdüler. Bu da kaçınılmaz bir şeydi. Çünkü Hz. Peygamber'in Hicaz bölgesinde aktardığı yerel formdaki mesajın başka coğrafyalardaki insanlara aktarılması bu bilginin insanlığın bilgisiyle bir şekilde yüzleşmesini gerektiriyordu ve bu da o dö- 





nemin şartlarına uygun, özgün bir bilgi anlayışı geliştirilmesini gerektiriyordu. Bu nedenle Müslümanlar selefin bilgilerini ilimlere dönüştürdüler. Bizim şeri ilimlerimiz aslında Mekke ve Medine'de inen mesajın temel kaynaklarında mevcut bilginin, farklı şartlarda ve zamanlarda, mesela yüz yıl sonra, mesela iki yüz yıl sonra Irak'ta, İran'da, Orta Asya'da ve yahut dünyanın bir başka yerinde yorumlanma örnekleri olarak çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla dini tebliğin en önemli kısmı bu ilim meselesini ciddiye alması ve ilmi derinliği sağlamasıdır. Tebliğ yapan insanların ilim ehli olmaları gerekiyor. İlim ehli kavramını bilinçli olarak kullanıyorum; 
ilim Allahın indirdiği bilgi ile başlamış ve sonra tüm bilgiler bu ilahi bilginin yorumu olarak gelişmiştir. Bu nedenle 
İslam öğrencisi için üzerinde durmamız gereken, olmazsa olmaz ilk adım, ilk şart ilimdir. İlim ehli bundan sonra hayatla dini kaynakların müzakere ettirecektir. Fıkıh, kelam, tasavvuf ve benzeri ilimler işte bu müzakereyi yapan ilimlerdir. 
Tebliğ yapacak kimseye önce bu ilim geleneğini öğretmemiz gerekiyor. 
Eğer bunu yapabilirsek o zaman dinin her zaman ve her şartta anlatımı sahih bir temele oturacaktır. Son yüz yıllarda hayatla dinin temel değerlerinin müzakeresini yapmada Müslümanlar olarak zorlanıyoruz. 
Bunun ilim halkasının kopmasıyla yakın ilişkisi var. 
Ehl-i ilim dediğimiz bir seçkin topluluk vardı ve bu topluluk kesintisiz bir biçimde ilmi güncellemişlerdi. 
Fakat son yüzyıllarda biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. 
Bu ilim ehli halkasına eklemlenme konusunda sıkıntılarımız var. Ehl-i ilmin, yani ve ulema sınıfının, olmaması çok büyük bir eksiklik. Özellikle modernleşmenin ortaya çıkardığı şartların ürettiği sonuçlarla karşı karşıyayız. Burayı yeniden nasıl kuracağımız üzerinde tefekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum. 


Dili ve üslubu güncellemenin, geleneği bilmek, onu özümsemekle yakın ilişkisi olduğunu söylüyorsunuz bir bakıma. Öyle mi? 


Evet. Önce ilim halkasına eklemlenmemiz gerekiyor. 
Sonuçta İslam dediğimiz mesaj tarihin bir anında, bir vaktinde insanlığa gönderildi. Ve sonra da tarih içerisinden akarak farklı zamanlarda farklı şartlarda okunarak, müzakere edilerek bize ulaştı. Yeni şeyler söylemek lazım buna katılıyorum. Yeni şeyler söylemezseniz çağınıza giremezsiniz, dünyayı okuyamazsınız, doğal olarak da ona bir şey sunamazsınız. Biz iddia ediyoruz ve diyoruz ki, İslam bütün insanlık için gelmiştir. O zaman eğer New York'taki insana konuşamıyorsak, Japonya'daki insana konuşamıyorsak o zaman bu nasıl bir iddiadır? Ama burada altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yeni şeyler söyleyebilmemiz, yeni bir üslup üretebilmemiz için evvela İslam'ın ilim geleneği ile irtibatımızı sağlam bir biçimde kurmak gerekiyor. Önce İslami bilgini bir gelenek bilgisi olduğunu hatırda tutmamız gerekiyor. İslam ilim geleneğinin bu niteliğini, bu karakterini özümsemeden bugüne ait bir şeyler söylemeye çalışmak, tabiri caizse merdivenin en alt basamağına basmadan en üst basamağına çıkmaya çalışmak gibidir. Bunun beyhude bir çaba olduğunu sanıyorum. 


Bugün dini tebliğde birbirinden farklı dil ve üslup geliştiren akımlar görüyoruz. Topluma ve özellikle gençlere yeterince ulaşılabiliyor mu? Kıyamete kadar geçerli dinin mesajını bugünkü lisana dönüştürmede, bugünkü lisanla buluşturmada ne kadar başarılı olduk? 


Şimdi burada temel sıkıntı, hayatla ulemanın dili arasında bir uçurumun ortaya çıkmış olmasıdır. Uçurum gittikçe büyüyor. Tarihte örneği olduğunu sanmıyorum. On dokuzuncu yüzyılın başından itibaren ortaya çıkan modernite, ulema sınıfını Müslüman toplumların aydınları olmaktan çıkarıp yerine başka bir aydın tipi ikame etti. Bu da ulemanın gittikçe hayattan kopmasına ve dar bir alana sıkışmasına neden oldu. 
Bence en önemli neden bu. Yani biz aslında neden bu topluma Kur'an'ın o güncel, canlı ve her daim taze 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mesajını aktarmada sıkıntı yaşıyoruz? Çünkü ilim ehli dediğimiz Müslüman aydınlar sınıfının, yani ulemanın yerine başka bir aydın sınıfı çıktı. Bunun sonucu olarak ulema sınıfı kenara itildi; ardından bu kendi dar etki çerçevesinde bir konuşma alanı oluşturdu ve bir söylem geliştirdi. Bu, geniş kitleleri kuşatacak bir söylem değil. Çok dar ve sınırlı bir alana sıkışmış durumda. Hayatın merkezinden kopuk âdeta gettovari bir çevrede bir söylem geliştirme olgusu söz konusu. 
Böyle bir problem var ve ilginç bir biçimde biz bu dar çevre içinde kendi kendimizle tatmin olduğumuz için bunu çok fazla sorgulamıyoruz. Ama dışardan bakanlar din ile uğraşanların, din öğrencilerinin, hocaların bu diliyle ilgili bir problemin olduğunu fark ediyor. 


Dini tebliğde dil ve üsluptan bahsederken ister istemez konu kıssalara, kıssaların fonksiyonuna da geliyor. Kur'an-ı Kerim'in de pek çok şeyi kıssalar vasıtasıyla anlattığını görüyoruz. Kıssalar aracılıgıyla oluşan dil hakkında neler söylemek istersiniz? 


Şimdi bu modern İslam yorumlarının kıssacılığı biraz küçümsediğini biliyoruz. Yani bunların gerçekliği sorgulanıyor. Kur'an kıssaları tabi ki Allah'ın kelamı olduğu için biz onların gerçek hikâyeler, olaylar olduğuna inanıyoruz. Ama dikkat edersek Kur'an'ın kıssa anlatımındaki ölçüsü çok farklıdır. Zaman, olayların sırası, hikâyenin bütünlüğü önemli değildir. Burada kıssanın asıl amacını anlamak gerek. Bu ondan ders almak, ibret almaktan ibarettir. Başka bir amacı âdeta yok. Tarihçilik yapma kaygısı yok bu kıssaların. 
Kur'an kıssaları temelde bize ilahi mesajı edebi bir üslupla hikâye ediyor. Ayrıca bildiğiniz gibi insanların çoğunluğu, kitleler dini kıssalar üzerinden anlamayı ve anlatmayı seviyorlar. Hocalar eğer kıssayla dini anlatıyorsa, buna daha çok itibar ediyorlar. Bizim de geleneğimizde, klasiklerimizde bu sebeple kıssaya çok önem verilmiştir. Hikâyeler üzerinden din anlatılmıştır. Bu aslında bütün dinlerin anlatımında çok önemli bir üsluptur. Özellikle Yahudilerin kendi dinlerini anlatışlarına şahitlik ettim. Aslında dini tamamen kıssalar üzerinden anlatıyorlar. Bizim geleneğimizde de kıssalar böyle oluştu. Ben küçüklüğümden hatırlıyorum. Kıssalar bana dinin mesajlarını doğru bir biçimde verdi diye düşünüyorum. Fakat modern zamanların rasyonel insanı, kıssalara, menkıbelere hurafe diyerek onları küçümsedi, böylece kıssaları dini eğitimimizden ve dini üslubumuzdan çıkarma yoluna gitti. Bu bence çok yanlış. Bunun dine faydası olduğunu sanmıyorum. Tam tersine dine zarar veren, dini duyguyu iyi yönde beslemeyen bir olgu. 
Kıssaların kendi rasyonalitesi var, ona odaklanmak lazım. Mevlana kıssalarını düşünün. Oradaki mesajı anlıyor okuyucu, dinleyici. Yani gereksiz rasyonellikler, gereksiz akılcılıklar yaparak o hikâyenin burası yanlıştı burası doğruydu tartışmasına girmememize büyük kitleler gerek duymuyor. Halkın sağduyusu kıssanın gerçekliğinin olup olmadığı üzerinde durmuyor. Buradan şuraya çıkabiliriz, modern dünyada dini anlatmada en çok eksik kaldığımız noktalardan birisi de hikâyeciliktir, kıssacılıktır. Şimdi elin senaryosu, hikâye anlatıcılığı bilimsel, cazip, değer verilen bir şey oluyor. Bizim hikâyelerimiz ise anlatıldığında hurafe diye nitelendiriliyor. Bu bir çelişkidir, bir açmazdır, bunu gidermemiz lazım. 


Yüzlerce sayfada anlatamadığınız bir meseleyi hikâyeyle, senaryoyla kolayca izah edebiliyorsunuz. 
Hikâye sanatın böyle bir gücü var. Siz bir insanın zihninde peygamberle ilgili, sahabe ile ilgili bir aşkı bir düşünceyi oluşturamazsanız, yüzlerce rasyonel kitap yazsanız bunu oluşturamazsınız. 


Pozitivizmin din dili üzerinde nasıl bir etkisi oldu ve Müslümanların düşüncesi bu süreçten nasıl etkilendi? Bu etkilerin dil ve düşüncemize yansımaları oldu mu? 


Şimdi pozitivizmin etkisi çok derin tabi. Pozitivizmin geriye dönük olarak tarihi, dünyayı yorumlama anlamında da bir büyük hikâye önerisi var. Pozitivizm sadece bilimsel sonuçlarıyla yetinmedi, aynı zamanda geriye dönük olarak tarihi başka türlü yorumlamamızı istedi. Pozitivizm aslında temelde varlığı açıklama noktasında bilimin insan düşüncesinin merkezine oturması demek. XIX. yy'da yoğun bir şekilde ortaya çıkan teknolojik devrimler ve hayatımızı toptan radikal biçimde dönüştüren devrimler bilimin eseri olarak ortaya çıktı. Aydınlar arasında dünyanın tamamıyla bilimle açıklanabileceğine dair fikirler yaygınlaştı. Buna karşı çıkan insanlar olduysa da direnemediler. Böylece geleneksel dini yapılara karşı düşmanlık baş gösterdi. Bu süreç, başta söylediğim, ulema sınıfı ile aydın sınıfının ayrışmasına zemin hazırladı. Ulema sınıfı pozitivizme cevap vereceğim derken çok fazla bilimciliğin etkisinde kaldı. Mesela, bizim dinimiz akıl dinidir ve benzeri söylemler geliştirildi. Dinimiz bilime karşı değildi zaten. Ama şimdi bunu söyleme gereği hissediyorsunuz. Yoksa İslam her zaman akılla uzlaşmıştı her zaman aklı dikkate 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almış, onunla yüzleşmiş bir dini geleneğin adıdır. 
Ama başka bir problem var burada. Aslında bizim kelam, fıkıh ve tasavvuf alanında oluşturduğumuz dil ve söylem, hayatın akışıyla da yüzleşebilen rasyonalitesi yüksek bir söylemdi. Fakat pozitivizm söylemi üzerimize o kadar etkili geldi ve cazibe yarattı ki geleneksel olanı irrasyonelmiş gibi algılamaya başladık. 
Hâlbuki bizim geleneğimiz rasyonalitesi yüksek bir gelenektir. İlimlerimiz kesinlikle akli testlere karşı dayanıklıdır. İslam'ı tebliğ edecek Müslüman öğrencilerin, aydınların ve din anlatıcılarının bunu yeniden keşfetmek için daha fazla okumaya, daha fazla dünyayı ve kendi geleneklerini bilmeye yönelmesi lazım. Eksiklerimizden birisi Kur'an'ın ilk emri okumayı zaafa uğratmamızdır. Pozitivizmin açtığı yaraları öyle kolay kolay tedavi edemeyiz ama yüz, yüz elli yıldır bir hayli tedavide bulunduk. Ama hâlâ ciddi sıkıntılar var. Bu hastalıkları gidermenin yolu, benim kanaatimce okumuş kesimimizin seviyesini yükseltmekten geçiyor. İmamımızın, vaizimizin, müftümüzün seviyesinin entelektüel anlamda yükseltmek gerekiyor. Diyelim ki benim cemaatimin içerisinde iktisat mezunu, iktisat alanında bilgisi oldukça iyi birisi var. Siz camide bir iktisadi konuyu, örneğin faiz konusunu anlattığınız zaman, onun zihin dünyasına hitap edecek şekilde söyleminizi ayarlayamıyorsanız ortada bir sıkıntı var demektir. 


Son birkaç yüzyıldır İslam dünyası büyük bir özgüven kaybı yaşadı. Bugün dünyada egemen medeniyet, gündelik yaşam pratiklerinden düşünce ufkumuza kadar neredeyse hayatın bütün alanlarında egemen. Savaşlara paralel olarak kimi coğrafyalarda din gittikçe radikalleşen bir dile mahküm oluyor. Dinin zahiri bir anlayışla yorumlanıp, bu yorum dışındaki anlayışları dışlayan dilin İslam'a, Müslümanlara etkilerini değerlendirir misiniz? 


Müslümanlar kendi bilimsel geleneklerini sürdürebilselerdi ben bu türden yeni yetme düşüncelerin çok kolay zemin bulabileceğini zannetmiyorum. Bu boşluk nereden doğdu? Bir kere en başta konuştugumuz ilim silsilesine eklemlenmiş, ilim ehli toplulukların var olduğu bir İslam toplumunda öyle kolay kolay birilerinin çıkıp, Kur'an'ı şöyle yorumladım, böyle yorumladım, diyerek zemin bulması mümkün olamazdı. Fakat biz çok ağır darbeler yemiş, çok ağır bir laiklik badiresi atlatmış/atlatmakta olan ve bunun doğurduğu travmaları tesirini üzerinde hala taşıyan bir toplumuz. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Türkiye'yi rol model alan bütün İslam dünyası için bu gözlem geçerli. Ulema sınıfından beslenmeyen geniş halk kitleleri ortaya çıktı. Yani dini bilgiden mahrum halk kesimleri ortaya çıktı. Halk dini bilgiyi sağlıklı alma mekanizmalarını kaybettikten sonra büyük ölçüde cehaletten beslendi. Geniş kitleleri yönlendiren ulema sınıfının olmaması sebebiyle biraz okuyan insanlar kendilerince din hakkında ahkâm kesmeye başladılar. Bir başka problem selefilikten geldi. Modern selefiliği kastediyorum. Selef-i salihinle ilgili değil. Modern selefilik 1900'lerin başından itibaren güçlü destekler elde etti; önce Arap toplumlarının dokusunu büyük ölçüde bozdu. Ama bu durum sadece Arap toplumlarıyla sınırlı kalmadı. 
Azınlık Müslüman topraklara, zor durumdaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme adı altında selefilik, vahhabilik ihraç edildi. Müslüman toplumların dokusunu bozan, onları kanser eden bir hastalık gibi görüyorum bu akımları. Bozuyorlar, yıkıyorlar. Yenisini ikame ediyoruz diye de tamamıyla zahiri, yüzeysel, 


SÖYLEŞİ 





dini derinliği olmayan, entelektüel derinliği olmayan bir anlayış getirip yerleştiriyorlar. Düşünceye, insan ürünü akıl yürütmelere karşı çıkıyorlar. Tüm bunlara karşı çıkarak yeni alternatif bir din inşa etmeye çalışıyorlar. 


Ben doktora yaptığım yıllarda Manchester Üniversite Camisinde cuma namazları sırasında hep şaşkınlık yaşardım. Cuma namazına gelen öğrencilerin hepsi Manchester Üniversitesinden öğrencilerdi. Bir kısmı lisans okuyor, mühendislik okuyor, tıp okuyor ya da bizim gibi sosyal bilimlerde olanlar, yüksek lisans, doktora yapanlar var. Orada hatip inanılmaz bir üslupla İslam anlatıyordu. Hayret edersiniz. Sanki biraz önce gayrimüslimin yanından, mühendislik sınıfında beraber ders aldığı adamın yanından çıkıp gelmemiş gibi. Sanki başka bir dünyada yaşıyormuş gibi. “İşte bu kâfirler, bu zındıklar, bu işte sömürgeciler” ve benzeri bir üslup ile konuşuyorlar. Biraz sonra beraber derse gireceği adam hakkında böyle konuşuyor. 
Bu üslubu geliştirdiler, beslediler. Onun ben kasıtsız olmadığını, masum olmadığını düşünüyorum. 
Planlıydı, sonucu DEAŞ'tı. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da uzun yıllar hazırlandı, olgunlaştırıldı. Ve sürüldü sahaya. 


Son olarak Müslümanlar başta Batı ülkelerinde olmak üzere tüm dünyada sürekli savunma yapmak durumunda bırakılıyorlar. Gayrimüslimler tüm Müslümanları potansiyel suçlu görürken, biz de kendi içimizde bir birimizi aynı şekilde potansiyel suçlu ilan ediyoruz. Bu durum savunma yapmayı sürekli dayatıyor; herkes suçlu ararken diğerine parmağıyla işaret ediyor. Süreç bizi böyle bir üsluba yönlendiriyor. 
Bizim bunu toptan reddetmemiz gerekiyor. Bütün Müslümanlar olarak biz asla ve asla savunmacı olmak zorunda değiliz. Bizim dinimiz hak dindir. Son dindir. Kıyamete kadar bakidir. Hiçbir biçimde bu inancımızdan taviz vermek durumunda değiliz. Biz asla ve asla kimseye kökten karşı değiliz, kimseye sürekli bir karşıtlık üretmedik. Tam tersine biz tüm insanlığı kuşatan ümmet-i davet ve ümmet-i icabet ifadelerini esas alırız. Tüm insanlık Hz. Muhammed'in davetine icabet edenler ve henüz icabet etmemiş olanlardan oluşur. Bu kadar kapsayıcıyız, İslam'ın hedefinde ne Yahudi ne Hristiyan ne şu ne de bu din mensupları vardır. Bizim böyle kökten karşıtlık gibi bir söylemimiz yoktur. Müslümanlar kendi ayakları üzerinde özgüvenli bir biçimde toptan bu söyleme karşı çıkmalılar. Yoksa davetin ve tebliğin sağlıklı bir zemine kavuşması mümkün olmayacaktır. 





www.diyanetdergi.com 
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SOSYAL MEDYA DİNDARLIĞI: GÖSTERİŞ Mİ TEBLİĞ Mİ? 


Dr. Ekmel GEÇER | Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi 


em uluslararası medyada hem de Türkiye'de dini sembol 
E ve görsellerle artık daha yoğun bir şekilde karşılaşıyoruz. Şüphesiz her kültür kendine ait temsilleri medya içeriğine yansıtıyor. Bununla birlikte küreselleşme ve teknolojik imkânlar dünyanın herhangi bir yerindeki bilgiye bizim de kolaylıkla ulaşmamızı sağlıyor. 





Uluslararası medyada; daha çok Avrupa'daki kraliyet ailesi fertleri- nin kilise evlilikleri, Dan Brown'un romanlarının uyarlaması ve semavi dinlerin başkenti olarak Kudüs tartışmaları etrafında aktarılan dini motifler; Türkiye medyasında ise özellikle sosyal medya paylaşımları 














ve televizyon dizilerinde dini replikler ve semboller daha çok görünür olmuştur. 


Ne var ki televizyon ekranlarında ve sosyal medyada artan söz konusu dindarlaşma tezahürleri yahut ifadeleri her zaman pozitif bir biçimde değerlendirmek mümkün görünmüyor. Çünkü bir popüler kültür ya da tüketim öğesi olarak ele alınan dindarlık görüntülerinin etkileşimleri beklenenden çok farklı olabiliyor. Normalde bir dini değerin aktarımının davranışsal bir olgunlaşma oluşturması beklenirken özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların narsizm gibi olumsuz duyguların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Dini bir mekânda, ibadet 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esnasında, öz çekim (selfie) paylaşan kullanıcının mekânı mı kendi iç huzurunu mu yoksa kendi egosunu mu paylaştığı konusunda takipçide kimi zaman soru işaretleri bırakıyor. Mesela, Kudüs'te kutsal mirası görmeye giden ziyaretçinin, selfie çekerken kendi yüzünü kutsiyet atfettiği yerden, faraza Mescid-i Aksa'dan daha büyük çekmesi bu tür bir “öz beğeni'nin en açık örneklerinden biri olarak kaydedilebilir. 
Böyle fotoğraflarda neyin vurgulandığı ya da ön plan çıkarıldığı anlaşılamıyor: Kadrajın büyük kısmını kapsayan yüz ifadesi mi yoksa arka- da uzaktan görünen kubbe mi? Ya da bir ibadethaneden selfie paylaşmak ne kadar gereklidir? 


O (f) DiyanetDergisi 


Diğer taraftan, televizyonda artan din konulu program ve içeriklerin de bazı kısımları sorunlu gibi görünüyor. Bir kere, maalesef uluslararası medyada özellikle İslam dinine ait görüntüler daha çok terör, DEAŞ ve Orta Doğu'daki çatışma ve kaos haberleri etrafında şekilleniyor. Bunun, İslam dinine ve Müslümanlara yönelik düşünceleri nasıl olumsuz etkileyeceğini tahmin etmek güç değil. Yalnız burada “Batılılar işte, bizi hep öcü gibi gösteriyorlar.” bahanesine sığınmak da kanaatimce anlamlı değil. Politik anlamda, kargaşanın sebebi olarak farklı unsurlar ileri sürülebilecek olsa da Müslüman toplumların kendi içlerindeki çekişmeler yabancı zihinlerde söz konusu temsilin kalıcılığına neden olabiliyor. 


Türkiye televizyonları özelinde ise dinin medyadaki temsili, ertesi gün cuma olması nedeni ile perşembe akşamları ilerleyen saatlerde başlayan dini vaaz içerikli programlar biçiminde görülmektedir. Bunlar; daha çok bir din uzmanının ya da literatürde yer aldığı şekliyle medya vaizinin (media minister) saatler süren hikâyeleştirilmiş anlatımı ve interaktif bir biçimde sosyal medya ya da telefonla ekran başındaki ve stüdyodaki seyircilerden sorular alarak devam ettirdiği bir tür değer aktarımı ve bilgilendirme programlarını içerir. 


Aslında dinin, televizyon ekranlarında ve diğer kitle iletişim araçlarında bu şekliyle ele alınışı, medyanın ya da sosyal medya açısından baktığımızda kullanıcının izlenme/ takip edilme motivasyonu ile ilişkilendirilebilir. Sonuçta geleneksel medyada reyting (izlenme oranı) olarak bildiğimiz husus, sosyal medyada tıklanma ya da takip edilme hırsı olarak karşımıza çıkıyor. 


www.diyanetdergi.com 
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Bu nedenle, medya içeriği üretirken Facebook veya Twitterdan paylaşım yaparken yaygın inanca hitap etmenin, kullanıcının “bilinirliğine” katkı sunacağı düşünülmektedir. Ne de olsa metafizik içerikler bir biçimde izleyicinin ilgisini çekebilecek; sürrealist anlatım ve yapım ilgiyi artıracaktır. 


Aynı motivasyonu, filmlerde hep kurtarıcıların ortaya çıkması, umudun nerdeyse tümüyle yittiği bir zamanda yaşlı ve ak sakallı bir dedenin aniden “zuhur etmesi” ve bir dokunuşla bütün sorunları çözümlemesi ile seyircide oluşacak katharsisle (iç arınma) açıklamak mümkündür. 
Seyirci bu sayede bir duygu boşalımı yaşayacak, kendini kurtaracak bir aksakallı dedeyle huzura erecektir. 
Ak sakallı dede gerçekte bu teklifi sunmasa dahi kurtarılmanın hayali de kişiye bir rahatlama vermektedir. 


Belki de bütün bu dindarlık çelişkileri; dinin bir popüler kültür öğesi olarak tüketilmesi ve aksi düşünülse de Tanrısal gözetimin sadece ibadet esnasında söz konusu oldugu yanılgısıyla açıklanabilmektedir. 
Çünkü dini ölçülerin evrensellik ve kapsayıcılık özelliklerine rağmen bireysel menfaati ön plana çıkaran yeni dindarlaşma temayülleri göze çarpmaktadır. 


Takva kavramı, sanki günün sadece belirli zaman dilimlerinde performe edilen ritüellere indirgenmiştir. 
Bu “gösterişçi ibadet” yahut “sosyal medya dindarlığı” ego besleyen aktivitelere dönüşmüştür. Zira pahalılık gösterisi biçiminde olan, öz çekimden (selfie), sosyal medyada paylaşmaktan öte geçemeyen bir dindarlık görüntüsünün mahiyeti itibari ile sorunlu olduğu açıktır. 





Bu yönüyle, popüler kültür ve din algılayışındaki değişim bir yönüyle 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ahlaki değerlerdeki dönüşüme neden olmaktadır. Medya ve popüler kültür etkisi altındaki günümüz yaşam biçimleri; insanları tüketime, benmerkezciliğe (selfie ve paylaşım) ve yaşamın gösterileşmesine yönlendirmiştir. Sosyal medyadaki popülerlik ya da fenomen olma durumu da aynı bağlamda sonuçlar doğurmuştur. Birey; bunlara eşlik eden yabancılaşma ve umutsuzluk duyguları, yalancı parıltılar ve şöhretler içinde hayat aramış ancak elde edilen, sonuçta yaşanan öfke ve işe yaramazlık bir türlü kurtulamadığı bir kısır döngü içinde sürüklenmesine neden olmuştur. 


Sonuç olarak, popüler kültürle izleyiciye sunulmaya çalışılan sosyal medya paylaşımları ve televizyonda aktarılan hayat tarzı, insanları başkaları adına özveride bulunmayı düşünmemelerine, narsistik bir biçimde sadece kendileriyle ilgilenmelerine, derinlikten yoksun norm ve değerlere bağlanmalarına ve yalnızca sığ ilişkiler içerisinde giderek artan bir yabancılaşma ve güvensizlik ortamına sürüklenmelerine neden olmaktadır. 


Bütün bunlara rağmen televizyon ya da diğer alanlarda, dinin temsilini tümden olumsuzlamak hatalı olacaktır. Medya çalışmalarında genellikle yapıldığı üzere, her negatifliğin temel nedeni olarak medyayı göstermek, televizyon programları- nın, gazete yazılarının, radyo dinletilerinin eğitici ve düşündürücü özelliğini göz ardı etmektir. Aksine gerek belgeseller gerek tartışma platformları gerek kamu spotları gerek eğitim içerikli programlar sayesinde ve yeni medya alanlarının sunduğu ifade ve sorgulama özgürlüğüyle medyanın toplumsal dönüşüme bir katkı sunduğu yadsınamaz bir gerçektir. m 
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ZİHİN DUNYAMIZIN 
KODLARI: KAVRAMLARIMIZ 


Harun Dündar KARAHAN | Ankara Çankaya Vaizi 


avramlar, eskilerin lisanı ile mefhum, uzun yıllar sonucunda oluşmuş, içinde yaşadığı toplumun dili, dini, kültürü ile yoğrularak o toplumun ortak lisanı olmuş anlamlar dünyasıdır. İnsan zihninin yapıtaşları olan kavramlar sadece belli bir toplulugun dünyasını anlamayı değil, aynı zamanda bizi biz yapan, öteki ile farkımızı ortaya koyan sınırlarımızdır. Kavramlar, aynı duyguyu paylaşan aynı inancın mensubu olan insanların ortak değerleri olmakla birlikte, toplumsal hafızanın da izdüşümüdür. 





İnsan doğduğu andan itibaren kavramlar dünyasının içinde bulur kendini. Konuşmaya başlayan çocuk, sözün inceliğini, düşüncede derinliği kavramlar dünyası ile öğrenebilir. 
Sevincini, üzüntüsünü, aşkını ve heyecanını kavramlarla dile getirir. 
Kavramlar annenin, yavrusunun kulağına ninnilerle fısıldadığı zihin dünyasının gıdalarıdır. Cenazemiz- de ağıdımız, düğünümüzde türkümüz, mihrapta ilahi mesajın cevamiu'-kelimleridir. 


Her bir kavram aynı insan gibi yaşadığı coğrafyanın ve kültürün ürünüdür ve onun rengini ve kokusunu taşır. İnsanı anlamak isteyen konuştuğu kavramları, kavramları anlamak isteyen onu kullanan insanı anlamalıdır. Evet, insanla kavram arasındaki ilişki vazgeçilmez, riyasız ve öze dair bir ilişkidir. 


Bir millet önce kavramlarını inşa 














etmelidir. Zira birlik ve beraberliğin temel yapı taşı kavramlar dünyasıdır. Kavramlarını kaybeden milletler önce kimliklerini daha sonrada topraklarını kaybederler. Bu sebeple yüzyıllar içerisinde anlam dünyası şekillenen kavramlar da vatan toprağı gibi kutsal kabul edilmelidir. 


Modern zamanların en çok yozlaştırdığı bir dünyayı da ifade eder kavramlar. Kimi zaman içi boşaltılarak, kimi zaman da başka anlamlarla içeriği değiştirilerek, yüzlerce yılda oluşmuş kültür mirasının hoyratça harcandığı, hırpalandığı bir dünyanın adıdır kavramlar. 
Esasında bozulan dilin, kültürün, örfün ve geleneğin temelinde dejenere edilmiş kavramlar dünyasını görmekteyiz. Günümüz dünyasında gerçek savaşlardan daha acı ve kalıcı sonuçlar doğuran bir savaştan bahsetmemiz gerekiyor. Top ve tüfeğin yerine küresel dünyanın iletişim araçlarının kullanıldığı bir savaş. Televizyon, internet ve sosyal medya ağları ile gerçekleştirilen bu savaşta kavramlarımızın ya içi boşaltılmakta, ya anlamsızlaştırı!- makta ya da tam tersi anlamlarla içi doldurularak manipüle edilmektedir. Bu savaş sonucunda kavramlarımızla birlikte zihin dünyamızın kodlarını da kaybetmekteyiz. Zihin dünyasının kodlarını kaybeden milletlerin ise bir takım emareleri vardır. İlk emare, duygu ve düşüncede ki birliğin kaybıdır. İkinci emare ise, milleti millet yapan keder ve sevinçteki birliğin kaybıdır. Aynı acıya üzülememe, aynı sevince ortak olamama durumudur. Millet, aynı dili konuşan fakat anlaşamayan, mefküresini yitirmiş, pusulası olmayan bir yığına dönüşmektedir. 
Böylelikle bir millete savaş meydanında verilemeyen tahribat ve kayıp kavramların kaybı ve tahribatı üzerinden verilmektedir. 


Din, insanların ve toplumların hayatındaki en önemli amillerden biridir. Bu anlamda dinin işlevlerinden bir tanesi de kavramlar dünyasını inşadır. Kur'ani kavramlar da Müslüman kimlik oluşumunda büyük öneme sahiptir. Müminle Kurani kavramlar arasındaki ilişki Cenab-ı Hak tarafından tesis edilmiş fıtrata dair, samimi, inşa edici, dönüştürücü bir ilişkidir. İnşa ve ihya yönünden önemli olan kavramların, kaybedilmesi, yozlaştırılması da bir o kadar yıkıcı ve tahrip edicidir. 


Tarihen sabittir ki kavramlarını kaybeden ümmetin serencamı çok acıdır. Öncelikli olarak kan kardeşliğinden daha evla olan iman kardeşliği zedelenmektedir. Ümmet, bırakın aynı acıya üzülmeyi, kardeşinin acısına sevinen bir topluluga dönüşmektedir. Bizi biz yapan ortak müşterekler her geçen gün azalmakta, tefrika ise artmaktadır. 
Örnek vermek gerekirse toplumsal vahdeti sembolize eden “tekbir”, din kardeşine âdeta bir kurşun olarak sıkılmakta ve insanlar arasında kin ve öfke tohumuna dönüşmektedir. Böylelikle “karıncayı bile incitmeyi yasaklayan bir dinin mensupları gözünü kan bürümüş caniler olarak görülebilmektedir. Rahmeti 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temsil eden nübüvvet, basit bir makama indirgenerek ümmet şuuru zedelenmektedir. Kavramlarla oynamanın ne denli tehlikeli olduğu yüce Kitabımızda ifade edilmiş, içi ve anlamı değiştirilen, boşaltılan mefhumlar hususunda insanlar uyarılmıştır. Nitekim Fatır suresi 5. 
ayet de: “Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!” 
Buyrulmuş ve Cenab-ı Hak, kendi ismi celali dâhil her şeyin istismar edilebileceği tehlikesine işaret etmiştir. Yine müminlerin temel vasıflarından ve İslam'ın temel kavramlarından biri olan “ıslah ediciliğin” nasıl içi boşaltılarak muhalif anlamda kullanılabileceği bizlere örnek olarak verilmiştir: “Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, ‘Biz ancak ıslah edicileriz. derler.” (Bakara, 2/11.) 


Rasul-i Ekrem (s.a.s.) 23 yıllık nübüvwetin bakiyesinde ümmetine sadece ibadetlerle ve güzel ahlakla örgülenmiş bir mirası değil, aynı zamanda kavramları da bırakmıştır. 
Esasen bu miras Kur'an'ın ifadesi ile bütün peygamberlerin ümmetlerine bıraktıkları ortak mirastır.” 
..Nuha emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı.” (Şura, 42/13.) Bu manada kavramlar Cenab-ı Hak'kın Müslümanlara emanetidir. Aynı kadim ibadetler gibi. 


Değiştirilen kavramlara cömertlik kavramını örnek olarak verebiliriz. Cömertlik, İslam öncesi Mekke toplumunun en erdemli davranışlarından birisidir. Fakat cahiliyede- ki cömertlik anlayışı ile Kuran'ın yerleştirmeye çalıştığı cömertlik arasında farklar vardı. Cahiliye Arapları, cömertliği insani duyguların ötesinde şan ve şöhret için gösterirlerdi. Bazen bu durum, öyle noktalara ulaşırdı ki övgüye mazhar 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olmak ve gösteriş için bütün develerini bir defada bile kesebilirlerdi. 
Çünkü onlara göre “kerim” israf derecesinde malını cömertçe harcayan demekti. Cömertlik Kur'an'ın şiddetle reddettiği tefahüre (Tekasür, 102/1-2.) malı ile kibirlenmeye dönüşüyordu. Kur'an bu kavramı degiştirmiş ve sonsuz kerem sahibinin Allahtan başka kimse olamayacağını ifade etmiştir. Gösteriş amaçlı cömertliğin bir değer taşımadığı ifade edilmiştir. Cömertlik, birr (iyilik etme) ve takva (Allah'a saygı gösterme) mefhumları ile ilintilendirilerek murad-ı ilahideki anlam dünyasında yerini almıştır. Kavram ahlaki bir boyut kazandırılarak bencil duyguların değil, erdemli bir duygunun kaynağına dönüştürülmüştür. Yine cahiliye döneminde sadece kötü ve çirkin kelimelerinin karşıtı olarak kullanılan “ihsan” kavramına farklı bir anlam yüklenmiştir. İhsan kavramı, ilahi murakabe ve gözetim anlamları ile genişletilerek sosyal hayatta ilahi denetimi ve mahza iyiliği ifade eden bir kavrama dönüşmüştür. Gerek Cibril hadisinde Efendimiz (s.a.s.) (Buhari, Tefsir, 31/2; İman, 37.) gerekse birçok ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, kavramın yeni anlamına dikkat çekmiştir. (Secde, 32/7; Teğabün, 64/3; Kasas, 28/77.) 
Bu örneklere takvayı, zekâtı, cimriliği, iyiliği vs. ekleyebiliriz. (Zeki Tan, Kur'an Kavramlarının Çevirisi Bağ- 





lamında İslam Öncesini Bilmenin Önemi: “İLÂF” Örneği, D.Ü.S.B.E.D, Nisan, 2016, sayı; 16, s. 497.) Değiştirilen ve dönüştürülen bu kavramlar sadece ortak bir şuur oluşturmak için değil Kur'an'ın anlaşılmasında da anahtar görevi görürler. Böylelikle kıyamete kadar gelecek dilleri, renkleri, kültürleri farklı Müslümanlar bu kavramlar sayesinde anlaşacak ve ümmet olacaklardır. Bu kavramlar sayesinde müminler, sadece çağdaşlarını değil Adem'in (a.s.) tövbesini, ateşteki İbrahim'i, Tur Dağı'ndaki Musa'yı, Meryem'i ve İsa'yı anlayacaktır. Yani kavramlarla aynı duyguyu paylaşıp şahit olarak gönderildiğimiz ümmetlerin tarihinde seyrüsefer imkânı bulabiliriz. 


Kuran'ın kavramları inşa etmede kullandığı bir metot da kıssalardır. 
Kuran, kıssalar ile Müslümanları tarihe şahit kılar. Kıssalar, kavramları yeniden değerlendiren ve anlamlandıran Cenab-ı Hak tarafından Hak olarak anlatılmış tarihi vesikalardır. Esasen kıssaların her biri değerlerle yüklüdür. Âdem'in (a.s.) kıssasında tövbe, İbrahim'in (a.s.) kıssasında ümmet, tevekkülü ve derin tefekkürü, Yakup'ta sevgi, Yusuf'ta iffet, Eyüp'te sabır, Meryem de iffet, sıdk ve takva, Ashab-ı Kehf'te, örnek gençliğin tevhit mücadelesi, Asiye ile imanda azim gibi kavramları anlarız. Cenab-ı Hak kıssalar vasıtasıyla âdeta kavramları müşahhaslaştırarak gözümüzün önüne sermektedir. Kur'an sadece insanlara faydalı olan kavramları anlatmakla da kalmaz, aynı zaman da olumsuz kavramları da kıssalarla anlatır. Kur'an, zulmü ve tekebbürü Firavun'a; mütrefi, Karunla; azgınlığı, Hz. Lut'un kavmi ile şirki Hz. İbrahim, Lut, Hud, Salih ve İsrailoğulları kavmi ile örneklendirir. Ve daha birçok sure de eşsiz örneklerle kavramlar, zihin dünyamıza âdeta nakşolunur. Kısaca Kur'an, Müslüman kimlik ve kişilik oluşumunu sadece ibadetler üzerinden yapmaz. 
Bilakis uzun kıssaların içerisine saklanmış nice değer ve kavramlar ile bu kimliği besler. Yerinde ve etkili bir üslupla kullanılan mefhumlar sadece Kuran'ın dünya görüşünü ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda mefhumların sosyal hayat içindeki yansımalarını da göstermiş olur. Böylelikle kavramlar ete kemiğe bürünmekte ve hayatın bir parçası olmaktadır. m 
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MADDİ VE MANEVİ ARINMA AYIMIZ: RAMAZAN 





Prof. Dr. Muammer ERBAŞ | Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


"Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun..." (Bakara, 2/185.) 


Ramazan, fert ve toplum hayatında önemli hayırlara vesile olan bir rahmet ve bereket ayıdır. Bu mübarek ayın vesile olması gereken hayırlardan biri de kişinin sahip olduğu içki, kumar ve sigara gibi maddi; yalan, dedikodu ve küfür gibi manevi zararlı alışkanlıklarından kurtarılmasıdır. Zira bu zararlı alışkanlıkların en önemli sebebi irade zayıflığı iken, oruç ibadetinin en önemli hedefi ise Müslüman'ın iradesini güçlendirip pekiştirmektir. Kuran-ı Kerim'de oruç için şöyle buyurulur: “Ey iman edenler! 
Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara, 2/183.) 


hayatında ne haksız kazanç, rüşvet ve aldatma gibi maddi günahlar peşinde koşar ne de yalan, dedikodu ve küfür gibi manevi günahlar içinde boğulur gider. Tıpkı Yüce Rabb'imizin, Kur'an'da bizlere emrettiği gibi: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O hâlde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurat, 49/12.) 





İçki, uyuşturucu, kumar ve sigara gibi maddi; yalan, dedikodu ve küfür gibi manevi zararlı alışkanlıklar, kişinin irade zayıflığından istifade ederek yaşamına yerleşen birer marazi tutkudur. Bunlardan kurtulmanın yegâne yolu, Müslümanın kendi irade gücünü namaz, oruç, zekât vb. ibadetlerle güçlendirmesidir. Nitekim Müslüman bir kimse, ramazan ayında oruç tuttuğu müddet zarfında bunlardan uzak durabilmekte fakat birçoğu bu müddet sona erdiğinde tekrar nefsine yenik düşmektedir. Hâlbuki kişinin ramazan ayında Kur'an okuması, namaz kılması ve oruç tutması bizatihi kendisinde bu irade gücünün olduğunun, yani onun bu bağımlılıklardan kurtulabileceğinin en güçlü kanıtıdır: “(Rasulüm|) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı İşte ramazan ayında böyle bir irade gücüy- kıl, Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve le takviye olan Müslüman, artık günlük kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette 


Acaba bu anlamda oruç tutmak ne demektir? Oruç tutmak, her türlü yeme ve içme imkânına sahip olan bir Müslümanın, nefsi kendisine; “Ben açım, çok da susadım,” diye feryat ettiğinde, ona karşı gelerek; “Ey nefsim! Biliyorum, ben yaşamak için yemeye ve içmeye muhtacım. Fakat senin esirin, kulun ve kölen değilim. Çünkü benim bir ruhum, inancım, ilkelerim ve hedeflerim var. Dolayısıyla ben sana değil, bilakis sen bana ve benim değerlerime tabisin. Ve ben, sen istediğin zaman değil, bilakis ben doğru buldugum zaman yerim. Eğer gerekiyorsa manevi değerlerim için yiyip içmekten mahrum kalmayı bile göze alırım.” diyebilmesidir. 












Oruç ibadetinin en önemli hedefi Müslüman'ın iradesini güçlendirip pekiştirmektir. 
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uyuşturucu ve kumar, insanı insan yapan, onu diğer canlılardan ayıran en üstün gücü yani aklı örterek onu kontrolden çıkmış, ne yapacağı belli olmayan bir varlık hâline getirir. Uzun vadede de insanın akli işleyişinde tahribata yol açar. Bu nedenle Kur'an'da, bunlar hakkında şöyle buyrulmaktadır: “Şeytan, içki ve kumar ile sadece aranıza düşmanlık ve nefret sokmaya ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymaya çalışır. O hâlde, (hâlâ) vazgeçmeyecek misiniz?” (Maide, 5/91.) 


(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut, 29/45.) 


Biz, bu noktada kötü alışkanlıkları olan kardeşlerimizden, bu mübarek ayda bir adım daha atarak o zararlı unsurları hayatlarından tamamen atmalarına vesile olmasını diliyoruz. 


Neden? Çünkü Yüce Rabbimiz, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bunların haram; yani zararlı ve günah olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor: “Siz ey inananlar! İçki, kumar, putlara tapınmak ve gelecek hakkında kehanette bulunmak, şeytan işi iğrenç kötülüklerden başka bir şey değildir. O hâlde onlardan kaçının ki mutluluğa eresiniz!” (Maide, 5/90.) 


3. Kötü alışkanlıklar insanın dinini alır: İman, akılla bilinçli bir şekilde yapılan bir tasdik olup, az önce de belirttiğimiz gibi, akli fonksiyonları işlemeyen bir kimse böyle bir ehliyet ve sorumluluğa sahip değildir. Ayrıca içki, uyuşturucu ve kumar gibi bağımlılıkların insanı zaman içinde hangi kü- 


Dinimizin b lı alışkanlıkl d kla-FSN A E E für sahiline savuracağı da belli olmaz. 


dığını anlamak için onun kutsal saydığı beş temel değere kısaca bakmamız faydalı olacaktır. İslam'da Müslüman'ın korumakla mükellef olduğu ve meşru müdafaa hakkı bulunduğu beş temel değer vardır ki bunlar; kişinin canı, aklı, dini, malı ve neslidir. Söz konusu zararlı alışkanlıklar, insanın sahip olduğu bu temel değerlerin tamamını adım adım yok etmektedir. 


4. Kötü alışkanlıklar insanın parasını ve malını alır: Hepimiz bilmekteyiz ki hâli vakti yerinde birçok kimse, sırf içki, kumar gibi alışkanlıkları nedeniyle perişan olmuş, hem kendisini, hem ailesini tahayyül edilemeyecek durumlara düşürmüştür: “Ey İnananlar! Mallarınızı aranızda haksızlıkla degil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin, haram ile nefsinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder.” (Nisa, 4/29.) 





s.s.s... di 


1. Kötü alışkanlıklar insanın canını alır: Zararlı alışkanlıklar, etkisini uzun vadede gösteren birer zehirdir. Bazı zehirler etkisini birkaç saniyede, bazıları birkaç saatte, bazıları ise daha uzun bir sürede gösterebilir. Ama bu, onların zehir olduğu gerçeğini değiştirmez. Zira bu maddelerin vücutta yaptığı tahribat çok açıktır. Bu nedenle onları kullananlar, bile bile kendilerini zehirlemiş ve öldürmüş olurlar. 
Yüce Rabbimiz, Kur'an'da bizlere böyle bir durumda şu tavsiyede bulunmaktadır: “Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar, yaptıklarında bile bile direnmezler.” (Âl-i İmran, 3/135.) 


a 


5. Kötü alışkanlıklar insanın neslini alır: En degerli varlıklarımız evlatlarımızdır. Hepimiz onların üzerine titrer, onlara en ufak bir zarar gelememesi- ne çalışırız. Hâlbuki kullandığımız içki, sigara gibi zararlı alışkanlıklarımızla bilerek veya bilmeyerek hem çocuklarımızı, hem de onlardan sonra gelecek nesilleri tehlikeye atmaktayız: “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. 
Umulur ki düşünüp anlarsınız.” (En'am, 6/151.) 











İslam'da Müslüman'ın korumakla mükellef olduğu ve meşru müdafaa hakkı bulunduğu beş temel değer vardır. 









2. Kötü alışkanlıklar insanın aklını alır: Bir hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz (s.a.s.): “İnsanı insan yapan aklıdır. Aklı olmayanın dini de olmaz.” Ruhen ve bedenen sağlıklı bir toplum oluş- 
(Kenzü'-Ummal, XIV, 73.) buyurmuştur. İçki, turabilme dileğiyle. Hayırlı ramazanlar. 
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HADİSLERİN IŞIĞINDA 


DÖRT TEMEL HADİS 








Prof. Dr. Zekeriya GÜLER | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi 


D alag «le öl iia Oy Eai Al GN a e ch Yaz OE aa ld İl Ağa EE öl çeşi a vs yal OEI ağ İL İLEYİ UP" “al yalak İl hiá asia Lİ 3İ 


Ömer b. el-Hattab (r.a.) diyor ki: Rasulüllah'ı (s.a.s.) şöyle buyururken işittim: 

“Ameller niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kim elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmış ise, onun hicreti hicret ettiği şeye göre değerlenir.” 

(Buhari, Bed'ü'-vahy, 1; Müslim, İmaret, 155.) 


Açıklama konusu hadisle başlayarak samimi duygu ve düşüncelerle hakikatin peşinde olup yaptığı işi ibadete 


dönüştürmek istediğini ima eder. 






Meşhur hadis âlimi Ebu Davud (6. 275/888), “Usülüs-sünen fi külli fennin erbaatü ehâdis” diyerek Sünen'ine aldığı hadislerden dördünün dinin özünü ve esasını teşkil ettiğini söyler. (bkz. İbn Abdilberr, 


et-Temhid, IX, 201.) 


İkinci hadis 


(Ò 
9 


“Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında pek çok insanın bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve şerefini koruma altına almış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, bunun durumu yasak bölgeye düşebilecek şekilde koyun otlatan çoban gibidir. Şunu bilin ki, her hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Allah'ın yeryüzündeki yasak bölgesi de haram kıldığı şeylerdir. 
Şunu iyi bilin ki, vücutta bir et parçası vardır. Eğer o iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bakın, bu et parçası kalptir.” 
(Buhari, İman, 39; Müslim, Müsakât, 107.) 


“Cevamiu'-kelim” özelliğine sahip olan ve her biri ilmin dörtte biri diye ifade edilen bu hadisler, dinin merkezi ilkeleri konumundadır. Söz konusu dört hadis, kısa açıklamalarla birlikte şöyle sıralanır: 


Birinci hadis 

“Ameller niyetlere göre değerlenir (...)” 
Yukarıda kaynakları verilen bu hadisin bazı tariklerinde “Kimin niyeti Allah'a ve Rasulü'ne yönelerek hicret etmek ise, eline geçecek sevap da Allah'a ve 


Rasulü'ne hicret sevabıdır” diye ziyade bir cümle mevcuttur. 













Bu hadis-i şerife göre, Müslümanların karşılaştıkları meseleler üç ana grupta toplanır: Helal olanlar: Yemek, içmek ve evlenmek gibi. Haram olanlar: Alkol ve uyuşturucu almak, yalan söylemek, iftira etmek gibi. Şüpheli şeyler: Bunlar, sınırları kesin çizgilerle 

ayrılamadığından içtihat yoluyla ortaya konulan ve hakkında ihtilaflı görüşlerin bulunduğu hüküm ve meselelerdir. Zira bazen din açık bir hüküm getirmediğinden helal olup olmadığı ko- 


Niyet, bir işi Allah için yapmayı kalpten geçirmek demektir. Amel ve ibadet ile âdet arasını ayıran temel kriter budur. Söylenen bir sözden veya yapılan bir iş ve icraattan sevap kazanabilmek için kulun niyeti- nin halis ve samimi olması gerekir. 


Niyet, bir işi Allah için yapmayı kalpten geçirmek demektir. 








Buhari, el-Câmiu's-sahih adlı eserine söz 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HADİSLERİN IŞIĞINDA 


nusunda bir tereddüt yaşanabilir. Bu nevi şeylerden uzak durmak, müminin izzet ve şerefini korur. 


Üçüncü hadis 


“Malayaniyi terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” (Muvatta', Husnü'l-huluk, 3; Tirmizi, Zühd, 11.) 


Bu hadis-i şerifte geçen “malayani”, kişiyi ilgilendirmeyen, dini ve toplumu için bir anlam ve değer taşımayan faydasız söz ve lüzumsuz işler demektir. 
Hanbeli hadis, tefsir ve fıkıh âlimi İbn Receb (6. 
795/1393), kişinin Müslümanlığının güzel olmasının haramlar, şüpheli şeyler, mekruhlar ve ihtiyaç duyulmayan fuzuli mubahlar gibi malayanileri bıraktıracağını, zira kemal ve ihsan mertebesindeki iyi bir Müslüman'ın bunlara ilgi göstermeyeceğini, söz, tutum ve davranışlarıyla nezih olacağını ifade eder. (bkz. İon Receb, Câmiu'l-ulüm ve'i-hikem, s. 144.) 


“Üzerinde gördüğümüz ahlak ve fazilete seni yükselten ne olmuştur?” suali kendisine yöneltilen Hz. 
Lokman'nın verdiği şu cevap manidardır: “Doğru sözlü olmak, güven vermek ve malayaniyi terk etmek.” (Muvatta, Kelâm, 7.) 


Dördüncü hadis 


“Dünya ve dünyalıklara değer verme (iltifat etme) ki Allah seni sevsin, insanların eline bakma ki halk seni sevsin!” (İon Mace, Zühd, 1.) 


Bu hadis, kulun dünyadan tamamen el etek çekmesini değil, baştan çıkaran cazibesine kapılıp onun esiri olmamasını ifade eder. Zira zahidane hayat tarzına göre esasen kötü olan dünya değil, insanın hevaya uyup Allah Teala'ya boyun eğmesine engel olan dünyevi arzu ve istekleridir. 


Şüphesiz bu listenin dördüncü maddesi için başka hadisleri tercih eden âlimler vardır. 
Mesela İbn Receb, dördüncü hadis yerine şu hadisi zikreder: “Allah temizdir, ancak temiz olanları kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği 

şeyleri müminlere de emretti.” 

buyurdu ve şu ayetlerini okudu: ‘Ey peygamberler! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim! 
(Mü'minun, 23/51.) ve 'Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından 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“Dünya ve dünyalıklara değer verme (iltifat etme) ki Allah seni sevsin, insanların 

eline bakma ki halk seni 


sevsin!” 








yiyin (Bakara, 2/172.) Sonra Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Bir adam düşünün, uzun yolculuk yapar. 
Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak “Ya Rabbi, ya Rabbi!” diye dua eder. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve hep haramla beslenmiş. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir!” (Müslim, Zekât, 65.) 


Bu listede yer alan dört hadis, Ebu'l-Hasen Tâhir b. Müfevvez el-Endelüsi'nin şu beytinde terennüm edilir: “Bize göre dinin esası, mahlukatın en hayırısının şu dört sözünden ibaret: Şüpheli şeylerden sakın, zahit ol, malayaniyi bırak ve niyetle amel et.” 


Söz konusu sıralamada dördüncü hadis için diğer bazı âlimler tarafından teklif edilenler arasında şu hadisler vardır: 


“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip sevdiği şeyi kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” 


“Din samimiyet; ilkeli ve tutarlı duruştur.” Sahabe “kimler için?” diye sorunca, Peygamber (s.a.s.) şu cevabı verdi: “Allah için, Kitabı için, Rasulü için, Müslümanların yöneticileri ve bütün Müslümanlar için. 


“Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız. Bir şeyi emrettiğimde de gücünüz yettiği ölçüde onu yerine getiriniz.” 


“Kim bizim bu işimizde sonradan bir şey ihdas ederse o reddedilir.” 


“Zarar vermek ve zarara zararla mukabele etmek yoktur.” 


Hadisten Öğrendiklerimiz 


e Dört temel hadise göre niyet-amel ilişkisine dikkate etmek, dünya-ahiret dengesini gözetmek, malayani ve şüpheli şeylerden kaçınmak gerekir. 


e “Ben cevamiu'-kelim ile gönderildim.” buyuran Rasul-i Ekrem, diğer peygamberlerden farklı olarak az sözle çok mana ifade etme 

özelliğine sahiptir. 


e Hadis ve sünnet, bireysel ve toplumsal hayata denge kazandırır. Denge, orta yolun karaktere dönüşmesi demektir. 
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EN GÜZEL İSİMLER 


İMAN EDENLERİN DOSTU 
Fatma BAYRAM 


Veli ismi “yakınlık, sevgi ve işleri üstlenip yardım etmek” anlamındaki velayet kökünden türemiştir. 
Genellikle “müminlere yardımcı, kâinatın ve bütün mahlukatın işlerini deruhte edip üstüne alan” şeklinde tanımlanır. Gazali'ye göre tek kelimeyle “dost” demektir. Dost sizi seven ve iyiliğinizi isteyen kişidir. 
Ama bir insanla ne kadar dost olsanız da sonuçta o da bir insandır ve çoğu zaman, üzüntünüze sizinle birlikte üzülmekten başka elinden bir şey gelmez. 
Oysa Allah sizin dostunuz olursa öyle mi ya? Allah'ın dostluğu tüm yetki ve gücü elinde tutan bir makamın dostluğu demektir. (Bakara, 2/107.) Allah'ın dostluğu kulun iman ve bağlılığını, kendi yakınlığı ve himayesiyle ödüllendiren bir dostluktur. Allah'ın dostluğu, O'nun sizin işlerinizi üzerine alması ve sizi ulaştırmak istediği yere ulaştırması demektir. 


çok itina ile seçilmelidir. Vâli işleri üstüne alan ve yöneten anlamına gelirken, Mevlâ da kendisinden yardım umulan, gerçek sahip demektir. (Âl-i İmran, 3/150.) 


Kur'an ısrarla Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcımız olmadığını vurgular. (Tevbe, 9/116; Ankebut, 22/22; Şura, 42/31.) Bu nedenle de Allah'tan başkasını -veya Allah ile beraber başkalarını- dost edinmemeyi, özellikle imansızların dost olarak görülmemesini tembih eder. (Âl-i İmran, 3/28; Nisa, 4/139; Tevbe, 9/23; Ankebut, 29/22; Secde, 32/4.) Kâfirleri dost edinmenin bizi cezalandırması için Allah'a apaçık bir delil sunduğunu söyler. (Nisa, 4/144.) Kâfirlerin ve zalimlerin birbirlerine dost olduklarını (Casiye, 45/19.), müminlerin dostlarının ise ancak Allah ve Rasulü ile namaz kılıp zekât veren, hicret edip cihat eden müminler olduğunu belirtir. (Maide 5/55; Enfal 8/72-73; Tevbe 9/71.) Hepsinden önemlisi Kur'an gerçek dostumuzun Yüce Allah olduğunu söylemekle yetinmez; tek başına Allah'ın dostluğunun yeterli olduğunu ve Allah'ın kuluna kâfi geleceğini söyler. (Nisa, 4/45; Maide, 5/56; Zümer, 39/36.) Allah Teala, kendisinden başka sığınılıp yardım istenecek dostlar arayanları ise zayıflıkları ile baş başa bırakır. (Ankebut, 29/41.) 
Sonuç olarak Allah en güzel dost ve en güzel yardımcıdır. (Enfal, 8/40.) Fakat Allah'ın dostluğunu kazanmak bazı vasıflara sahip olmayı gerektirir. 
Yukarıda da değindiğimiz gibi bu vasıfların başında iman gelir. Pek çok yerde Allah'ın müminlerin dostu olduğu açıklanır. (Bakara, 2/257, 286; Âl-i İmran, 3/68, 150; Muhammed, 47/11.) Bundan başka Allah takva sahiplerinin (Casiye, 45/19.) ve salih kulların (Araf, 7/196.) dostu olduğunu belirtir. Tam bu noktada imanın fikre, takvanın kalbe, salahın ise davranışlara yönelik ne kadar kuşatıcı kavramlar olduğunu hatırlamak gerekir. Bunlar karşılıklı olarak birbirini etkileyerek bir bütün hâlinde psikolojik ve sosyal var oluşumuzu meydana getiren bilme-hissetme-yapma sürecinin her bir yönüne işaret eder. 


Günlük dilde veli bir çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen kişiye denir. Birinin velisi olan, onun işlerinin yolunda gitmesine yarayacak bütün tedbirleri alır ve daima onun faydasını temin etmeye çalışır. Yüce Allah'ın Veli ismi de hayatın bizi hâlden hâle sokan tekâmül sürecinde Rabbimizin bize sahip çıkıp yardım ettiğini, elimizi hiç bırakmadığını gösterir. 





Allah Teala bu dünyada inkârcılara da nimet vermesine rağmen “kâfirlerin velisi” diye nitelendirilmez. 
Allah'ın umumi velayetinden insan-hayvan fark etmeksizin bütün varlıklar istifade ederken, O'nun hususi velayeti sadece müminler içindir. “Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa 


çıkarır.” (Bakara, 2/257.) 













Kur'an'da Veli 


Veli ismi, Kuran-ı Kerim'de yirmiyi aşkın ayette Allah'a nispet edilir. 
Kuran'da v-l-y kökünden türeyen üç isim geçer: Veli, Vâli ve Mevlâ. Veli, yukarıda da geçtiği üzere 

dost demektir. Ama bu dostluk eşitlerin 

arkadaşlığı anlamında bir dostluk değil, rehberlik ve öncülük anlamı içeren bir dostluktur. Bu nedenle veli anlamındaki dostlar 





Allah'ın dostluğu kulun iman ve bağlılığını, kendi yakınlığı ve himayesiyle ödüllendiren bir dostluktur. 
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EN GÜZEL İSİMLER 


Kur'an ısrarla Allah'tan başka gerçek dost ve 2 ~ 
yardımcımız olmadığını vurgular. Bu nedenle 7 


de Allah'tan başkasını -veya Allah ile beraber başkalarını- dost edinmemeyi, özellikle imansızların dost olarak görülmemesini tembih eder. 
Kâfirleri dost edinmenin bizi cezalandırması için Allah'a apaçık bir delil sunduğunu söyler. 


9 





Bütün siyer kitaplarında gördüğümüz üzere kırk yaşına kadar toplumunun saygın ve sakin bir bireyi olarak yaşayan Efendimiz, peygamberlikle görevlendirildiği andan itibaren akla hayale gelmeyecek zorluklarla karşılaşmıştı. Bu süreçte Allah Teala'yı yegâne dost ve yardımcı olarak bilmiş, savaşların en kritik anlarında dahi Rabbine güvenmiş ve sarsılmamıştı. “Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel Mevla ve ni'me'n-Nasir” (Allah bize yeter; O ne güzel vekil, O ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır) sözü münafıkların ayağının kaydığı, müminlerin korku ile titrediği anlarda onun kararlılığını pekiştiren bir teslimiyet ve güven ifadesi idi. O, aynı zamanda bütün gayretini insanların Allah'ı yegâne veli olarak bilmelerini sağlamaya sarf etmişti. 


Kur'an bize kimlerle asla dost olmamamız gerektiğini de öğretir. Buna göre: Yahudiler ve Hristiyanlar (Bakara, 2/120; Maide 5/51.), münafıklar (Nisa, 4/89), kâfirler (Nisa, 4/144.), dinlerini oyun ve eğlence edinenler (Enam, 6/70.), Allah'a ve müminlere düşman olanlar (Mümtehine, 60/1.), ahiretten ümidini kesmiş ve Allah'ın gazabına uğramış olanlar (Mümtehine, 60/13.), din konusunda müminlerle savaşarak onları yurtlarından çıkaranlar (Mümtehine, 60/9.) asla dost edinilemezler. Efendimiz'in (.a.s.) “Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.” (Tirmizi, Ebu Davud) sözü de bu ayetlerdeki uyarıların hikmetini açıklayarak pekiştirir. 





© 


En tehlikeli dostluk elbette şeytanla yapılandır. Kim şeytanı kendine dost edinirse ona kendi üzerinde bir otorite imkânı da vermiş olur. (Nahl, 16/100.) 


Kuşeyri'ye göre Allah kimi dost edinirse onu kötülüklerden koruyup arzularını yerine getirir ve Hak dostlarının gönüllerine onun sevgisini yerleştirir. Fakat o sevilmeye değil, sevmeye odaklanmıştır. Ataullah İskenderi'nin dediğine göre insanlar tarafından sevilme arzusundan vazgeçmiş olmak Allah'ın kula verdiği değerin bir göstergesidir. Velayetten nasibi olan kişi çevresindeki insanların sıkıntıları ile meşgul olmayı hayatının misyonu hâline getirmiş kişidir. Herkesin derdi ile dertlenir. Şikâyet eden değil, çözüm arayan; yardım isteyen değil, yardım eden ve insanların kendisinden himaye gördüğü bir kişi olur. Bu elbette kolay değildir. Ama Efendimiz bize insanların arasına karışıp onlardan gelecek sıkıntılara sabretme- nin uzlete çekilerek sadece kendine yönelmekten daha hayırlı olduğunu haber vermiştir. Yeryüzünde Mevlâ'nın Veli isminin tecellisi olanlar, insana hizmetin nafile ibadetten evlâ olduğunu bilenlerdir. 


Veli tecelli ederse 


İnananların velisi olan Yüce Allah bu velayeti diğer bütün esmasının ifade ettiği yetkin sıfatlarıyla yapar. 
O bir şeyin olmasını istediğinde önünde hiçbir engel yoktur. Allah bir kişinin velisi olduğunda ona bütün işlerini yoluna koyacak bir kapasite lütfeder. 
Lütuf ve ihsanıyla onu terbiye ederek iki cihanını mamur eder. Her durumda doğru olanı yapmaya muvaffak kılar. Rızasına erdirecek yolları gösterir; küfür ve inkâr sebeplerini ortadan kaldırarak kalbini küfrün karanlığından imanın aydınlığına çıkarır. (Bakara, 2/257.) 
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İnananların velisi olan 
Yüce Allah bu velayeti diğer bütün esmasının ifade ettiği yetkin sıfatlarıyla yapar. 












İnsanın Rabbinin velayetine nasıl güvenip iltica edeceğinin en güzel örneği Efendimiz'in (s.a.s.) hayatında tezahür etmiştir. 
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BÜYÜTEÇ 








ransıZ gazeteci, şarkıcı ve komedyen Philippe Val, ya can sıkıntısı ve boşluktan ya da sansasyon yaratma merakından olsa gerek, kerameti kendinden menkul bir bildiri kaleme aldı. Bu bildiri daha önce benzerine rastlanmayan yeni bir dinsel tahammülsüzlük türü olarak litera- 





TUHAF BİR 
MANİFESTO 


Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU 


türe girdi, zira şimdiye kadar böylesi ne duyuldu ne görüldü. 


Yaptığı şey, saygısızlığın, küstahlığın dik âlâsıydı. Ne can sıkıntısı ne boşluk ne de başka bir şey. Siz bakmayın öyle dediğime, Val neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyor. 


Bu 'zırva' bildiri, aralarında Sarkozy 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ile üç eski başbakanın da bulundugu yaklaşık 300 kişinin imzasıyla 
14 Nisan'da Le Parisien gazetesin- 
de yayımlandı. 


Küçük bir hatırlatma: Philippe Val, Avrupa'daki İslamofobi yaygarasının Fransa ayağının mümessili olan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski yazarı ve eş-kurucusu. Hani şu Danimarka'daki Jy-Ilands-Posten gazetesinin izinden yürüyüp Sevgili Peygamberimize hakaret karikatürlerini yayımlayan dergi. 


Durup dururken İslam dünyasının sinir uçlarına çekilen bu yoklamaların asla birer tesadüf olmayıp sinsi emeller peşindeki bilinçli bir iş birliğinin kurnaz hamleleri olduğunu başından beri üstüne basa basa söylüyorum. 


Batı bu huyundan vazgeçmez! 


İnanın bana, profesyonel bir satranç ustası gibi yaptıkları her bir hamlenin beş altı adım sonrasını hesaplıyorlar. Bu minvalde, Batılı projelerin ilginç hamlelerine art arda şahit olduğumuz Körfez bölgesine de lütfen dikkat edin; biz kulağınıza su kaçırmış olalım. 


İslam dünyasının savrukluğu, dagınıklığı ve ovurdumduymazlığı işlerini inanılmaz kolaylaştırıyor. 
Parçalı, birbiriyle sorunlu bir Müslüman dünya onların işine geliyor. 


Bildiri ne diyor? 


Şimdi gelin, öncelikle, Val'in neler söylediğini ana hatlarıyla bizzat kendinden duyalım: “Bu terör yayılıyor! Yahudi o düşmanlığını (anti-Semitism) önlemek sadece Yahudilerin işi değil, bu herkesin görevi. Her bir İslamcı saldırıdan sonra demokratik olgunluğu test edilen Fransızlar trajik bir paradoks içinde yaşıyorlar. Ülkeleri ölümcül Yahudi düşmanlığının tiyatrosu hâline geldi. Bu terör yayılıyor... 
Bizim Avrupa, özellikle de Fransız tarihimiz, coğrafi, dini, felsefi, hukuki sebeplerle, içinde kesin olarak Yahudi düşüncesinin de bulunduğu çeşitli kültürlerle derinden bağlantılıdır. Yakın geçmişimizde, 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Yahudi oldukları için 11 Yahudi öldürüldü ve bazıları işkence gördü. Düşük düzeyli etnik temizlik... 
Bu, Emile Zola ve Clemenceau'nun memleketinde düşük gürültülü bir etnik temizliktir. Bu sessizlik niye? 
(..) Müslümanların Yahudi düşmanlığı, XXI. asırda İslam'a, içinde yaşamayı seçtikleri barış ve özgürlük dünyasına en büyük tehdittir. 
Bu sebeple, tıpkı İncil'in tutarsızlıklarının ve Katolikliğin Yahudi 


Philippe Val, ya can sıkıntısı ve boşluktan ya da sansasyon yaratma merakından olsa gerek, kerameti kendinden menkul bir bildiri kaleme aldı. Bu bildiri daha önce benzerine rastlanmayan yeni bir dinsel tahammülsüzlük türü olarak literatüre girdi, zira şimdiye kadar böylesi ne duyuldu ne görüldü. 














düşmanlığının Vatikan tarafından ortadan kaldırılmasında olduğu gibi, Yahudilerin, Hristiyanların ve kâfirlerin öldürülmesi ve cezalandırılması için çağrı yapan Kuran ayetlerinin de din âlimlerince kullanımdan kaldırılmasını talep ediyoruz ki böylece hiçbir inançlı kişi, bir suç işlemek için kutsal metinden destek bulamasın. Bu konuda Fransa İslam'ının öncülük yapacağını umuyoruz...” 
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Aynı bildiride, “Fransa, Fransa olmaktan çıkmadan bu ulusal dava- nın hâlli için acele edin!” uyarısı da ihmal edilmiyor. Val'in çağrısı 'sessiz medya! için de geçerli. 


Yahudi düşmanlığının Avrupa'da revaçta olduğu dönemlerde, Hegel'in takipçisi Yahudi düşmanı Bruno Bauer 1843 yılında çıkar ve “Yahudiler Yahudiliği tamamen terk etsin! der. 


Sizi duyar gibiyim. Aynı kafa aynı mantık aradan 175 yıl da geçse buluşuyor, der gibisiniz. Sonuna kadar haklısınız. 


Val gayet kurnaz; baştan aşağı zırvaladığını, yaptığı densizliğin fevkalâde sert tepkiler çekeceğini gayet iyi biliyor. Onun niyeti başka: Irkçı İslamofobik tavırların gölgesinde serpilen İslam ve Müslüman düşmanlığını körükleyecek bir başka cephe daha açmak; sözde Yahudi düşmanlığı bahanesiyle Siyonist lobinin de tam desteğini alarak Avrupa'daki İslam ve Müslüman varlığını eritme kampanyasını büyütmek; böylece Avrupalı Müslümanların hareket ve özgürlük alanlarını alabildiğine daraltarak geri dönüşleri hızlandırmak. 


Bir şey daha var: Kur'an-ı Kerim'i sonu gelmez abuk sabuk tartışmaların konusu, eleştiri oklarının hedefi kılıp itibarını düşürmek. 


Val ve avanesi hazır barış ve huzur için ayağa kalkmışken başka coğrafyalardaki milyonlarca mazlumun da sesi ve yüreği olsa ya! 


Filistin'de bugüne kadar on binlerce masumu katleden Arap düşmanı Yahudi fanatiklerini gaza getiren Tevrat ayetlerini feshetmeleri için Yahudi âlimlerine hitaben de bir bildiri kaleme alın! 














eoor a 


BÜYÜTEÇ 


Arakan'da binlerce Müslüman'ın katli için hükümeti baskılayan fanatik ırkçı Budist rahiplere ilham veren Sutra pasajlarının iptali için de çağrı yapın! 


Kıyamet Savaşı'nı (Armageddon) hızlandırmak gayesiyle işgal ve savaş icat edip on binlerce Müslümana yönelik kapsamlı etnik ve dini temizlik harekâtının perde arkasındaki Evanjelik neoconlara da barış çağrısı yapın! Tabiatıyla, onları teşvik ve tahrik eden Tevrat ve İncil ayetlerinin ayıklanması ve iptali için Hristiyan ilahiyatçılara da genel bir çağrı yapın! 


Bunlar zor işler olup mangalda yürek ister, zira dışlanma, kıyıya itilme ve hatta Kilise tarafından aforoz edilme riski de vardır. Gerçi Fransanın Aydınlanmacı seküler-laik entelektüelleri bu tür bir tehdidi tınlamaz! Din, onlar için çok da mühim değildir. Ama söz konusu İslam olunca, nedense, her biri usta birer din uzmanı hatta “İslamolog' olup çıkıverir. 


Vale ve yoldaşlarına yine sormak isterim. Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde yıllarca yabancılara, bilhassa Türklere ait evler, iş yerleri, camiler kundaklanırken ve bu olaylar esnasında çoluk-çocuk dâhil pek çok masum diri diri yanarken hiç sesleri çıktı mı acaba? 


Efendim? Duyamadım? 


İslam dünyası ile Batı arasındaki çatışma gerçek çatışmadır, diyen Edward Saidin teşhisinin yanlış çıkmasını tüm kalbimle arzulardım, ne yazık ki haklı... 


Bir amaç daha var burada: Yahudi düşmanlığının ardındaki motor gücün esasen Müslümanların olduğu algısını Avrupada yerleş- 














tirmek. Bu çerçevede hemen her yerde ciddi gayret var ve birtakım karanlık mabhfillerin birbirleriyle bağlantılı olduğundan kesinlikle şüphe etmeyin. 


Bavyeralı siyasetçilerin, ne zaman fırsat düşse, İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını ve ülkenin Yahudi-Hristiyan geleneğinden geldiğini sürekli vurgulamalarına Bosna Hersek doğumlu Alman vatandaşı gazeteci Krsto Lazarevic itiraz eder: “Yahudi nefreti dışarıdan ithal edilmedi, bilakis Hristiyanlığın DNA'sında var.” 
(European anti-Semitism is not imported, dw.com.). 


Yahudiler, Hristiyanlar tarafından zulme uğradıkları her anda Müslümanların yurduna sığınarak huzura ermişlerdir. 


Şu kesin: tarihi kavga ve nefret yaklaşık 2000 yıldır Hristiyanlık ile Yahudilik arasında iken, azınlık radikal bir grup Müslüman bilinçli olarak mindere çekildi. Ancak ezici Müslüman çoğunluk bu oyuna gelmeyecektir. 


Burada, Profesör Kai Hafez'i dinleyelim: “Avrupa'nın anti-Semitizmi, atfettiği ırki vasıflar sebebiyle Yahudileri insandan aşağı' varlıklar olarak kabul edip aşağılarken, Kur'an'daki Yahudiler aşağı varlıklar değildirler, bilakis ayetler onlardan kimi zaman Allah'ın dostları, kimi zaman da Allah'ın düşmanları olarak bahseder. (...) Medine ve civarındaki Yahudilerin yurtlarından sürülmeleri ve öldürülmeleri inançları yüzünden değil, bilakis Medine İslam devleti içinde müstakil gruplar oluşturmaları ve hatta düşman Arap kabileleriyle ittifak kurmaları yüzündendir. Fakat her hâlükârda bir din olarak Museviliğe gösterilen köklü müsamaha, Orta Doğu'nun her tarafında Müslüman 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idaresi altındaki Yahudilerin ve Müslümanların 1400 yıl boyunca nispeten bir hoşgörü ortamında bir arada yaşamalarını sağlamıştır. 
Yahudilere yönelik uzun zulüm tarihiyle Batı, böyle bir gelenekten mahrumdur. Bu satırlar, Hafez'in çevirisini yaptığımız ve pek yakın- da neşri yapılacak olan 'Radicalism and Political Reform in the Islamic and Western Worlds' adlı eserinden (Cambridge 2010, 154-5). 


Hafez gibi tarihi hakikatler ışığında kitabın ortasından konuşanların söylediği şeyler Val gibi kolaycı ve genellemeci art niyetlilerin işine hiç gelmez. 


Nihayette, Val için mutluluğun reçetesi, sözde Yahudilik düşmanı ayetlerin Kur'an'dan çıkarılmasın- da yatıyor. Valin şunu anlaması şart: 'gerçek' mutluluk; sömürgeci kapitalizmin, dışlayıcı liberalizmin, 'beyaz' ben-merkezci hümanizmin, kutsal tanımaz sekülerizmin, Batı merkezli kültürcü hegemonyanın, ırkçı/yabancı düşmanı İslamofobik saldırıların, tek tipleştirici küreselleşmenin, külliyen tahripkâr işgallerin ve savaşların ortadan kaldırı!- masında ve nihayet, 'besleme' terör örgütlerine destek vermemekte yatiyor. Gerçek mutluluk, Kudüs'ün topyekün işgal ve gaspına göz yummamakta yatıyor. 


Bunlar için bir bildiri yazmaya varsa, altına ilk imzayı atmaya ben varım! Tavsiyem, zırva bildiri yazmayı bırakıp insanlığın hakiki ortak sorunlarına işaret eden manifestolar yazmasıdır. 


Avrupa Kalesi 


Gerard Delanty'nin önemli bir tespiti var; Val gibi aklı evvellerin gerçek niyetlerini okumada önümüzü açan. Delanty'e göre, kültürler 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ce Müslümana yönelik kapsamlı etnik ve dini temizlik ha- 


rekâtının perde arkasındaki Evanjelik neoconlara da barış çağrısı yapın! 


arasındaki çatışma tezini sürekli tekrarlamak ütopik 'Avrupa Kalesi' projesini canlı tutmak için hayati bir stratejidir. Bunun için, kalenin içindeki yabancıların dışarı atılması gerekir. Bundan sonrasını biz tamamlayalım: liberal demokratik bir birliği, ahlaki-politik bir birliği, ekonomik-kapitalist bir birliği sembolize eden bu kaleden ayrık otlarının temizlenme vakti gelmiştir. Val'in üzerine basa basa haykırdığı 'Fransa, Fransa olmaktan çıkmadan' uyarısı bu bakımdan oldukça manidardır. Peki, sizce bu yabancılar, benim ifademle, ayrık otları kimlerdir? 


Kapitalizmin kutuplaştırıcı sömürüsüne alan açma misyonunu üstlenen Batılı liberal totaliterci kamp, icat ettiği 'Avrupa kalesi' 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idealinin gölgesinde kendi suni birlikteliğini ve kolektif kimliğini muhafaza etmek için giderek kendi kabuğuna çekiliyor. 'Medeni biz ve barbar öteki/ler' şeklinde formüle edilebilecek bu çekiliş, onun hırçın, yobaz, köktenci karakterini ister istemez tekrar hortlatmıştır. 


'Batı bir kazadır' diyen merhum Fransız Müslüman Roger Garaudy, bu sapkın karakteri tam da ciğerinden okumuş. Medeni, liberal, demokratik edasını ne kadar takınırsa takınsın, Hitler'de zirvesini bulan kanlı ırkçılık gösterisini unutturabilmek için sürekli hedef saptırmak, topu taca atmak bir fayda sağlamayacaktır. 


Tarih olup biteni çoktan not defterine kaydetti bile. Bir zamanların 'damızlık Aryan ırkı' kategorisi şimdilerde yerini 'üstün insan' kategorisine bırakmıştır. Üstün insan figürü surette liberal ve demokratik, özde fanatik ve dayatmacıdır. 
Dolayısıyla sizin yerinize karar verebilir ve her şeyinize karışabilir: kültürünüze, siyasetinize, ekonominize, dilinize, dininize ve değerlerinize. Hatta kutsal Kitabınızda neyin olup olmayacağına da en iyi o karar verir, tıpkı Val ve arkadaşlarının yaptığı gibi. 


Bütün bunlar onun, yani Batı'nın, Avrupalı olmayan dünyayı 'insanileştirme' iddiasının tezahürleridir. 
(Delaniy, Avrupa'nın İcadı, İst, 2014, 
199.) 


Son söz: Avrupa'daki yabancı fobisi ve düşmanlığı giderek tehlikeli hâl alıyor; bu kör nefret Batılı rasyonaliteyi kendi kara cehaletine gömüyor. 
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HALK İÇİNDE HAK İLE OLAN BİR ALİM: HASAN BASRİ ÇANTAY 


Muhammet GÜNDOĞDU | New York Din Hizmetleri Ataşeliği Din Görevlisi 


ehmet Akif Ersoy 

tarafından kaleme 
M alınan bu dörtlük, 

yakın dostu Hasan 
Basri Çantay'ın Milli Mücadele'yi desteklemek için çıkardığı “Ses” adlı gazetenin bütün sayılarının baş kısmında yer alan bir dörtlüktür ve dörtlükteki kardeş sesi ise Hasan Basri Çantay'ın gür sesidir. Bu ses, pek çoklarının korkuya kapılıp ümitsizliğe düştüğü, eşkiyanın halkı soyduğu bir dönemde vatan savunmasını ibadet sayarak Balıkesir ve İzmir yöresindeki dağlarda efelerle beraber hem düşmana hem de eşkiyaya karşı silahlı mücadelede bulunarak Milli Mücadeleyi organize eden ve de ailesinden ayrı dokuz ay kaçak hayatı yaşayan Çantay 'a aittir. Kendi ifadesiyle bu ses kesin bir kararlılığın ve sarsılmaz bir azmin yankısıdır: “Senin bir gazeten mi bu dünyayı düzeltecek? Başına felaket açacaksın, vazgeç, yapma, etme! 
demelerine rağmen 17 Ekim 1918 
tarihine rastlayan Perşembe günü ilk nüshasını çıkardım ve memleketin her yanına gönderdim.” 





Çantay, 1887-1964 yılları arasında yaşamış, Osmanlının son dönemine şahit olmuş ve Cumhuriyet Döneminin en önemli Kur'an meali çalısmalarından biri sayılan “Kur'an-ı Hakim Meali Kerim” ese- 














“Düşman sesi duymak istemezsen, 


Kardeş sesidir uyan bu sesten! 
Kalkınca görür ki akşam olmuş. 


Vaktiyle uyanmayan bu Ses'ten...” 


rinin müellifi olan çok yönlü bir ilim ve fikir adamımızdır. Nurettin Topçu'nun ifadesiyle o, “Alelade bir müşahit değildi. İslami ilimler üzerine geniş bir vuküfiyet sahibi, âlim, şair, muharrir, musikiye de âşina bir şahsiyettir. Zekâ ve hassasiyet tek bir ışık hâlinde birleştiği zaman ne kadar ince ve ne derece keskin bir kuvvet olursa öyle bir insandı.” Ömrünün büyük bir kısmında gazeteci, eğitimci, dil bilimci, edebiyatçı, hukukçu, tarihçi, mutasavvıf bir şahsiyettir. Daha çok müfessir yönü ön plana çıkmış olmakla birlikte toplum hayatını yakından ilgilendiren geniş bir yelpazede makale ve kitaplar kaleme almış, gazetelerde yazılar yazmış ve de pek çok gazete çıkarmıştır. Her daim topluma olan ilgisi yüksek, dini ve milli değerlere bağlı, zor şartlarda mücadeleci ve üretken bir kişiliğe sahip olmuştur. 
1887 yılında Balıkesir'de dünyaya 
gelen Çantay, çocukluk günlerinden itibaren şehrin tanınmış hocalarından ve mutasarrıflarından (valilerinden) dersler almıştır. Ayrıca aldığı icazetlerle ve hocalarının isteği üzerine arkadaşlarına ders vermeye başlamıştır. Dini ilimler ve dil alanının yanı sıra edebiyat, felsefe, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında kendisini geliştirmeye devam etmiş ve bu alanlarda eser verme yetkinliğine ulaşmıştır. Arapça ve Farsçayı 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öğrenmiştir. Erken bir yaşta basın hayatına atılmış, 1908'de Nasihat, 1909'da Balıkesir, 1911'de Yıldırım, 1914'te Karesi gazetelerini çıkarma- ya başlamıştır. 1918'de yirmi iki sayı olarak çıkardığı Ses Gazetesi ise Milli Mücadele döneminde büyük bir gazetecilik başarısı olmuştur. Sebilürreşad ve Sırat-ı Müstakim gibi devrin önemli dergilerinde onlarca makale kaleme almıştır. 


İstiklal Madalyası sahibi Çantay Millî Mücadele sonrası 1. Büyük Millet Meclisinde Karesi (Balıkesir) Mebusu olarak yer almıştır. Aynı dönem Burdur Mebusu ve meclisteki sıra arkadaşı olan Mehmet Akif Ersoy'a İstiklal Marşı'nın yazılması için baskı yapan en yakın dostu Çantay olmuştur. Akif'in onun hayatında özel bir yeri vardır. 1908 
yılında Çantay'ın İstanbul'da Sırat-ı Müstakim mecmuasının idare merkezini Akif ile röportaj maksadıyla ziyaretiyle başlayan dostluk, mebusluk döneminde daha da pekişmiştir. Akif, 20 Şubat 1920'de Milli Mücadele'ye destek vermek amacıyla Çantay'ın daveti üzerine İstanbul'dan Balıkesir'e gelerek Zağnos Paşa Camisi'nde meşhur vaazını vermiştir. 1926 yılında Akif, zihin yorgunluğu hastalığı nedeniyle emekli olup İstanbul'daki Karesi otelinde istirahat eden Çantay'ı ziyaret etmiş 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ve ona yeni şiirlerini okumuştur. 
İki dost mebusluk döneminde üç yıl boyunca aynı mekânı paylaşmışlardır. Çantay, Akif ile olan hatıralarının yer aldığı Akifname adlı eserinde Maarif Vekili Hamdullah Suphi'ye dostu adına söz verdiğini ve onun da iki gün içinde Taceddin Dergâhında İstiklal Marşını kaleme almasına vesile olduğunu anlatmaktadır. Akif'in Bursa'nın işgali üzerine karşısındaki ağaçta ötmekte olan bülbüle yönelerek kaleme aldığı “Eşin var, âşiyânın var, baharın var ki beklerdin; Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?” 
satırları ile başlayan "Bülbül" şiirini ithaf ettiği “Basri Bey Oğlumuz” Çantay'dır. Taceddin Dergâhı, Çantay için her zaman bir ilham ve şuur menbaı olmuştur. İkisinin de yakın dostu olan Eşref Edip de o günleri şöyle anlatır: “Çaylar demlenir. Hep arkadaşlar toplanır. Bilhassa Mehmet Akif'in pek sevdiği Hasan Basri Çantay'a haber gönderilir. O elinde uzun çubuğu, sallana sallana gelir; üstadın yanına oturur. Üstat Taceddin Dergâhında tamam olan şiirini kendine mahsus ahenkle okurdu. 
Çaylar da tevali ederdi. O günler ne kutsi, ne mübarek günlerdi. O günleri yaşamayanlar bunu mümkün değil anlayamazlar. Hırslar, husumetler... hep ayaklar altına alınmış. 
Ortada yalnız uhuvvet, samimiyet dalgalanıyordu. Herkes birbirini candan seviyordu. Bütün gönüller, bütün meclisler, Ankara'nın dağları, taşları sevgi ve samimiyet içindeydi.” Dergâhın müdavimi olan Çantay aslında çocukluk döneminden itibaren tasavvufla ilgilidir. Cumhuriyetin kurulmasıyla değişen siyasi ve sosyal koşullar sebebiyle Ankara'dan Balıkesire dönerek bilinçli bir tercihle inzivayı seçmiş, tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır; ancak onun inzivası da karakterine uygun 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biçimde olmuş ve halk içinde Hak ile beraber olmanın güzel bir timsali olmuştur. Kendini ilme, eğitim-öğretime ve sosyal-kültürel faaliyetlere adamıştır. Milli Mücadele sonrası yaraları sarmak üzere halkın desteği ile şehit, gazi çocukları ve harp malulü çocuklar ile yetimler için Balıkesir'de kurulan ilk özel okul olan Şehit Çocukları Yuvası'nda müdürlük görevi üstlenmiş aynı zamanda da Balıkesir Lisesinde edebiyat dersleri vermeye devam etmiştir. Himaye-i Etfal Derneği gibi birçok hayır kurumu ve sosyal derneğin (Yeşilay, Kızılay, Ziraat Birliği, Muhacirlere Muavenet Derneği, Verem Savaş Derneği vb.) kuruluşunda ve yönetiminde çok önemli rol oynamıştır. 
Yazmış olduğu İslam'da Himaye-i Etfal isimli eserinin gelirini Himaye-i Etfal Derneğine bağışlamıştır. 
1946'dan sonra çok partili hayata geçiş çabalarının olduğu dönemde ise makale ve eser yazmaya ağırlık vermiştir. 1940'lı ve 50'li yıllarda yoğun olarak gündeme getirilen ve uygulanmak istenen Türkçe ibadet gibi dini ve sosyal sahadaki mühendisliklere karşı Sebilürreşad Dergisi`nde makaleler kaleme alarak net bir duruş sergilemiş ve 1960 darbesinin millet iradesini hiçe sayan bir 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askeri darbe olduğunu seslendirmekten çekinmemiştir. Milli Mücadele döneminde sahip olduğu duruşu hiç bozmayan, fikri bakımdan bu topraklardan beslenerek “yerli bir aydın” profili çizen Çantay, her daim milletinin ve Hakk'ın yanında olmaya gayret göstemiştir. Hayatının son dönemlerini İstanbul'da ilim, ibadet ve çeşitli sosyal faaliyetlerle meşgul olarak geçirmiştir. Beyazıt'taki evine günün her saati gelen ziyaretçileri arasında üniversite öğrencileri olduğu gibi dostları, ilim ve fikir adamları da olmuştur. Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Eşref Edip, Ali Fuat Başgil, Mahir İz bunlardan birkaçıdır. Bu dönemde İlim Yayma Cemiyetinin temellerinin atılmasında da katkısı olmuş, Hareket ve Hilal gibi dergilerde makaleler yazmıştır. 


Çantay'ın bereketli ömrü 3 Aralık 
1964 tarihinde bir Perşembe günü 
İstanbul'da nihayet bulmuştur. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde hayatta iken çok sevdiği dostu Akif'in kabri yakınında açılan kabre defnolunmuştur. Fikri mücadelesi, bir neslin yetişmesindeki gayretleri, kaleme aldığı zengin içerikli eserleri, Balıkesir Müftülüğü'ne bağışladığı; daha sonra Balıkesir Üniversitesi Kütüphanesine intikal eden 
2000 kitaplık kütüphanesi ve meal 
eserinin geliriyle yaptırdığı -adını taşıyan- cami, amel defterinin açık kalmasının en güzel vesileleridir. 
Mezar taşında şöyle yazmaktadır: 


“Heşt behişten geldi tarih Çantay Balıkesriye; 

Dar'ul Cinan mesken oldu Müfessir Hasan Basri'ye” 


Ruhu şen, kabri gülşen, mekânı cennet olsun... m 
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İSMAİL COŞAR: 


Söyleşi: Mustafa BERK 





uhterem Hocam, Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan İsmail 


N / Coşar kimdir, kendinizden kısaca bahseder misiniz? 


Evvela Diyanet Aylık Dergiye bana böyle bir fırsatı sunduğu için teşekkür ederim. 1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde ziraatla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam çiftçilikle, toprakla meşgul olan birisiydi. 
Tabii biz de bu ailenin bir ferdi olarak kendimizi bu işlerin içinde bulduk. Anadolu'nun her noktasında olduğu gibi biz de ilk defa Kur'an okumayı köyümüzdeki hocamızdan öğrenmiştik. Köyde kaldığım süre içinde sürekli camiye gidiyor, köy imamına kendi çapımda yardımcı oluyordum. Hocamız benim sesimi fark ettiği için özellikle ezanı bana okuturdu. Yöremizde hafız olmak değerli görülürdü. Hatta bununla ilgili “Hafız ol da altın bilezik tak koluna” derlerdi. 
İşte ben de bundan hareketle Bursa'ya tek başıma, âdeta evden kaçarak, hakkını asla ödeyemeyeceğim merhum annemin de desteğiyle gittim. Ulu Cami'nin müezzini hafız Sabri Efendi benim elimden tuttu ve Bursa'da İsmail Hakkı Tekkesi'ne götürdü. Orda üç yıl kalıp hafızlığımı ikmal ettim. Sonrasında Bursa'nın merkez köylerinden birisine dönemin müftüsü merhum Abdullah Saraçoğlu Hoca tarafından vekâleten müezzin-kayyım olarak atandım. Askerliğimi tamamlayıp Bursa'da tekrar göreve başlayınca beni 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yeni açılmış olan Ankara Radyosu'na davet ettiler. 
Hafızlık yaptığım esnada kimi hocalardan tashih-i huruf dersi de almıştım. Radyoda ilk defa Kur'an okuma şerefine nail olmuştum, bu benim için bahtiyar olma vesilesidir. Sesimiz radyo vasıtasıyla daha geniş kitlelere ulaşınca Bursa'dan ayrılıp Ankara'da Kocatepe Camii'nde, 1968 yılında göreve başladım. Bu arada açıktan imam hatip lisesini tamamladım. Yaklaşık 
48 yılımı verdiğim Kocatepe Camii'nden geçtiğimiz 
yıllarda emekli oldum. 


Başta mihrapta görev yapan kardeşlerimiz olmak üzere birçok insanın merak ettiği, hatta olmasını istediği bir tarzınız, üslubunuz var. Bunun bir eğitimi var mı, kaynağı nedir, nerede ve nasıl başladınız? 


Ses olgusu, Allah'ın kullarına özel bir ikramıdır. Herkesin sesi fıtri olarak güzeldir. Fark ise bu güzellik için harekete geçebilmekte yatar. Ses eğitimi ile ilgili olarak şunu söylemek isterim; öncelikle merakınız olmalı, sonrasında heyecan ve şuurla bunu besleyip büyütmelisiniz. Hiçbir güzel şeyin eğitimsiz olmayacağını düşünüyorum. Ben de bu düşünceden hareketle sesim için nerede güzel okuyan birini duydumsa gidip kendisinden eğitim talep ettim. Hiç yüksünmeden dizinin dibine çöktüm, peşini bırakmadan talimimi tamamlama gayretinde oldum. Herhangi bir noktada zaafımı fark edip onu tamamlama cihetine gittim. 
Sağ olsun hocalarımız da bizi hiç kırmadılar, her bir 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talebeleri için nasıl davrandılarsa bize de öylece yaklaştılar. Bursa'da görev yaptığım caminin karşısında Erdinç Çelikkol adında sanatkâr, müzisyen bir esnaf vardı. Kendisi namaza devam eden, çokça besteleri olan saygın bir insandı. Onun bu yönünü bildiğim için kendisine talebe oldum. Musiki bakımından ilk eğitimi kendisinden aldım, çokça ilgilenirdi benimle. 
Köyde küçük yaşta ezan okuyarak başladığım serüve- nin ilk mektebi Erdinç Bey'dir, bu vesileyle buradan kendisine tekrar minnetimi iletmeyi borç bilirim. 
Dolaysıyla bu işte talep etmek önemli, işin ustasından bileninden öğrenmek de bir o kadar önemlidir. 


İsmail Coşar'ın dinlerken mest olduğu sesler var mıdır? 


Aslında alanımızla ilgili çokça sesler var ama birkaç isimle sınırlamak gerekirse Çanakkaleli Fevzi Mısır, Aziz Bahriyeli, yakın arkadaşım İsmail Biçer, Hafız Mahmut Hataylı gibi isimler etkilendiğim isimler arasında yer alır. Merhum Abdurrahman Gürses hocamızı özellikle zikretmek isterim, çünkü Ankara'ya her gelişinde kendisini evimde ağırlama onurunu bana lütfederdi. 


Hizmet hayatınız 40 yılı aşan bir süreye tekabül ediyor. Bu kadar yaşanmışlık içinde bizimle paylaşabileceğiniz bir anınız var mı? 


1970'lerde Almanya'ya gittiğimizde oradaki vatandaşlarımızın bizi karşılamaları ve oradaki etkinlikler esnasında yaşananlar hafızamda hâlâ tazeliğini korur. Vatanını milletini burada bırakıp giden kardeşlerimiz bizim programımıza ellerinde kayıt cihazlarıyla gelmişlerdi. İletişim araçları günümüz gibi değildi. 
Onlar vatan hasreti, ezan, Kur'an hasreti çekiyorlardı. 
Bizim okuduklarımızı kayda alıp tekrar tekrar bulundukları meclislerde dinliyorlardı. Onların o dönemde bizlere olan hasreti benim için hâlâ değerini koruyan bir hatıradır. Benim için değerli bir anı da yakın bir zamanda vuku bulan bir hadisedir. Şöyle ki, o zamanlar bekâr olan bir kardeşimiz televizyonda beni izlerken çok etkilenmiş ve orda kendisine bir söz vermiş. 
Eğer evlenirsem ve Allah bana bir erkek evlat verirse adını İsmail Coşar koyacağım şeklinde bir sözü olmuş. Cenab-ı Hakk kardeşimizin duasını kabul eylemiş ki gidip İsmail Coşar'la tanışmak da bize nasip oldu. Bu da beni onore eden bir davranıştır. 
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Hepimizin malumu olduğu üzere 15 Temmuz'da ülkemiz büyük bir ihanetin örneğini yaşadı. O gece Sayın Başkan'ımız tarafından tüm görevlilerimize camilerde sala okuma talimatı verilmişti. 
Ankara'da ilk salayı da siz okudunuz. O geceye dair duygu ve düşünceleriniz nelerdir? 


Evet, maalesef o geceyi unutmak mümkün değil. 
İhanetin en kötü örneğini milletçe hep beraber yaşadık. Temennimiz, Allah milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Evim camiye yakın olduğu için uçak sesleriyle birlikte camiye geçtim. Bir taraftan da televizyondan takip ediyoruz olayları. Bunun hain bir darbe girişimi olduğunu anlayınca ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın halkımızı meydanlara davetini duyunca minareye çıkarak ilk salayı verdim. Salanın sonunda da milletimizi vatan için, bayrak için, kutsal için meydanlara davet eden bir uyarı yaptım. Vatandaşlarımız da buna teveccüh gösterip ellerinde bayraklarıyla, kucağında çocuklarıyla, ev hâliyle koşarak akın akın meydanlara indiler ve tepkilerini gösterdiler. Saladan sonra aşağı indiğimde birileri tarafından tehdit de edildim ama hiç de umursamadım bunu. Vatan elden giderken ben önemli değilim, insan böyle bir durumda yapması gerekeni yapmazsa bir ömür onun vicdan azabıyla yaşar. 


Değerli Hocam, son olarak meslektaşlarımıza ve bu işe gönül veren, bu konuda istidadı olan kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz? 


1968 yılında Kocatepe Camii'nde göreve başladığımdan emekli olduğum güne kadar bir kamu görevlisi bilinciyle her sabah saat 9'da camide olmaya gayret gösterdim. Bu, kendime ve işime olan saygım gereği yaptığım bir hareketti. Saygınlık kazanmak isterseniz, evvela kendinize saygı göstermeniz gerekir, sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. Ayrıca, din hizmeti yapan kişilerde tutarlı olmak da ayrı bir haslettir. Ayet-i kerimede buyrulanı dikkate almalıyız; “Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saff, 61/2.) Yani kürsüde anlattıklarımızı uygulamıyorsak bizi dinleyenlerden de yapmalarını beklemek yersiz hâle gelir. İmam, önder demektir. İnsanlara önderlik etme görevi Allah'ın lütfudur, herkese nasip olmaz. 
Bunun bilincine varıp şuurlu davranmalıyız. Her hâlimizle örnek olmalıyız insanlara. Allah'a hamdolsun ki bizi yeryüzünde bu şekilde memur kıldı. Yeniden dünyaya gelsem yine imam olmak isterdim. m 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YİĞİT İNSANLARIN 
ÜLKESİ: KAZAKİSTAN 


Prof. Dr. Ahmet KAVAS | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 


sya'da Türklerin anayurtlarından birisi 

À olan bugünkü Ka- 

Æ “ yakistanın mevcut sınırları XIX. yüzyılda şekillendi. 
2.274.910 km3lik yüzölçümü ile dünyanın geniş topraklara sahip dokuzuncu ülkesi; İslam İşbirliği Teşkilatına üye devletlerin ve denizle kıyısı olmayan ülkelerin en büyüğüdür. Nüfusu ise 18.403.860 
olup kilometrekareye yedi kişi düşmektedir. Önemli şehirleri eski başkenti Alma Ata, Çimkent, Talas (Terez) ve Karaganda'dır. 





Kazakistan toprakları Rus işgali öncesinde genelde hayvancılıkla 














geçinen göçebe toplumların yaşadığı uçsuz bucaksız meralardan ve çöllerden oluşuyordu. Buradaki altın, arsenik, bakır, boksit, çinko, demir, kalay, kömür, kurşun, manganez, nikel, petrol ve uranyum gibi her biri hayati öneme sahip madenler keşfedildikçe Rusların bu ülkeye olan ilgisi XX. yüzyılın başında arttı. Bir anda sanayi tesisleri birbiri ardına kuruldu. Asırlardır vazgeçemedikleri göçebe hayatını bu bölgedeki sömürgeci hamlelerine engel olarak gördükleri için de 1929-1939 yılları arasında halkı yerleşik hayata geçirmeye zorladılar. Kazak toplumunda bu uygulamaya karşı gösterenler katledildi. 
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Verilen rakamlara göre yaklaşık bir buçuk milyon masum insan yok edildiği gibi yerlerine, Ruslar bizzat kendi insanları başta olmak üzere Alman, Ukraynalı, Belarus ve Kırım Tatarları ile sürgüne göndermek istedikleri milyonlarca insanı Kazakistan'ın farklı yerlerine getirip yerleştirdiler. Kazaklar ise zamanla kurulan fabrikalarda işçi yapılırken arazileri de kolhoz denilen 
50 bin kooperatif arasında taksim 
edilerek tüm düzenleri bozuldu. 


Rusların işgal ettikleri coğrafyalar içinde yerel halkını en fazla kırdıkları ülke Kazakistan oldu. Henüz yarım asırlık Rus işgali sonucunda 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1950'li yıllara gelindiğinde toplam nüfus yarısından daha az bir orana düşmüştü. Binlerce yıllık ata yurtlarında hiç tanımadıkları milletlere mensup kimselerle yaşamaya zorlandılar. Üzerlerindeki tüm baskı ve zulümlere rağmen örf, anane, âdet ve geleneklerine bağlı kalan Kazaklar, başka toplumlar arasında eritilmelerine razı olmadılar. “Kazakistan Kazaklara aittir.” sözünü kendilerine rehber edinip ülkelerine ne kadar bağlı olduklarını hem Ruslara, hem de tüm dünyaya haykırdılar. 
Bugün Kazaklar dışında hâlâ ülkede sayıları giderek azalsa da Ruslar, Almanlar, Ukraynalılar ve diğer toplumlara ait küçük kitleler yaşamaya devam etmektedir. Özbek asıllılar zaten kendileri gibi Müslüman ve Türk kökenleri dolayısıyla bugünkü ülkenin mevcut sınırları oluşmadan önce beraber yaşadıkları bir topluluğa mensupturlar. 


Ülkede İslamiyet 


İslamiyet öncesi yerel inançlarına bağlı Kazakların bilhassa güney bölgelerinde yaşayanları henüz sekizinci yüzyıl gibi çok erken bir dönemden itibaren bu dinle müşerref olmaya başladılar. Bu dini kabul ediş geniş ülke topraklarının step bölgelerinde XIX. yüzyıla kadar devam etti. Avrupalı yazarların Afrika ve diğer bazı Asya toplumlarındaki Müslümanlar gibi Kazakların da dinlerine çok yüzeysel şekilde bağlı oldukları ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu düşüncelerini delillendirmek için örnek verdikleri insanlar, daha ziyade merkezi yerleşim yerlerine uzak noktalarda yaşadıklarından dolayı şehirlerdekiler kadar dini tüm ayrıntıları ile öğrenemiyorlardı. 


Günümüzde nüfusunun %70'ten fazlası Müslüman olan Kazakistan 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halkı Hanefi mezhebine bağlıdır. 
Dünyanın en kuzey bölgesinde yaşayan Kazak Müslüman nüfusun yanında diğer Türk kökenli Özbek, Uygur ve Tatarlar da bu dine aşırı derecede bağlılıkları ile bilinmektedirler. İslamiyet bu bölgeye ilk defa Emevi hanedanının kurucusu Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından gönderilen Ubeydullah b. Ziyad komutasında sefer (674 yılında) vesilesiyle ulaştı. Kalıcı iz bırakan sefer ise Kuteybe b. Müslim'in fetih hareketi olmuştur. Tüm Müslüman toplumlarının saygısını kazanan Ömer b. Abdülaziz'in dönemi Türklerin İslamiyete hızla yönelmelerine vesile oldu. Asya'nın merkezindeki ilk Müslüman devletlerden birisi olan Samaniler döneminde bölgeye ilk gelen tebliğciler yerel halka İslam'ı daha yaygın şekilde öğrettiler. Kazakların bilhassa kuzey bölgelerindeki halkın İslamlaşması ise bölgeye ilerleyen Kazan Tatarları sayesinde oldu. 





Moğolların XIII. yüzyıl boyunca Kazak ve diğer Müslüman Türklerin dört asırlık İslam medeniyeti adına bıraktıkları tüm mirası yakıp yıkmaları büyük bir kayıp oldu. Bunun bir benzerini XIX ve XX. yüzyıllarda Ruslardan gördüler. Kazakistan 1991 yılında bağımsızlığına kavuştuğunda tüm ülke genelinde ibadete açık büyük camii sayısı kimilerine göre 63, kimilerinize göre ise 170 kadardı. 2010'lu yıllara gelindiğinde Kazaklar 2700 civarında camii ile İslamiyet'e verdikleri önemi gösterdiler. Onları alfabelerini değiştirip, eğitim dillerini de Rusça yapıp Ruslaştırarak eritmek isteyenlerin, aynı zamanda da dinden uzaklaştırmak için yürüttükleri ateizm, yani dinsizlik faaliyetleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 


Kazakistan Devleti 1990'lı yılların 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başından itibaren ülkede yeni camilerin ve İslami eğitim veren okulların yapılmasını teşvik etmektedir. 
1991 yılında devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in isteği ve Türkiye'nin ısrarıyla Türkistan şehrinde açılan Yesevi Üniversitesi 27 yıldır iki ülkenin işbirliği ile yüksek öğrenime ciddi katkı sağlamaktadır. Sovyet rejiminin yıkılmasından sonra tüm diğer Türk cumhuriyetleri gibi burası da farklı coğrafyalardan gelen Müslümanların dini tebliğ alanı olmuştur ve 200'ün üzerinde cemiyet bölgede faaliyetlerini sürdürmektedir. 2012 yılında başkent Almatı'da ibadete açılan Hazret Sultan Camii tüm Orta Asya'nın en büyük mabetlerinden birisidir. 


Türk dünyası için büyük bir manevi önder olan Ahmet Yesevi'nin Kazakistan sınırlarında, şimdilerde Türkistan ismiyle bilinen Yesi şehrinde yaşaması bu ülkeye ayrı bir değer kazandırmaktadır. Moğol istilası öncesinde Karahanlılar İslam'ı kitleler hâlinde kabul eden ilk Türk topluluğudur. Talas, X-XIII. 
yüzyıllar arasında Karahanlıların payitaht merkezi oldu. 1220 yılındaki Moğol istilası Karahanlıların varlığı gibi Talas'ın etkinliğini de söndürdü. Öyle ki yakılıp yıkılan şehirde yazılı evrak kalmadı. Hatta şehrin adı Yeni olarak değiştirildi. 
Burada Çağatay Hanlığı hüküm sürerken bir kez daha talihi parladı. 
Altın Orda devleti de XIV. yüzyılın sonlarında Kazaklar ve çevresindeki Türk yurtlarının tamamında İslam'ı tebliğe önem verdiler. 


Sovyetler, Kazakların hem Müslüman âlimlerinden uzaklaşması hem de dini değerlerinden kopmaları için çok uğraştılar. Dünyanın gelmiş geçmiş en baskıcı rejimi 1991'de yıkıldıktan sonra Kazakların İslami değerlere tekrar aşırı de- 














recede yöneldikleri görüldü. Hatta kendilerinin VIII. yüzyıldaki mücahitlerin torunları olduklarını ifade edip bununla övünmektedirler. 


Ruslar Il. Katerina zamanında bölgede etkin olabilmek için Müslümanların hoşuna gidecek bir takım uygulamalarda bulunup buraya İslam'ı anlatacak bilginler bile davet ettiler. Ama Sovyetler Birliği zamanında Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Manevi İdaresi ile bölgede İslam'ı denetim altında tuttular. Onların bu menfi tavırları karşısında Kazaklı âlimler ise Türklük konusuna önem vererek bunun üzerinden İslami değerleri korumayı denedilerse de ciddi anlamda sıkıntıya uğrayıp eziyet gördüler. Kazaklara sadece sınırlı alanlarda varlık hakkı tanındı. 


Kazaklar geniş steplerde yaşarken merkezi idareler kurarak kendilerine mahsus yönetim şekliyle bunlara büyük, orta ve küçük diyerek her birine “yüz” anlamında “cüz” kelimesini kullandılar. Kazak olmayanları ise “çadır” anlamına gelen “orda” diye isimlendirdiler. Geniş topraklarda oluşabilecek baskıyı azaltmak için bu tarz bir üçlü yönetim benimsediler denmektedir. 
Asırlar boyunca da bu şekilde devam ederek Rus işgallerine kadar varlıklarını sürdürdüler. XVI. yüzyılın başlarında, Kasım ve Hak Nazar Han zamanlarında güçlü birlik kurdular. Onların hükümdarlıklarından sonra ise müstakil olarak varlıklarını sürdürdüler. Her bir cüz önderi merkezi idareyi temsil eden hanlardan daha önemli konumdaydılar. Töre dedikleri kurallara göre halkı yönetirlerdi. 


Kazak Hanlığı XVI. yüzyılda Kasım Han (1503-1523) tarafından kuruldu. XVII. yüzyıl sonunda bugünkü sınırlarına kavuştu. Yaşadıkları coğrafyada merkezi idare kurma teşebbüslerinde ilk yöneticileri Burunduk Han (1480-1511) tam başarı elde edemediyse de Kasım Han (1503-1523) döneminde birlik sağlandı. Ama onun oğlu Tahir Han (1523-1533) bunu koruyamadı ve tekrar “orda” denilen idarelere ayrıldılar. Kasım Han'ın küçük oğlu Hak Nazar (1538- 1581) bir kez daha Kazakları tek bir idare altında topladığı gibi güneydeki Taşkent'i de Özbeklerden aldı. Tevekkel Han (1583-1598) Yesi ve Semerkant'ı da topraklarına katarak Kazakistan'ın sınırlarını Maveraünnehr'e kadar uzattı. Özbeklerin hâkimi 11. Abdullah Han (1557-1599) ile savaşırken yenildi, yeğeni Oras Muhammed Han da Sibirya'da Batı Sibirya'da Ruslarla yaptığı savaşı kaybederek esir düştü. Onu serbest bırakma karşılığında ise Tevekkel Han'ı Sibirya Müslümanlarının haklarını savunan Küçüm Han ile savaşa zorladı ve aralarındaki rekabetten Kazaklar büyük zarar gördüler. XVII. 
yüzyılda İşim Han (1598-1628) ve XVIII. yüzyılın başında Tauke Han (1680-1718) dönemlerinde Kazaklar daha da zayıfladılar. Bölgede etkin olan Moğol asıllı Oyratlar, Kalmuklar, Cungarlar ve Ruslar ile daima çatışma hâlinde oldular. Kazak hanları içinde Tauke Han “Jeti Jargı” ve “Yed Yargı” denen Türk töresini yazılı hâle getirdi. Tüm Kazakları tek idarede tutmayı başaran son hükümdar Tauke Han oldu. 


Rus işgali 


Ruslar Asya'nın bu geniş steplerin- de hür şekilde yaşayan Kazakların yurtlarına gözlerini dikmişlerdi. 
Bölgede yaşanan gerginlikleri fırsat bilerek kendilerinden istenen en ufak yardımı bu ülkenin işgali- ne yönelik niyetlerine alet ettiler. 
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Adım adım 1845'te Kazakistan 
topraklarını işgale başladılar. 22 
Haziran 1854'te Rus Çarı İkinci Nikola yayınladığı bir bildiri ile tüm Kazak topraklarını işgal ettiğini, Kazakların da kendi kanunlarına tabi olduklarını ilan etti. 1917'deki Bolşevik İhtilali ile birlikte değişim görüldüyse de 1991 yılındaki bagımsızlık sürecine kadar Kazaklar Sovyetler Birliği'ni meyana getiren cumhuriyetlerden birisi olarak kaldılar. 


En büyük özelliği verimli arazileri olan Kazakistan'da madenler tespit edildikçe Rusların buraya ilgisi daha da arttı ve ilk olarak Kazak nüfusunu azaltmak için çalışmalar yaptılar. Göçebe toplulukları yerleşik hayata geçirme bahanesiyle üzerlerine büyük baskılar uyguladılar ve yaklaşık bir buçuk milyon Kazak bu süreçte öldü. Çoğu yaşadıkları yurtlarını terk edip merkezi şehirlere göçtü. Kurulan sanayi şehirlerine Rusların işgalindeki diger bölgelerden yüzbinlerce insan getirip yerleştirdiler. İngilizlerin, Fransızların ve diğer Avrupalı sömürgeci ülkelerin Latin Amerika'da ve Afrika'daki uygulamalarını aynen devam ettirdiler. Kazaklar kendi ülkelerinde azınlık konumuna düştüler. 


Kazaklar büyük bir kültür emperyalizmine uğratıldılar. İbadet hürriyetine son verildiği gibi camiler de kapatıldı. Halkın ateizmi kabulü için epeyce uğraşıldı ve 1948-1975 yılları arasında ateizmi anlatan onlarca kitap Kazak Türkçesine tercüme edildi. Asya'daki Türk yurtlarında yaşayan tüm topluluklar bir daha birbirlerini anlamasınlar diye aralarına ayrı ayrı alfabeler üretildi. 
Asırlar boyunca eğitim dili Türkçe, yazıda ise 1929 yılında kadar Arap harfleri kullanılıyordu. Ardından 


90 DiyanetDergisi 








DÜNYA MÜSLÜMANLARI 











1940 yılına kadar Latin alfabesi benimsenmişken değişiklik yapılarak Kiril alfabesine zorunlu geçiş yaptırıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusça zorunlu eğitim dili olarak kabul edildi. Milli kültürlere ait eserlerin okunması yasaklandı. 


Rusya'ya karşı direniş 


Ülkelerinde Ruslarca yürütülen işgale karşı bazı boy beyleri direnişlerini sürdürdüler. 1916 yılında başlatılan ayaklanma tüm ülkeye yayıldı. Kazakistan'a 1917 yılı Aralık ayında muhtariyet verildi. 
Bolşevik ihtilalinden iki yıl sonra 1919'da Kızılordu Kazakistan'ı işgal etti. Özerk Kazakistan yerine Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1924 yılında Sovyet Cumhuriyetlerinin yeniden teşekkülü sırasında bugünkü ülke sınırları çizildi. 


Üzerlerinde uygulanan her türlü baskıya rağmen milli kimliklerinden taviz vermemeye gayret ettiler. 
Tüm baskılara rağmen ülkelerine sahip çıktılar ve bugün Kazakistan isimli devlette düşürüldükleri 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azınlık konumundan çeyrek asırda kurtuldular. Kazaklar topluluk olarak çoğunluğa geçtiler. Müslüman nüfus %40 seviyelerinden 980'lere doğru ilerleme kaydetti. 


Orta Asya'da Rus işgali döneminde tüm zengin kaynaklarına rağmen en fakir bırakılan ülkelerden birisi Kazakistan oldu ve Sovyetler Birliğini oluşturan 15 cumhuriyet içinde sondan üçüncü sırada yer aldı. Uluslararası İlişkiler alanında hem bölgesinde hem de başta Türkiye olmak üzere Avrupa, ABD ve diğer ülkelerle geliştirdiği ilişkilerle büyük hamleler yaptı. Giderek kalkınan ve gelişen ülke artık kendi kendine yetecek güce ulaşmış bulunuyor. Ülkenin başkenti Çin sınırına yakın olan Almaata yerine tarihte Akmola olarak bilinen şimdiki adıyla Astana'ya 6 Mayıs 1998 
günü taşındı. Yeni başkentin adına “âsitane” kelimesinden hareketle Astana dendi. 


Kazak dili Türkçe'nin Kıpçak dil sınıfına aittir. Kazakistan dışında Çin işgalindeki Doğu Türkistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan'da yaşayan Kazaklar da kendi lehçelerini muhafaza ediyorlar. Orhun kitabeleri, Oğuzname ve Dede Korkut hikâyeleri Kazak lehçesinin ilk eserleri arasında sayılır. Kadırgalı Celayir'in 1602'de kaleme aldığı Tevârih-i Cevâmi ise Kazak hanlarının hayatlarını anlatan ilk yazılı edebi eser kabul edilir. Rusların açtığı okullara devam etmek zorunda kalan gençler arasında Kadimci ve Cedidci diye iki ayrı fikri akım oluştu ve bunlar eserlerinde Kazak halkını uyandıracak fikirleri işlediler. İlk Kazakça gazete 1906 yılında Serke adıyla yayın hayatına başladı. Bir sene sonra Abdürreşit İbrahim tarafından Kazak Gazeti yayın hayatına girdi. Kazakistan'daki en önemli türbelerden birisi Sultan Alparslan'ın kızı ve Sultan Nasır b. İbrahim'in eşi Ayşe Bibi'nin türbesidir. 
X. yüzyıla ait Mirali Baba Türbesi, XI. yüzyıla ait Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, XII. yüzyılda Arslan Baba Türbesi, bir külliye özelliğine sahip Abdülaziz Baba Türbesi ülkedeki geçmiş asırların izleri olarak varlıklarını sürdürmektedir. m 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BANGLADEŞ'TE BİR YUNUS 


ani bazı yaşadığınız anlar vardır. O anlara dönüm noktası denir. Hayatımızın akışını değiştirir, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu kimi için hayat arkadaşını bulmak, kimi için çocuğunun olduğu gün, kimi için bir sevdiğini kaybettiği, kimi için mezuniyet günü olabilir. Benim içinse hayatımı değiştiren anın Tanzanya'ya gittiğim gün olduğunu sanıyordum. Ta ki Arakan kamplarını ziyaret edene kadar. Birleşmiş Milletler tarafından Arakan bölgesinde yaşayan Rohingya Müslümanları dünyanın en mazlum halkı kabul ediliyor. Katliam bölgesinden kaçmışlar ama kamplarda yaşadıkları dram devam ediyor. Onları görünce insanlığımdan utandım. 


XIX. yüzyıla kadar Budist Rakhinelerle Rohingya Müslümanları Arakan bölgesinde barış içinde yaşamışlar. İngilizlerin bölgeden çekilmesinden sonra onların da kışkırtmasıyla 1942 yılında 40 günde 
150 bin Müslüman'ı katletmişler. 
Bu saldırıların yaraları sarılmadan 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Temsili fotoğraf 


1947 ve 1954 yıllarında katliamlar 
ardından 1962 yılında darbe yapılmış. Bu kan ve gözyaşıyla yazılan tarihe daha önce hiçbir örneği görülmemiş bir uygulama eklenmiş. 
1982 yılında bir gecede doğdukları 
ülkenin vatandaşlığından çıkarılıp en temel insani hakları ellerinden alınarak kimliksizleştirilmişler. Artık hiçbir ülkenin vatandaşı sayılmıyorlar. 2012 yılına gelince yine katliamlar, gözyaşları, hüzünler... 
Yıl 2018, hâlâ değişen bir şey yok. 


Bazı yardım çalışmaları için gittiğimiz Bangladeş'te Arakan kamplarını da ziyaret ediyoruz. Zorlu bir yolculuktan sonra Arakan bölgesindeki Budist Rakhinelerin soykırımından kaçan Rohingya Müslümanlarının kaldığı Ghundhum kampına giriyoruz. Araçtan iner inmez bir çocuk gülümsemesi karşılıyor bizi. Alışık değiliz böyle bir duruma. Çünkü burada çocuklar gülmüyor. Katliamlarla ve gözyaşlarıyla geçmiş olan tarihleri sanki genlerle nesilden nesile aktarılmış. 
Sadece hüznün ve acının derin çizgileri var yüzlerinde. Ama bu çocuk bir başka. Bizi görür görmez gülümsüyor. Yanına yaklaşıp adını soruyorum, “Yunus” diyor. Yunus kampta kalan 500 bin çocuktan sadece birisi. Tüm yokluk ve acı dolu yaşamına inat gülümsemesi, Yunus'un hüznünü saklayarak ışık saçan o bakışları hafızama kazınıyor. 
Onunla göz göze geldiğimde artık benim için hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını hissediyorum. 


Arakan kamplarında olanları, yaşanan dramı anlatmaya ne çekilen videolar, ne fotoğraflar, ne de oraya gidenlerin gördükleri yeter. 
Tarifsiz bir acı. Zaten hepsinin yüzünde şahit oluyorsunuz bu acıya. 
Bir kimlikleri yok. Aslında cismen varlar ama bu dünyada yok gibiler. 
Kimlikleri olmadığı için de hiçbir hakları yok. Resmi olarak hiçbir vatana ait değiller. Eğitim hakları yok, sağlık hakları yok, seyahat hakları yok, çalışma hakları yok, ev yapmaya hakları yok, birine bir şey olduğunda bunu sormaya hakları yok. 
Olanları dünyaya duyurmaya dahi hakları yok, çocukların geleceğe dair bir hayali yok, kısacası yaşamalarına izin yok. 


Açık havada nefes alamadığımı hissediyorum. Ama bu psikolojik bir nefessiz kalma durumu değil her 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yer kanalizasyon. Havada kesif bir koku var. Yetkililer kanalizasyonun yapılmasına izin vermiyorlar. Biz, çocuklarımızı sağlıklı yiyeceklerle nezih ortamda büyütelim, mikrop kapmasınlar derken kampta çocuklar kanalizasyon atıklarının içinde bir lokma ekmeğe muhtaç yaşıyorlar. Yaşananları görünce insanlığımdan utanıyorum. Bir ara yardım kuruluşlarının yardım yapması bile yasaklanmış. Kamuoyunun tepkileriyle daha yeni yeni yardıma izin vermişler. Şu anda insani yardım 





Burada çocuklar gülmüyor. Katliamlarla ve gözyaşlarıyla geçmiş olan tarihleri sanki genlerle nesilden nesile aktarılmış. 
Sadece hüznün ve 


acının derin çizgileri var yüzlerinde. Ama bu çocuk bir başka. 
Bizi görür görmez gülümsüyor. Yanına yaklaşıp adını soruyorum, “Yunus” diyor. 














kuruluşlarının yaptığı hayırlar sayesinde bir gün daha hayatta kalmaları ya da kalıcı çözüm sağlanana kadar hayatlarını sürdürmeleri sağlanıyor. Yardım gelirse karınları tok, gelmezse açlar. Bazen günlerce yemek bulamadıkları oluyor. 


Yaşadıkları ortam bir şeyler ekip biçmeye elverişli değil, düz alanlar şahıslara ait olduğu için oralara yerleşmeleri yasak, tepeler devlet arazisi sayıldığı için sadece tepelere barınak kurabiliyorlar. Zaten küçük bir alanda yaklaşık 1.5 milyon mülteci kalıyor. Kalıcı hiçbir şeye izin 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yok. Bırakın betonarme bina yapmayı tenekeden eve bile izin verilmiyor. Sadece bambu ve naylondan olanlara izin var. Onlar da şiddetli muson yağmurlarına maruz kaldığında yıkılacak. Sel veya toprak kaymasında hayatını kaybetmeden bu mevsimden çıkabilenler bir dahaki yağmur sezonuna kadar yeni barınak inşa etmeye çalışacaklar. 
Yağmurlar gelmeden 150 bin ailenin barınaklarının tadilatının yapılması lazım yoksa ya sel ya da toprak kaymasıyla canlarından olacaklar. 
Ama hiçbiri haber bülteninde bir hayvanın yaptığı sevimlilik kadar bile yer almayacak. Çünkü dünya onlara kör. Tüm bu görmezden gelmelere rağmen bize bakarak inadına gülümsüyor Yunus. “Beni görün elimden tutun. Çok bir şey değil sadece insanca bir yaşam istiyorum.” 
diyor. “Oyuncaklar, pahalı hediyeler, leziz yemekler istemiyorum. 
Açık havada kanalizasyon kokusu olmadan sizler gibi temiz havayı derin derin ciğerlerime çekmek, hayatımı devam ettirecek kadar temiz su, yağmurda yıkılıp altında ölmeyecek bir barınak. Sadece ve sadece insanca yaşamak istiyorum.” diyor. 


Kamptan ayrılırken büyük bir azimle kilometrelerce aracımızın peşinden koşan Yunus bizlere “Artık beni görün.” diyor. “Burada olanları başkalarına da anlatın bizim farkımıza varsınlar. Ben acı ile değil diğer çocuklar gibi mutlulukla gülmek istiyorum.” diyor. 


Yunus ve diğer çocukların daha nezih ve dayanıklı bir barınakta kalmaları ve Arakanlı Müslümanlar için “Ben ne yapabilirim ki?” demeyin, Ben ne yapmalıyım?” deyin. 
Hiç olmadı yaşanan bu dramı etrafınıza duyurun. Arakan'ı yalnız bırakmayalım. m 














BAYRAM HAKKI 


er bayram öncesi, ramazanın son günleri zihnimde aynı cümle o yankılanır: 
"Bayram çocuklaradır!" Anneannemin bu sözü, küçükken öyle bir yerleşmiş ki çocuk kalbime o günden sonra tüm bayramları "Neden büyüklere de bayram değil?" diye çocukça bir saflıkla sorgular olmuşum. Ta ki "Nerede o eski bayramlar?" diyecek yaşa gelene 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kadar. İnsanın özlem duyduğu geçmiş gün müdür yoksa günah bulaşmamış, hesapsız yüreklerin bellekte küçük mutluluklara her zaman yer açabilmesi midir bilinmez. Aklımızın aldığı gönlümüzün bildiği tek gerçek, artık birçok şeyin eskisi gibi olmadığı, olamayacağı. 


Dünden bugüne değişmeyenler de var elbette. Bayram öncesi Esenler Otogarı'ndaki heyecan yansır mesela televizyonlara. Bilet bulabilmek için günlerce uğraşılır. O kutlu günde sevdikleriyle olabilme sevinci tüm yorgunluğu alır götürür. Eminönü deseniz Kadir Gecesi'ni görmeden başlar hazırlıklara. Rengârenk şekerler, çikolatalar, çifte kavrulmuş fıstıklı lokumlar paketlenir kilolarca. En güzel ikramlıklar sergilenir tezgâhlarda. Bayramlarda dost sohbetlerine eşlik edecek kahveler de yine Mısır Çarşısı'ndan salar kokusunu tüm İstanbul'a. Ama en tatlı telaş memleketlerde yaşanır. 
Köylerde hummalı bir koşturmaca başlar. Yaş kaç olursa olsun evlatlar ve torunlar için sıvanır kollar. Tatlılar ve sarmalar az olmamalı. Limon kolonyası kokmalı memleketin her karışı. Bayramlaşmaya gelecek hiçbir çocuk boş çevrilmemeli. Anneler geceden kınalamalı ellerini. Nineler sandıktan beyaz başörtülerini çıkarıp sabaha hazır etmeli. Bayramın eşlikçisi bir yaz ayı ise serin yayık ayranları, taze meyve şerbeti dolaplarda hazır bekletilmeli. Misafir kıymettir, berekettir oralarda. Hem bilirsiniz köy evlerinde kapı zili de yoktur. Hane sahibinin kulağı her daim bahçe kapısının o tatlı gıcırdamasındadır. Gözü yollarda bırakmayan kavuşmalar ne de tatlıdır. 


Bayram dünya üzerindeki beşinci mevsimdir. Bayram namazı öncesinde başlayan tatlı telaş o sabahı diğerlerinden başka kılar. Bahçeden eve süzülen hanımeli çiçeği kokusu gibi tazeliği ile kuşatır, baharı bırakır onu kucaklamasını bilen gönüllere. Saatler ilerledikçe bir yaz neşesi gelir hanelere. Aile bireylerinin ve misafirlerin artmasıyla sohbetin doruğa ulaştığı serin bir ağustos akşamının huzurunu ve şükrünü yaşatır. 
Çocuk cıvıltıları sarar dört bir yanı. 
Ateş böceklerinin dansını anımsatır coşku ve uyumları. Şimdi düşündükçe daha iyi anlıyorum bayramın neden çocuklara bu kadar yakıştığını. "İnsan kadife bir hatıradan başka nedir ki?" 


Bir yarım kürede yaz yaşanırken digerinde sonbaharlar kışları kovalar. 
Pencere kenarında yolu gözler yaşlı iki çift göz. Yılların izlerini ve belki acılarını taşıyan iki çift el öpülüp başa koyulacak anı kollar. Dünyanın en geçmek bilmeyen dakikalarını ihtiva eder bekleyişler. "Evin sıcak 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yüzü bir yokuşun sonunda evin siluetini gördüğünüzde anne sıcaklığında bir bekleyişin yerli yerinde durduğunu anladığınızda başlar..." 
demiş bir yazar. Dünyadan uçup giden ne kadar sevdiğimiz varsa işte o kadar eksik bir bayram. Kabuk bağlayan yara, yeri doldurulabilen değer yok. "Birileri gider ve bazı şeyler sonsuza dek yarım kalır." O hâlde sevdiklerimizi görmek için mezarlıklara ihtiyacımızın olmadığı her gün bayram tadını taşımalı. 


Ramazan ve bayram telaşı kapımızı çalınca geleneklerimizden bihaber olan markalar bile reklamlarında ortak değerlerden ve büyüklere hürmetten beslenir. Yine aynı markaların diğer tüm zamanlarda bencillik ve tüketim üzerine ar-ge yaptığı gerçeğini görmezden gelirsek belki de doğru bir noktada durdukları düşünülebilir. Bahsi geçen görsellerde anne ve/veya baba haklı bir bekleyiş içindedir. Fakat bir yandan şüpheyle yaklaşırlar duruma. Ya evlatları, torunları gelmezlerse... İşte bu ihtimale bizi yaklaştıran ne ise bayramlarımızın hırsızı ilan etmeliyiz onu. 
Sığındığımız tüm bahaneleri de alıp gitmeli bu diyarlardan arkasına bakmadan. Vefasızlığın da bir sınırı olmalı ya da yaralanmış gönüllere bir merhem bulunmalı. 


Üç güne sığdıramadığımız bayramların bir kısmını tatil ve tur şirketlerinin ipotek altına alması yetmiyormuş gibi, kalan bölümünü de "bayram kredileri"ne mahküm bırakan israfkâr harcamalar ele geçirmiş. Manevi atmosferi yaşarken aldığımız tat keyfe kâfi gelmiyor mu artık? Uzun zamandır görmediğimiz aslında gönlümüzün bir yerinde derin izler bırakmış bir dosta sarılmak, onunla iki kelam edip hâl hatır sormak değerini hangi ara yitirdik? Sahi sadece çocuklara ait degil miydi başucunda bayramlıklarla uyuma zevki ve kirlenmesinden korkulan ayakkabıların ilk kez bayram sabahı giyilecek olmasının verdiği heyecan? Nereden buluyoruz tüketim çılgınlığında ihtiyaç bahaneleri üretecek bu kadar bol vakti? 
Ekonomideki arz ve talebin kurbanı olmuş ve tatminsizliğe itilmiş ruhlarımızın kendine gelme ihtimali yüzde kaçtır ki? 


Rakamları ve kârlı ilişkileri seviyor artık insanoğlu. Çalışmanın bir mükâfatı olmalı ve bayramların da diğer hafta sonu tatillerinden bir farkı olmadığına inandırılmalı o yorgun bedenler. Bayramın manevi havasına yakışmayan bu ayrıntı üzerinde düşünülmesi bile bir vakit kaybı sayılıyor. Nitekim her şey hızla yaşanmalı ve tüketilmeli bu evren- de. Diğer türlüsü zamanın gerisinde kalanların işi. Çağın getirdiklerini yaşarken o akıntıyla sürüklenen, boğulan değerler ekonominin ilgi alanı değil. Peki ya bizi bizden başka kim düşünecek? Biz olmanın kuşatıcı bütünlüğünü biraz düşünmeli artık belki de. Dünyaya gelmemize vesile kılınan anne babamızdan, ördüğü patiklerle Türk askerinin yolunu gözleyen Ahıskalı geline, vatanımızın bütünlüğü için dua gönderen Bosnalı teyzeden, "Sizi Allah'a söyleyeceğim" diyen Suriyeli çocuğa kadar herkesin hakkı var bu bayramlarda. Bayram orucun, sevginin, saygının, hoşgörünün, merhametin, paylaşmanın hakkını verebilenlerindir. Birbirimize haklarımızı ödeyebildiğimiz, gözyaşımızı dindirip, sevincimizi bölüştüğümüz bayramlara erişebilmek duasıyla. O güne tam manasıyla erişene kadar, yaşı ilerlemiş herkesin dediği ve diyeceği gibi bu bayram çocuklara. m 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TAŞRANIN İNSANINDAN 
İNSANIN TAŞRASINA 


aşra neresidir? Taşralı kimdir? Taşrayı 

i merkezin ve belirleyenin dışında bir 

yer ve duygu durumu; taşralıyı bu yerin ve duygunun taşıyıcısı olarak tespit edersek aslında merkezden, yani belirleyenden bahsetmiş olacağız. Bu kaçınılmaz simetri, taşrayı anlamayı bir yandan kolaylaştıracak 


bir yandan da zorlaştıracak. Zorlaştıracaktır, çünkü merkezle edilgen, alıngan bir ilişki içinde olan taşraya yaklaştıkça o kaybolacak, elde ettiğimiz bütün veriler merkezin hizmetine girecektir. 


Taşralılık, taşra sıkıntısı, taşra ruhu, taşra bürokrasisi, taşra edebiyatı, taşra siyaseti gibi kavramlarla edebiyatta ve sosyolojide oldukça geniş bir vadiye yayılan taşra, çoktan coğrafi bir niteleme olmanın ötesine geçmiştir. Aslında her mekân kendi taşrasını, kendi kenarını üretir ve onunla var olur. Nasıl ki İstanbul'a göre herhangi bir Anadolu şehri taşraysa o şehrin gözünde kasaba, kasabanın gözünde köy taşradır. 
Uzakta olan, kenarda, dışta kalan 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taşradır. Öte yandan bir Batılının gözünde taşra bütün bir Afrika kıtası olabilir. Zamana, kişiye, düşünceye ve referans değerlere göre değişkenlik arz eden bu durum taşrayı üzerinde hep konuşulacak verimli bir imgeye dönüştürür: “Taşra imgedir. Varla yok arası bir imge. Her zihne, her tahayyüle göre şekillenen bir imge. Bir kurgu, bir yaratım, bir metafor. Onu kurgulayan zihnin, muhayyilenin kabında şekillenen, ona göre biçimlenen bir dünya.” 
(Köksal Alver, Taşra Halleri, Çizgi Kitabevi, 2017, s. 10.) Taşra merkezin tasarımıdır. Yabancı bir zihin tarafından belirlenmiştir. Merkezle göz göze gelmiş; büyüsünü, biricikliğini kaybetmiştir. 


Taşra her şeyden önce fiziki bir kodlama olarak doğmuştur. Kelimenin yol boyu kazandığı anlamlar onu doğduğu yerden pek uzaklaştıramamıştır. Köklü bir kelime olarak taşra, ilkin Orhun Abideleri'nde karşımıza çıkar. Bilge Kağan, yazıtında “İçre aşsız taşra tonsuz” ifadesini kullanır; yani içi aşsız, dışı donsuz. Taşra dıştır. XV. yüzyılda Şeyhi'nin (6. 1431) kaleme aldığı Harname'de “taş” kelimesinin dış anlamında da kullanıldığını görürüz. “İçi vü taşı yağlu vü etlü.” İçi ve dışı, yağlı ve etli. Bütün bunlar bize taşra hakkında etimolojik bir fikir verir. 


Zamanla payitahtın, merkezin, şehrin dışında, çevresinde kalan yer anlamında kullanılan taşra, Osmanlı bürokrasisinde bir idari kavram olarak sarayın dışını kastedecek şekilde kullanılmıştır. Divan şiirinde taşra, dışarıya ilaveten “masiva” anlamını da yüklenmiştir. Merkez gönül şehri payitahtla, taşra masivayla özdeşleştirilmiştir. Eşrefoğlu Rumi'nin “Bu taşra halkıla pazarı terk et / Gönül şehrine gir esrarı gözle” mısralarında taşra gönül şehrinin dışında kalanı, dünyevi olanı işaret eder. 


Yunus Emre ile Niyazi Mısri şiirlerin- de kelimenin “taşra gitmek” ve “taşra üfürmek” şeklinde deyimleşmiş hâlleriyle karşılaşırız. Yunus Emre, (6. 
1320?) “Yaban yolun gözetme / Yol evde taşra gitme” dizelerinde insanın yürümesi gereken yolun kendi içinde olduğunu, yolu dışarıda aramanın anlamsızlığını “taşra gitmek”- le ifade eder. Niyazi Mısri (6. 1694) ise “Taşra üfürmek ile yalınlanır mı ocak / Yönün Hakk'a dönmeden ihsanı arzularsın” der. Hakk'a dönmeden ihsan arayanların, ocağın dışına 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üfürmekle onu alevlendirmeye çalışanlardan farksız olduğuna dikkat çeker. Taşra her daim ihmal edilen, küçümsenen ve yerilendir. Necati Bey (6.1509), taşralı olanın merkeze kabul edilmemesine sitem ederken “Taşradan geldi çemen-mülküne bi-gâne diye / Devr-i gül sohbetine lâleyi iletmediler” dizelerini kullanır. 
Lale kırların, köylerin ve uzakta olanın temsilcisidir. 


İster merkezde ister taşrada yaşamış olsunlar, divan şairlerinin dilinde taşra olumsuz anlamlar içerir. Bunda, şairlerin merkezin dilini kullanmalarının payı büyüktür. Dilin üretim merkezi olan payitaht aynı zamanda o dille üretilen eserlerin de yegâne terazisidir. Şairler merkez tarafından onaylanmak, takdir edilmek isterler. Fuzuli ve Nabi başta olmak üzere pek çok şairin dilinde taşra değersizliğin ve hicvin yurdudur: “Divan şiirinde merkezin taşraya yönelik dili ezici, belirleyici ve biçimlendirici bir dil olagelmiştir. 
Bu dil medeniyeti temsil eder ve belirleyici vasfını bu temsille kazanır. 
Merkezin dili belirleyici olduğu için de şairin taşralı olup olmamasının bir önemi yoktur. Zira taşralı olsun ya da olmasın her divan şairi merkezin dilini kullanmış ve merkezin gözünden bakmıştır.” (Yrd. Doç. Dr. 
Murat Ak, Divan Şiirinde Taşra Kullanımları ve Divan Şairinin Taşrası, İSTEM, Yıl 12, sayı 24, 2014, s. 100.) 


Edebiyatın taşrayla imtihanı 


Taşra divan edebiyatının aksine ilk Türk romanlarına “gerçeklik” ve “millilik” unsuru olarak girmiştir. 
Ahmet Mithat Efendi, 1876'da yayımladığı Bir Gerçek Hikâye için “Sahihü'l-vuku bir gerçek hikâye”; Nabizade Nazım, 1891'de yayımladığı Karabibik için “hakikiyyun 


un, 


mesleği”nin örneği nitelemesinde 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bulunur. Ömer Ali Bey, 1891'de yayımladığı Türkmen Kızı için “milli roman” ifadesini kullanır. Taşra uzakta oluşuyla, el değmemişliğiyle Cumhuriyet döneminde siyasi akımların da ilgisini çekmiştir. Muhafazakârlar taşrayı saf, değerlerini koruyan, modern kentin ve onun ürettiği değerlerin karşısına bir alternatif öz olarak konumlandırmaya değer bulmuşlardır. Sol da bu uzak dünyaya ilgisiz kalmamış, bir dönem romantik halkçılıkla bir dönem köy enstitüleriyle onu merkezleştirmeye gayret etmiştir. Lakin yakından sevmek uzaktan sevmek kadar kolay olmayacaktır. Taşrayla yüzleşmek beklenmedik sonuçlar getirir. Merkez aydını, kısa zamanda taşranın ıslah edilmesi gerektiği kanısına varacak, mevcut hâliyle taşradan bir ütopya devşirmenin imkânsızlığına karar verecektir. Kasaba ve köy, modem Türk edebiyatında neredeyse baştan sona bir yoksulluk, eksiklik atmosferiyle girer. 


Taşra ve taşralıları eserlerinde sıklıkla konu edinen Cemil Kavukçu'nun Dönüş romanında Vedat, Nesli- han'la sahilde yürürken ona şunları söyler: “Taşralılar için ne büyük acılarla dolu büyük kentler. Bizi hiçbir zaman sindiremezler, gerçek kentli arkadaşlar edinemeyiz. Nasıl giyinirsek, nasıl konuşursak, nasıl davranırsak davranalım biz hep büyük taşralıyız.” Taşradan kaçmak, uzaklaşmak, merkeze gitmek taşralılığı daha belirgin kılmaktadır. Çünkü o yapışkandır. Değersizlik, yabanlık, dışta kalmışlık hissi, tam da ondan kaçarken ete kemiğe bürünecektir. 
Tıpkı merkezden gelenin taşrada kendini yaban hissetmesi gibi. Özellikle Yakup Kadri'nin Yaban'ı merkez ve taşra karşılaşmasıyla ortaya çıkan krizi göstermesi bakımından önemlidir. Köylünün ve kentlinin yaşadığı 














uyumsuzluğun, yaşam pratiklerinden öte zihinsel bir uzaklıkla ilgili olduğunu fark eden roman kahramanı Ahmet Cemal, hayatının görünen kısmını köylüler gibi düzenlese de asla onlar gibi düşünüp hissedemeyeceğini söyler. Taşrada kendisini değersiz görür. Ahmet Cemal, taşrada taşralılarca nesneleştirilmekten kurtulamaz: “Geçen gün kırlarda dolaşırken ayağım bir konserve kutusuna çarpmıştı. Durup bakmıştm. Bu kutu Amerika'dan gelmiş 





Sözgelimi bir çocuk köydeki “eksikliğin” 
farkına, yakın akrabaları tarafından uzaklardan getirilen çikolatayla varır. 
Çikolata bir temastır. 


Kısa vadede mutluluk, orta vadede yüzleşme, uzun vadede yoksunluk getirir. 
Artık onun bilinci, çikolatanın geldiği uzak dünyaların farkına varmıştır. 














bir kutu idi. Ve üstünde İngilizce bir şeyin adı yazılı idi. Bu kutuyu buraya hangi yolcular bıraktı? Kim bilir ne zamandan beri kaldı, bilmiyorum. 
Fakat tuhaf bir ilgiyle eğildim, elime aldım, baktım âdeta bir eski aşinayı görür gibi oldum. Ben, bu topraklarda işte bu teneke kutunun eşiyim. 
(Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İletişim Yay., 2017, s. 69.) 


Merkezin taşrayla arasındaki sevgi ve nefret ilişkisinin köklerini, onun milli romantizmi ve modernist ilerlemeciliği aynı anda benimsemiş olmasında arayan Prof. Dr. Mehmet Narlı, Türk romanında olumsuz hoca ve ağa tiplemelerini de bu paradoksal benimseyişin bir sonucu olarak görür. Merkez, kurduğu devletin tabanı olarak Anadolu'yu hem yüceltir hem değiştirmek ister. 
“Onu yüceltir; çünkü yeni devletin kültürel, ekonomik ve estetik enerji kaynağıdır. Değiştirmek ister; çünkü modernist karakteri ondaki her türlü muhafazakârlığa ve taassuba tahammül edemez. Psikanalitik bir yaklaşım denersek belki de onda kendi köklerini gördüğü ve bu köklerle istediği yaşama biçimine ulaşamayacağını bilinçaltında taşıdığı için ondan nefret eder. Bu çelişkiden nasıl kurtulacaktır? Soyut bir millet ve Anadolu üreterek onu yüceltecek; onun bu yüceliğini ortadan kaldıran yapıyı da bağnaz ve çıkarcı tipler üzerinden aşağılayacaktır. İşte ilk kuşak Cumhuriyet romancılarından köy romanlarına uzanan; hoca, ağa, zengin ve işbirlikçileri şeklindeki olumsuz tipler şematiğinin kaynağı budur.” (Mehmet Narlı, “Romanlar ve Taşralar: Türk Romanında Taşra Algıları Üzerine Bir Değerlendirme”, Bilig, Kış 2013, Sayı 64, s. 297.) 


Taşranın taşrayı fark etmesi 


Taşrayı taşra yapan merkezle temasıdır. Kendi hâlinde, kendi kararında yaşayan insan, düşünce veya coğrafya, kendisini taşra olarak görmez. 
Taşralılık merkezin gözünden başlar. Bir belirlemedir. Yusuf Atılgan'ın “Evdeki” adlı öyküsü (Y. Atılgan, Bütün Öyküleri, YKY, 2017.) taşra sıkıntısının bu yönünü de anlatması bakımından dikkat çekicidir. Kasabada yaşayan, evlilik yaşını geçirmiş ve sürekli pencereden bakan genç kız büyük bir iç sıkıntısı yaşamaktadır. Birlikte yaşadığı annesine, onun dedikoducu arkadaşlarına, pencerenin önünden 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gelip geçen insanlara yabancılaşmıştır. Karşıda yığılı kalaslara bakarak geçirdiği yıllar onu çevresinden daha da soyutlamıştır. Bir insanın doğup büyüdüğü çevreyi bu denli yadırgaması, kendisini kenarda hissetmesi için başka bir göze ihtiyacı vardır. Öyküde genç kızın yaşadığı yere yabancılaşmasının ve taşranın sıkıcılığını fark etmesinin, dayısının ona verdiği kitaplardan beslendiğini fark ederiz. Artık o, kasabaya sıradan bir kasabalı gibi bakamamaktadır. 
Başka merkezlerin farkına varmış ve kendi yaşamına yabancılaşmıştır. 
Nurdan Gürbilek, “Taşranın kendisini taşra olarak ayrıştırabilmesi için, kendisinden esirgenmiş bir başka yaşantının, kıyısına itildiği bir merkezin farkına varması, kendisini onun gözüyle görmesi, onun karşısında eksik, yoksun hissetmesi gerekir.” derken bu duruma işaret eder. 
(Nurdan Gürbilek, Yer Değiştiren Gölge, Metis Yay. 2016, s. 57.) 


Sözgelimi bir çocuk köydeki “eksikliğin” farkına, yakın akrabaları tarafından uzaklardan getirilen çikolatayla varır. Çikolata bir temastır. 
Kısa vadede mutluluk, orta vadede yüzleşme, uzun vadede yoksunluk getirir. Artık onun bilinci, çikolatanın geldiği uzak dünyaların farkına varmıştır. Bu anlamda kasabaya gelen sinema, en sarsıcı yüzleşmedir. 
Başka hayatların farkına varmak zihinlerde ister istemez yeni ve yabancı bir gramerin egemenliğine sebebiyet verecektir. Gürbilek, genç kızın yaşadığı sıkıntının “yoksunlukla akraba bir sıkıntı” olduğunu, bunun “en iyi taşrada gözlemlenebileceğini” söyler ve meseleyi insanın varoluşsal sıkıntısına iliştirir: “Taşra sıkıntısı, adını verelim buna; taşra sözcüğüne yalnızca, mekâna ilişkin bir anlam yüklemeden, yalnızca köyü ya da kasabayı kastetmeden; 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KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT 


onlar da, ama onların ötesinde, şehirde de yaşanabilecek bir deneyimi; bir dışta kalma, bir daralma, bir evde kalma deneyimini, böyle yaşanmış hayatları ifade etmek için.” (Nurdan Gürbilek, Yer Değiştiren Gölge, Metis Yay. 2016, s. 55.) 


Taşra sıkıntısı ona merkezin hediyesidir. Ethem Baran bu durumu ironik ifadelerle dile getirir: “Derken merkezin de merkezinde oturanlar kendi taşralarına göz yumup uzaklara diktiler gözlerini. Gördükleri ise kendi küçük kopyalarıydı. Ve canları sıkıldı tabii. Sonra 'taşranın canı sıkılıyor! demeye başladılar. Böylece taşranın nur topu gibi bir sıkıntısı oldu. Biz 'taşralılar? merkez sayesinde oturduğumuz yerde sıkılıp durduğumuzu öğrenmiş olduk.” (Editör: Mesut Varlık, Edebiyatın Taşradan Manifestosu, Ethem Baran, “Herkesin Taşrası Kendine”, İletişim Yay., 2015, s. 117.) 
Gerçekte taşra taşradan uzaklaşmış ama tam anlamıyla merkezi bulamamıştır. Onun bu teşebbüsü merkez içinde taşra adacıklarının meydana gelmesine sebep olmuştur. Bir taşra müdafii olarak Mustafa Kutlu neredeyse bütün hikâyelerinde köyü ve köylülerle ilgili meseleleri konu edinir. Ona göre tabiat iyiliğin ve güzelliğin yurdudur. Taşra ferdiyeti muhafaza eder. Göç sonucu şehirlerde ortaya çıkan bozulmadan da şehirliler sorumludur. (Akasya ve Mandolin, Dergâh Yay. İst. 1999. s.81.) 











Kutlu, Kapıları Açmak'ta kasabanın yakınından geçen “şehirlerarası koca bir asfalt yolun” geleneksel hayatın sonunu getirdiğini anlatır. Kasabalı parayla tanışır ve bu tanışlık yozlaştırıcı etkileri beraberinde getirir. 
Bugün kapitalizm her şeyi birbirine benzeştirerek köy kent gerilimini hiç beklenmedik yerinden zedeledi. Taşraya yoldan ve paradan fazlası geldi. Medya ve iletişim temelli 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aparatlar merkezin taşralaşmasını ve taşranın merkezleşmesini hızlandırdı. Kendisini merkez gören şehirlerin içinde artık taşra ruhundan kurtulamamış semtler var. Öte yandan kasaba Mustafa Kutlu'nun deyişiyle, fiilen ortadan kalkmıştır. Anadolu şehirleri global ticaret tarafından sarmalanmış, siluetleri merkezin can sıkıcı tekrarı olarak trajik biçimde güncellenmiştir: “Şok edici şehirleşme tecrübesi için artık büyük şehre gitmek şart değil; şehir şoku gezici bir kumpanya gibi taşrayıziyaret ediyor. Taşranın 'mahremi' bozuluyor. İkitelli televizyonların nüfuzuna ilaveten yerel TV şehirli hayatın taklidini ve reklamını yapıyor... Bu eşzamansızlıkları derleyip toparlayıp bütünlüklü ve anlamlı bir hayat tasavvuru üretmek zorlaşıyor. Geleneksel eşraf da, kısmen onun içinden çıkan yeni modem elit de, taşra ile merkezin nispetine ayarlayacak inisiyatiften ve 'olgunluktan' yoksunlar çoğunlukla. (Tanıl Bora, Taşraya Bakmak, İletişim Yay. 
2016, s.45, 46.) Yaşanan süreç merkezle taşrayı birbirine bulaştırmış, taşranın coğrafi anlamını buharlaştırmıştır. Geriye, taşrayı insanın “iç yoksunluğu” olarak gören varoluşçu edebiyatın savı kalmıştır. Taşra artık her yerdedir. Doğrusu taşra başından beri her yerdeydi. Gürbilek'in “Taşra Sıkıntısı” yazısında ifade ettiği gibi çocukluğun kendisi bir taşraydı sözgelimi. İnsan, herkesten uzak tuttuğu, korunaklı bir iç evrende yaşardı. Dünyaya başka türlü tahammül edebilmesinin imkânı yoktu. Gündelik sesler, tıpkı merkez gibi onu değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştıkça insan bir dağa, bir magaraya çekilircesine kendi içine, uçsuz bucaksız taşrasına çekilecek ve orada bıkmadan usanmadan hayatı temize çekecekti. m 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UNUTULMAYA TERK ETTİĞİMİZ DİNİ-MESLEKİ KELİME, ISTILAH VE TERKİPLERİMİZ 


Dr. Mehmet BULUT | DİB Başkanlık Müşaviri 








iyanet İşleri Başkanlığının 1950 önce- 
D siyle ilgili araştırma 

yaparken Reislik yazışmaları ve Müşavere Heyeti kararlarında sıkça karşılaştığım ve ne yazık ki günümüzde artık kullanmadığımız, lügat kitaplarının sayfalarında unutulmaya terk ettigimiz kelime, kavram, ıstılah ve terkipler beni son derece cezbetmişti. 
Bunları her okuyuşumda ayrı bir zevk aldım, tekrar ettikçe her biri âdeta bende bir ünsiyet peyda etti. 
Bu yazıda, bunlardan bir kısmını 














okuyucularımızla paylaşmak istedim. Özellikle hatırlatmak isterim ki karşılaştığım ve örneklerini sizinle aşağıda paylaşacağım kelime, kavram ve ıstılahlarımız, bundan 200-300 yıl öncesine ait değil, nihayetinde 70-80 yıl öncesinde kullanılan ve muhataplar tarafından rahatlıkla anlaşılan kelime ve kavramlardı. Kuşkusuz bunlardan bilhassa idari nitelikteki olanların bir kısmı, başta Vakıflar İdaresi olmak üzeri diğer bazı kamu kuruluşlarında da istimal ediliyordu. 
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Reislikten Başkanlığa, Heyetten Kurula 


Önce bir istitratta bulunarak, Diyanet İşleri Reisliğinin kuruluş kanununun ilk maddesinde geçen “İslâm” kelimesinin yazımında gösterilen ihtirama dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kelime orada yalın bir şekilde “İslam” veya “İslam dini” olarak değil, en güzel bir hürmet ve tazimin ifadesi olarak “Din-i Mübin-i İslam” şeklinde yazılmıştı. Bu ifade sadece orada da kalmadı; hem Reisliğin karar ve yazışmalarında 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hem de farklı çevrelerde de bu şekilde kullanılabildi. 


Konumuza teşkilatımızın adıyla devam edelim. Daha önceki yazılarımda arz etmeye çalışmıştım; kuruluşunda teşkilatımızın adı “Diyanet İşleri Reisliği” idi. Sözlü ve yazılı ifadelerde bazen tek kelime ile “Riyaset” de deniyordu ve kanaatimce de yerinde ve isabetli bir kullanıştı. 


Terkipteki “Reislik” kelimesi bırakılarak kurumumuzun resmi olarak “Diyanet İşleri Başkanlığı” adını alması, Reislik hakkındaki 23 Mart 1950'de kabul edilen 5634 sayılı ek kanunla oldu. Her ne kadar bu kanunun maddeleri arasında “teşkilatın adı ‘Diyanet İşleri Başkanlığı olarak değiştirilmiştir” gibi bir kayıt olmasa da, kanun adında ve metninde hep bu terkip kullanılarak zımnen teşkilatın adının Diyanet İşleri Başkanlığı olduğu ortaya konmuştu. 
Bu kanundaki kavram değişikliği sadece Reisliğin adıyla da sınırlı değildi, mesela Diyanet İşleri Reisi de Diyanet İşleri Başkanı olarak zikredilmişti. Resmi değişiklik böyle olmakla birlikte, bu tarihe gelmeden, 
1945 yılından itibaren bazı resmi 
yayın ve yazışmalarda Diyanet İşleri Başkanlığı adı kullanılmaya başlanmıştı. Sebebine gelince; 1945 tarihli 
“Anayasaya Dair” kanunla, 1924 
Anayasası metnindeki bazı kelime ve kavramlar sadeleştirildi (Kanunda bu tasarrufa “Türkçeleştirmek” denmişti). Anayasa metninde yer alıp da sadeleştirilmiş olan kelime ve kavramlar, bu tarihten itibaren resmi yayınlarda ve resmi kurumların yazışmalarında da kullanılmaya başlandı. 1924 Anayasasında “Diyanet İşleri Reisliği” adı yer almadığı için, bu terkibe bir karşılık bulunması da söz konusu olmamıştı. Ancak karşılık bulunan kelimelerden 


biri olan “reis”, “başkan” olarak degiştirilmişti. Muhtemelen bu değişiklikten hareketle, mesela 1945 yılı bütçe kanununun yayınlandığı Resmi Gazetede teşkilatımızın adı ilk kez olarak “Diyanet İşleri Başkanlığı” olarak yazılmış ve sonrasında da böyle yazılmaya devam edilmişti. 
Şu var ki resmi ad değişikliğinden günümüze gelinceye kadar, resmi yazışmalarda olmasa bile şifahi ve yazılı anlatımlarda reislik, riyaset ve 





Kelime, kavram ve ıstılahlarımız, bundan 200-300 yıl öncesine ait değil, nihayetinde 70-80 yıl öncesinde kullanılan ve muhataplar tarafından rahatlıkla anlaşılan kelime ve kavramlardı. Kuşkusuz bunlardan bilhassa idari nitelikteki olanların bir kısmı, başta Vakıflar 
İdaresi olmak üzeri diğer bazı kamu kuruluşlarında da istimal ediliyordu. 














reis kavramları kullanıldı ve böylece bu kavramların tamamen unutulmasının önüne geçildi. 


“İslam” kavramına gösterilen hürmetin bir örneğine yukarıda yer vermiştik; burada bir de, bir din hizmetleri teşkilatı olması hasebiyle Reisliğe gösterilen saygıya küçük bir örnek vermek istiyorum. 1920'li, 1930'lu yıllarda Reislik makamına 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bir dilekçe yazmanız gerektiğinde, hitap cümleniz “Riyaset-i Celileye” şeklinde olurdu. Ama bu hitap şekli zamanla terk edilmiş, özellikle 1944'ten itibaren daha çok “Yüksek Başkanlığa” diye yazılmaya başlanmıştı. 


Başından beri Reisliğin ana karar ve hizmet birimi olan “Müşavere Heyeti”ne, daha önce Şer'iyye ve Evkaf Vekâletindeki “İfta Heyeti”ne karşılık olmak üzere teşkilatta yer verilmişti. 1924'ten 1929'a kadar “Hey'et-i Müşavere” olan birimin adı, 1929'dan itibaren “Müşavere Heyeti”, 1950'den itibaren “Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu” olarak değişti. 1965'te 633 sayılı kanunda ise “Din İşleri Yüksek Kurulu” oldu. 


Evet, “Müşavere Heyeti”, “İfta Heyeti” mefhumunun tam karşılığı degildi ve kuşkusuz birtakım mülâhazalarla bu tabir seçilmişti. Bununla birlikte, günümüzdeki adı olan “Din İşleri Yüksek Kurulu” terkibiyle karşılaştırdığımızda (özellikle ‘Din İşleri tabirine dikkat çekmek isterim), sizler ne düşünürsünüz bilemeyeceğim; ama “Müşavere Heyeti” adı bana daha munis gelir. Ne var ki söz konusu dönüşümle birlikte bu kavramın kullanılması da büyük ölçüde unutuldu. 


Mabetlerimizin adı “cami-i şerif”, “mescid-i şerif” idi 


1950 öncesinde, bir camiden, bir 
mescitten söz edilirken mesela “Süleymaniye Camii” denmezdi; resmi yazılarda dahi mutlaka bir ihtiram ifadesi ile “Süleymaniye Cami-i Şerifi” olarak yazılırdı. Çoğul kullanımlarında “cevami-i şerife” ve “mesacid-i şerife”; birlikte kullanılmaları hâlinde de bu terkip “cevami' ve mesacid-i şerife” şeklinde olurdu. 
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Hademe-i hayrattan din görevlisine 


Cami hizmetlilerinin tamamına şamil bir kavram olarak “Hademe-i Hayrat”, “Hayrat Hademesi” ya da 
“Cami Hademesi” terkipleri 1965 
yılına kadar ağırlıklı olarak kullanıldı. Tabii, ayrıca her bir hizmet erbabı için imam, hatip, müezzin, kayyım tabirleri de kullanılıyordu. 
Hademe-i hayrat çerçevesinde, idari muameleler bazında çok geniş bir kavram literatürü oluşmuştu. Cami görevleri 'cihet (çoğulu cihat)” kavramıyla ifade ediliyordu. İmamet ciheti, hitabet ciheti gibi... Bu bağlamda kullanılan ve günümüzde artık çoğu unutulmuş bulunan kavramlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: Tevcih, tevcih-i cihet, tevcih-i cihat, cihat-i asliyye, cihat-i fer'iyye, evrak-ı tevcihiye, muamele-i tevcihiye, müvecceh hizmetler, gayri müvecceh hizmetler, evlada meşrut cihetler, bâ-berat müvecceh olan cihetler, müvecceh imam ve hatipler, gayri müvecceh imam ve hatipler, müveccehün leh, cihetin bi'l-vekâle ifası, Tevcih-i Cihat Nizamnamesi, Tevcih-i Cihat Komisyonu... Bilindiği gibi zamanla Hayrat Hademesi terkibi yerini, çoğu mensuplarımızca pek de benimsenemeyen “Din Görevlisi'ne bıraktı. Sevindirici olan bir durum var ki o da, son yıllarda Hademe-i Hayrat kavramının da sıkça kullanılır olmasıdır. 


Bu yıllarda bir kişinin bir hizmete getirilmesi olayı ifade edilirken de bir hassasiyet gözetiliyordu. Mesela siz, Hacı Bayram Camii imamlığına tayin edilmezdiniz ya da atanmazdınız; Hacı Bayram Cami-i Şerifi imamet ciheti size tevcih edilirdi. 
Bunda ne fark var diyebilirsiniz. 
Şöyle bir incelik var: Bu tayin işin- 














de merkezde ve esas olan siz değilsiniz, söz konusu olan görevdir ve bu görev size emanet edilmiştir. Bu muamelenin tersi de öyledir: Siz görevden alınmazdınız, görev sizin uhdenizden alınırdı ve bu işlem de ref kelimesi ile ifade edilirdi. 


Düne kadar kullanılıyordu bu kavramlar 


Başka bazı örnekler de verip yazımızı bitirelim. 


1930'lı yılların sonuna kadar, resmi olanlar dâhil yazılı metinlerde, kavramın doğrusu olan “Müfti” yazılırdı. “Müfti” nasıl “müftü” oldu, doğrusu ben de öğrenemedim. Ayrıca Reislik yazılarında ve Müşavere Heyeti kararlarında aşağıdaki kelime ve kavramlar da sıkça kullanılıyordu ki, artık çoğu lügatimizden çıkartılmış olanlar cümlesindendir: 


Bi'l-imtihan, bi'l-imtihan ehliyetin tahakkuku, niyabet, niyabeten tayin, âhar niyabetiyle tayin, bil-asale, karar ittihazı, meyyit salâsı, tasdike iktiran etmek, Heyet-i Müşavereden sudur etmek, Evkat-ı Şer'iyye Cetveli, mahallinden mevrut, muvafık-ı usul ve nizam olmak, tezekkür kılınmak, mutasarrıf-ı sabık, nısıf maaş, mezuniyet-i daimeye sevk, li-mazeretin, müştekâ anh, müsabaka imtihanı icra etmek, işara nazaran, mazeretin zevaline kadar, alelusul müsabaka ilânı, eda ve sadadan tevaffuk eylemek, muvafık-ı nısfet olmak, ehliyet-i râcihası tebeyyün etmek, numunesine muvafık mazbata imlâ ve tanzim etmek, evrak-ı müsbite, mesleki tahsilini müsbit vesika, hatiplik menşuru almak, ispat-ı ehliyet etmek, istinabe suretiyle incelemek... 
Ayrıca bugün bir karşılığı olmayan; ancak dün din hizmeti alanının ve 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hizmet erbabının ayrı birer dalını teşkil eden bazı görev ve görev unvanları da bulunuyordu: Kürsü Şeyhliği, Kürsü Şeyhi, Cuma Vaizliği, Cuma Vaizi, Müftü Müsevvidi, Dersiâm... gibi. 


Keza müftülerin yetkisine bırakılmış bir muamele olan, köylerde yeni yapılmış camilere “minber vazi” ve buna bağlı olarak “hatip tayini” gibi bir kavramdan da artık söz edemiyoruz; çünkü yapılırken camilere artık minber de konulmuş oluyor; tayin edilen imam, hatiplik görevini de yerine getiriyor. 


Teşkilatımızda uzun yıllar kullanılan ama şimdi unutulmaya terk edilmiş daha birçok kelime ve kavrama yer verebilirdim; ancak bu kadarının da meramı ifadeye yeteceği kanaatindeyim. Yalın bir hâlde, peşi peşine sıraladığım bu kelime ve 1stılahlar belki sıkıcı gelmiş olabilir. 
Şayet cümle ve metin içinde bunların kullanımlarına örnekler verme imkânım olsaydı, güzelliklerini ve cazibelerini sizin de teslim edeceğinizden eminim. 


Sonuç yerine 


Yahya Kemal, böyle durumlar için “Dillerini kâtiplere bırakıp gittiler.” demişti. Biz ise hizmet alanımıza ait birçok kelime ve kavramı kâtiplere de bırakmadık; onları, artık kapakları da çok fazla açılmayan sözlüklerin satırları arasında unutulmaya terk ettik. Tesellimiz ve şükrümüz odur ki, giden kavramların medlulündeki hizmetler, günümüzde daha kapsamlı olarak ifa ediliyor. Ben bu yazıda sadece, o kapsamlı ve güzel literatüre dikkat çekmek istedim. 


Ne demişler? “Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.” m 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HANGİ AKLI 
BAŞA ALMALI? 


Koray ŞERBETÇİ 





arih boyunca yeryüzünden pek çok i millet geldi geçti. 
Bu serüvende her millet hayata dair 


kendince bir bakış ve duruş sahibiydi. Boy gösteren milletlerden 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kiminin ışığı zamanla söndü ve varlığı yeryüzünden silindi. Bunlardan günümüze yalnızca meraklı bilim insanlarına araştırma malzemesi olan, oraya buraya serpiştirilmiş harabelerin hatırası kaldı. Tıpkı Hititler yahut Babilliler gibi. Kimi de 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bakış ve duruşunu kaybetmeyerek çağdan çağa taşıdı. Böylece yeryüzüne kök saldı. 


Fakat tüm bu oluş ve bozuluşlar içinde milletleri farklılaştıran, onlara farklı bir kültürel renk veren 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şeyin ne olduğu pek de merak edilmedi. Bu hengâmede bizlere de tarih namına tatsız tuzsuz bir şekilde milletlerin takvimin hangi zaman diliminde ve haritanın neresinde parladığı, sonra da hangi tarihi kasırgaya tutulup söndükleri ezberletildi. Aslına bakılırsa esas mesele milletlerin karakterini belirleyici unsurların neler olduğuydu. 


Bir milleti millet kılan etkenlerin en esaslısı, onun hayatı yorumlayışı ve tarihi macerasında karşılaştığı zorluklara verdiği tepkidir. Yani “kendi” aklıdır. O nedenle milletleri hayatı algılama biçiminden yakalamak, sosyal meselelerin çözümünde hem daha sağlam tespitler yapmamıza imkân verir hem de tarihi okuma adına daha keyifli bir uğraştır. 


Bunun önemini fark eden Amerikalı düşünür Emerson şöyle der: “Bir Mısırlıyı Romalıdan, Avusturalyalıyı Amerikalıdan ayırt eden şey düşüncesidir.” 


Hz. İsa'nın (a.s.) mesajını Helen dünyasının pagan öğretileri ve muharref Yahudi inancıyla harmanlayıp çarpıtarak Hristiyanlığı kuran St. Paul, bir mektubunda şöyle demektedir: “Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Helenlerse bilgelik arar.” 


Bu söz iki bin sene önce iki farklı millete de söz anlatabilmek için onların zihinsel önceliğini arayan St.Paul'un zekice bir tespitidir. Aynı durumu Hz. Mevlana da tespit etmiş ve çok önemli bir sosyal ilkeyi Mesnevi'sinde şöyle dile getirmişti: “Memleketin neresi? Çünkü her memleket halkının ilacı başka başkadır.” 


Fakat buna karşı denilebilir ki: “İnsan her yerde insandır ve aklın yolu 














ise birdir.” İştetam da burada durup acaba cidden aklın yolu bir midir ya da milletlere özgü akıl olur mu olmaz mı, bakmak için tarihte kısa bir gezinti yapmak yerinde olacaktır. 


İsviçre'nin Zürih kentinde bir kilise. 
Görülecek mahkeme için kilisede tüm hazırlıklar tamam. Rahip kürsüye çıkıyor ve önündeki çıngırağını çalarak sanığı salona davet ediyor. Sanığın avukatı da yerini almış hazır bekliyor. Tam o sırada görevliler sanığı kilisenin içinde hazırlanmış mahkeme salonuna sokuyorlar. 
Ama bir tuhaflık var. Gelen insan değil bir mayıs böceği. Peki, neden yargılanıyor mayıs böceği? 


Mayıs böceği, çekirge, tarla faresi gibi hayvanlar ekinlere verdikleri zarardan dolayı çiftçileri yıldırmaktadırlar. Öfkelenen çiftçiler ilaçlama yerine bu zarar veren haşeratlardan hukuk önünde şikâyetçi olurlar. Görevliler de bunlardan birini yakalayıp yargıç huzuruna çıkarırlar. 


İşin ilginç yanı savcının mayıs böceğine verdiği zarardan ötürü ciddi ciddi suçlama yöneltmesi ve mahkemece tayin edilen bir avukatın da böceği savunmasıdır. Şikâyetler ve savunma dinlenir, resmi zabıtlar tutulur. Zürihli rahip Felix Haemmerlin'in aktardığına göre sıkça tekrarlanan bu davaların birinde ceza alan mayıs böceği, İsviçre Chur Piskoposluğu tarafından hayvanın çocukluğu ve küçüklüğü dikkate alınarak üç kez bağışlanmıştır. 


Bu basit tarihi olay pek de öyle akılcı bir tutum gibi görünmüyor. Ama aslında buradan okunması gereken başka bir nokta öne çıkıyor. O da “akıllı” olmakla “akılperest” olmak arasındaki fark. 


Batılı milletler Rönesans'tan bu 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yana aklı işlettikleri için bunun meyvelerini bilim ve teknik gelişmeler olarak toplamışlardır. Burası nettir ve söylenecek bir söz yoktur. 
Fakat çarpık olan nokta insanın tüm varlığının ve melekelerinin saf aklın kulları hâline getirilmesidir. 
Zira Batı için aklın meşruiyeti bizatihi kendisidir. Fakat sadece bir örnekle Batı akılperestliği yargılanabilir mi? Ama mesele öyle basit değil zaten. Zira bu mahkemede sergilenen mantık bir süre sonra Batı toplumlarında bir kartopunun çığa dönüşmesi gibi her yanı saracaktır. Zira mayıs böceğini hukuka uygun diye yargılayan zihin haritası, daha sonra John Locke'un ağzından “İnsan beyazdır.” önermesini de kuracaktır. Bu önermeyle başlayan sömürgecilik hamlesi ise Aztek, İnka ve Maya Kızılderilileri ile Avustralya Aborjinleri gibi beyaz olmayan insanların varlığını söküp atacaktır yeryüzünden. Afrikalılara neler yaşattığıysa herkesçe malum. 
Yine mayıs böceğini yargılayan akılperest tutum, Darwin'ce dile getirilen “Doğada zayıflar silinir güçlüler ayakta kalır.” önermesini de Nazilerin eliyle kurduğu toplama kamplarıyla hayata geçirecektir. Sovyet genetikçi Lysenko da akla dayanarak ve canlıların çevresel faktörlerin bir ürünü olduğunu iddia edecek; “Madem Hristiyan Rus köylüsü SSCB eliyle bir Sovyet insanına dönüştürülebildi, neden Sovyet buğdayı olmasın?” diyecektir. Demekle de kalmayacak soğuk suda beklettiği buğdayları devlet eliyle götürüp Sibirya'nın soğuk düzlüklerine ektirecektir. Sonuç malum: kıtlık ve ölüm. 


Batı'nın kendisine pusula edindiği akılperestlik sonuçta akli gerekçesini bulmak kaydıyla her merhametsizliğe kapı açacak cinsten bir hâldir. 
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Selim akıl, Batı'daki sınırsız akla karşı Müslüman Türk'ün; tüketime karşı kanaatkârlık, her şeyin alınıp satılabildiği bir dünyaya yapılan bir reddiye, kişisel arzuların sonsuz bir özgürlükle kamçılanmasına karşı ruhsal bir Zülkarneyn seddi, ben'i değil ‘semi önceleyen ruh hâlidir. 


Peki ya Batı'nın antitezi Osmanlı insanı? 


HI. Selim döneminde, maktul Kethüda Yusuf Ağa'nın biriktirdiği tüm dünyalığı müsadere edilmiştir. Kethüdanın malları arasında bulunan küçük bir kilitli sandık açılır ve içinden bir senet çıkar. Sandıktan çıkan senet okununca kıyamet kopar. 
Senet, kethüda Yusuf Ağa ile devrin ünlü bestekârlarından Sadullah arasında yapılmış bir alışveriş sözleşmesidir. Peki, ne mi yazmaktadır senette? 


Bestekâr Sadullah Ağanın, ömrünün yedi yılını belli bir meblağ karşılığında Kethüda Yusuf Ağa'ya sattığı yazmaktadır. Hatta bu garip alış verişi Mekke kadılığı da yapmış devrin Galata kadısı Haffafzade 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Mehmet Emin Efendi de şahitler huzurunda onaylamıştır. Tabii belge ortaya çıkınca saray, Bâb-ı Âli ve ilmiye çevrelerinde kıyamet kopar. 
Aklen ve şeran anlamsız olan bu olay ve hele de bunun belgelendirilmesi skandal olarak sayılır. Belge şeyhülislamlık makamınca dinen ve hukuken geçersiz ilan edilir. Ayrıca bu belgeyi onaylayan kadı ile şahitler sürgüne gönderilirler. 


Aslında anlattığımız bu olay tam da Osmanlı insanını Batı insanından ayırt eden en büyük ruhsal özelliklerimizden birisini gözler önüne serer. Yani Osmanlı'daki ifadesiyle “aklıselim” denilen kavramı. Peki, nedir bu aklıselim? 


Selim akıl, Batıdaki sınırsız akla karşı Müslüman Türk'ün; tüketime 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karşı kanaatkârlık, her şeyin alınıp satılabildiği bir dünyaya yapılan bir reddiye, kişisel arzuların sonsuz bir özgürlükle kamçılanmasına karşı ruhsal bir Zülkarneyn seddi, 'ben'i değil sen'i önceleyen ruh hâlidir. 


Batı'nın akılperestliği, akli bir gerekçe bulduktan sonra her şeyin yapılabileceği bir düşünce iklimi oluşturmuştur. Osmanlı insanıysa bunu cehennemi bir hâl olarak görür. Zira Osmanlı insanı akıllıdır. 
Fakat önce işini hem aklının hem de ilahi sözün terazisinde tartar sonra hamle yapar. Bu sebeple de tarih boyunca ne toplama kamplarına ne sömürgeciliğe ne de zayıfın doğaya uygun olarak (!) silinip gitmesine dair akli gerekçeler üretmiştir. O nedenle başa döner ve bizim millet olarak şu yeryüzünde yüzyıllardır her türlü taarruza karşı var kılan en belirgin vasfımız nedir diye sorarsak, cevap “aklıselim” olur herhâlde. m 
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KADRİNİ KURAN'DAN 
ALAN GECE: KADİR GECESİ 





Dr. Mehmet Nur AKDOĞAN | DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


adir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arın- 
N ma mevsimi olan 


on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Hz. 
Peygamber'e indirerek, melekleri 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yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir. 


QO Q DiyanetDergisi 








Kadir Gecesi nedir? 


Kadir kelimesi sözlükte, “güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dini literatürde “Ramazan ayında Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmaktadır. 


Zaman ve mekânlar, kendilerin- de vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise Kuran'dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur'an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocukları- nın diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur'an'la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir. 


İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, “..Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. 
Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâi, Siyâm, 5.) 
buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır. Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür. Bunun için Kadir Gecesi'nde yapılan ibadet ve taatler seksen yıllık bir ömür boyunca yapılanlara bedeldir. Her ne kadar bazı âlimlere göre bu ifadeler kes-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DİN VE HAYAT 





retten kinaye olsa da, bir yönüyle Allah'ın rahmetinin ve lütfunun da bir tecellisi, müminler için geri çevrilmeyecek bir kapı niteliğindedir. Bir hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanmalarına karşılık Müslümanlara da Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilmiştir. 
(Malik, İtikaf, 6. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Mustafa Uzun, “Kadir Gecesi”, DİA, XXIV, 124-125.) Bu hususiyet başka hiçbir geceye verilmemiştir. 





Dünya ve ahiret saadeti için bu fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. 
KEMO IE GA olarak bildiğimiz 


zaman dilimlerinin hiç şüphesiz en kıymetlisi ve en önemlisi olan Kadir 
Gecesi de bizler için bulunmaz bir fırsattır. 














Öte yandan Kur'an'da dile getirilen ilahi müjdeler, başta Hz. Cebrail olmak üzere meleklerin fecre kadar yeryüzünde dualara, zikirlere ve tilavetlere ortak olmalarıyla taçlandırılmaktadır. 


Kadir Gecesi, ramazanın hangi gecesidir? 


Kadir Gecesi'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kuran'da bildirilmemektedir. 
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Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhâri, Leyletü'l-kadr, 5.) 
son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Siyam, 205-206.) 21 
(Buhâri, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir. 


Ramazan'ın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönünde sahabenin ifadeleri kaynaklarımızda mevcuttur. Bu bağlamda Tabiinden Zirr b. 
Hubeyş şöyle demektedir: “Ubey b. Ka'ba (r.a); İbn Mes'ud'un (r.a.), “Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi'ne tesadüf edebilir? sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah'ın(s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir. 
O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır.” (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.) 
Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 
27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. 
gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve çeşitli programlarla ihya edilmiştir. 


Kadir Gecesi'nin, ramazan ayının hangi günü olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamasının hikmetleri üzerinde duran âlimler, bu konuda farklı görüşler serdetmişlerdir. 














Bunlardan birine göre Kadir Gecesi'nin bildirilmesi hâlinde Müslümanların sadece o geceyi ihya etmekle yetinme hatasına düşebilecekleri ifade edilmiştir. Hâlbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri istenmiştir. 
Ayrıca bu sayede, o geceyi tazim- de aşırıya kaçılmasının da önüne geçildiği belirtilmiştir. (Zemahşeri, IV, 780; Fahreddin er-Râzi, XXXII, 229- 
230.) 


Kaynaklarımızda, Kadir Gecesi'ne dair bazı alametler zikredilmiştir. 
Bu bağlamdaki rivayetlerin birinde, “Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar.” 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXVII, 425.) buyurulmuştur. Bununla birlikte tabiatta, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu ispat eden kesin ve somut bir işaretten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü tabiat olaylarının bölgelere göre değişiklik arz edeceği malumdur. 


Kadir Gecesi nasıl ihya edilmelidir? 


Müminler için en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.s.), ramazan ayını, özellikle de Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran son on gününü en üst düzeyde ihya çabası içerisindeydi. Bu bağlamda Hz. Aişe (r.a.), “Hz. Peygamber (s.a.s.), ramazanın son on gününde, başka hiçbir zaman yapmadığı kadar (taat ve ibadet konusunda) gayret ederdi.” 
(İbn Mace, Sıyam, 57.) buyurmaktadır. Aynı şekilde Hz. Peygamber'in (s.a.s.), ramazan ayının son on gününe girildiğinde dünyevi işlerden uzaklaşıp itikâfa çekildiği, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği ve ailesini de bu konuda teşvik ettiği belirtilmektedir. (bkz. 
Buhâri, “Fazlu leyleti'l-Kadr”, 5; “İ'tikâf”, 1; Müslim, “İtikâf”, 1-5; Tirmizi, “Savm”, 73.) Dolayısıyla Hz. Peygamber'in (s.a.s.) özellikle itikâf için ramazanın son on gününü tercih etmesi hem Kadir Gecesi'ni yakalamak hem de ramazanın feyzinden azami ölçüde istifade etmek içindir. 





Yüce Allah, kullarına sayısız fırsatlar sunmaktadır. 
Dünya ve ahiret saadeti için bu fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. 
EELE. E olarak bildiğimiz zaman dilimlerinin hiç şüphesiz en kıymetlisi ve en önemlisi olan Kadir 
Gecesi de bizler için bulunmaz bir fırsattır. 














Öte yandan bir Müslümanın, bu mübarek gecenin kıymetini bildiği gibi onun faziletini aile fertlerine de öğretmesi ve onları bu geceyi ihyaya teşvik etmesi nebevi ahlaka uygun tavırdır. 


Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bu gecenin nasıl geçirilmesi gerektiği konusunda yüce bir örneklik ortaya koyduğu gibi ümmetini de bu gecenin kadrini bilmeye ve onu ihya etmeye davet etmiştir. Nitekim Hz. 
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhâri, Leyletü'l-Kaar, 1.) Bir başka rivayette ise Hz. Aişe'nin (r.a.) 
Hz. Peygamber'e (s.a.s.) bu gece nasıl dua etmesi gerektiğini sorması üzerine Rasulüllah'ın (s.a.s.), “Allahümme inneke afuvvun tuhıbbül-afve fafu ann? (Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet)” (Tirmizi, Deavât, 85.) 
şeklinde dua etmesini tavsiye ettiği görülmektedir. 


Yüce Allah, kullarına sayısız fırsatlar sunmaktadır. Dünya ve ahiret saadeti için bu fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. 
Kandil geceleri olarak bildiğimiz zaman dilimlerinin hiç şüphesiz en kiymetlisi ve en önemlisi olan Kadir Gecesi de bizler için bulunmaz bir fırsattır. Kaynaklarımızda bu geceye has bir ibadet şekli yer almamakla birlikte, Kadir Gecesini ihya edebilmek adına: (varsa) kaza namazı kılmak; yoksa nafile namaz kılmak; tespih, tehlil ve zikirde bulunmak; işlenen günahlardan ötürü gözyaşları içinde ve pişmanlık duyarak Yüce Allah'a içten/samimi tövbede bulunmak; bu geceye verilen kıymetin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ruhumuza nakşederek çokça okumak; dua etmek; fakirleri, yetimleri, yaşlıları ve çocukları sevindirmek; verdiği nimetlerden dolayı Yüce Allah'a şükretmek; nefis muhasebesi yapmak ve mümkünse itikâfa girmek bu geceyi ihya etmenin en iyi yolları arasında sayılabilir. m 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slam Dünyasının önemlidir. Her ilim dalının, her 

en önemli düşünce O inancın ve her dünya görüşünün 

i sorunları arasın- kendine ait kavramları vardır. 

da dinin referans Ancak bir medeniyet de kendi 

sistemi olan 'kaynak'ları doğru Oo kavramları üzerine inşa edilebilir. 


İthal kavramlarla yeni bir medeniyet kurmak mümkün değildir. 


Din dilinin önemi 


anlama gelmektedir. Çünkü dil- Oo Kavramlar, o medeniyetin dili, İslami literatürde, kavram karşı- 


de, lafız-mana ilişkisi son derece sözcüsü ve alamet-i farikalarıdır. lığı olarak 'ıstılah' sözcüğü kullanılır. Eğer, ‘stlah’ kelimesinin anlam çözümlemesini verirsek, kavramın dil-düşünce ilişkisi açısından ne denli büyük bir önem taşıdığı daha iyi anlaşılacaktır. 
Arapça bir kelime olan 'salâh sözlükte, bozgunculuğun zıddı olup; düzelmek, doğru olmak, sağlam olmak, bozukluk kendinden gitmek gibi anlamlara gelirken, aynı kökle bağlantılı olan “ıslah”, iki şey veya iki kişinin arasında meydana gelen ya da gelebilecek olan çatışmayı sona erdirmek; ıstılah ise, lafzın ilk konulduğu yerden nakledilen şeyin ismiyle bir şeyin adlandırılmasında bir topluluğun söz birliği etmesi veyahut bir lafzın kullanılışı üzerinde anlaşmazlığın giderilmesi ya da bir kelimenin ilim dilinde ifade ettiği anlam konusunda söz birliği manasına gelir. Her ilmin kendisine göre ıstılahları vardır. Türkçede buna terim veya kavram adı verilmektedir. İşte Arapçada salâh kökünden gelen bütün kelimelerin temel anlamı, “barıştırmak'tır. (bkz. Râgıb el-İstehâni, el-Müfredat, İstanbul 1986, 419-420; Cürcani, Ta'rifat, Beyrut 1987, s. 174-75.) 


Kavramlar, lafza sıkı sıkıya bağ- l, aynı dili konuşan kimselerde ortak olan genel tasavvurlardır. 
Çünkü kavramlar, zihnin nesneleri kavramasına yardımcı olan mantıksal yapılardır. Bundan dolayı bazı dilbilimciler, yerine göre kavramı anlam, anlamı da kavram şeklinde kullanırlar. Bu tanıma göre, kavramla anlam arasında bir ayrım yapılmamaktadır. Bazen de kavram, “ortak nitelikleri olan nesnelere verilen ad” olarak da tanımlanır. O hâlde kavram, herhangi bir dilde genelleme, soyutlama ve sınıflandırmadır. (Doğan Aksan, Ana Çizgileriyle Anlambilim, 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Ankara 1978, 38; Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara 1990, II, 152-53.) 


Kavramlar, canlı organizmalar gibidir. Zaman içerisinde farklı etkenler sebebi ile bazen anlam genişlemesi, bazen anlam daralması, bazen de anlam kayması gibi degişimler geçirirler. Kur'an nazil olmaya başladığı zaman, kendi kavramlar dünyasını oluşturmuştur. 





İslam'ın kök değerleri doğru bir yöntemle kavratılmalıdır. Çünkü din dili sorunu halledilmeden inanç ve düşünce sorunları halledilemeyecektir. 
Allah'ın maksadını anlamada doğru bir yöntem olmazsa olmaz bir ilkedir. Bu ilke sayesinde hayatlı bir din gerçeğinden ancak dinli bir hayat gerçeğine ulaşılabilir. 














Büyük oranda Kur'an'ın kullandığı kavramlar dünyası, her ne kadar cahiliyede kullanılan kavramlar dünyasının aynısı ise de Kur'an, bu kavramları, anlam yönünden köklü değişikliklere uğratmıştır. 
Değişim, genel plan ve sistem içinde gerçekleşmiştir. Kur'an'ın oluşturduğu yeni sistemde kullanılan her kelime, yeni mevki kazanır. Örneğin, cahiliye devrinde takva kelimesinin özü, “hayvan olsun, insan olsun, canlı varlığın, 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dışarıdan gelecek yıkıcı bir kuvvete karşı kendini savunma/koru- ma davranışıdır.” Bu kelime İslam inanç sistemine asıl manasını taşıyarak gelir. Ama sistemin etkisi altına ve İslam'a özgü monoteizm inancı alanına nakledilmesi dolayısıyla, çok önemli bir dini anlam kazanır. Takva “hüküm gününde- ki ilahi azap korkusu” sahnesinden geçerek şahsi saf dindarlık (züht) anlamına erer. (Krş. Izutsu, Toshihiko, Kur'an'da Allah ve İnsan, çev. S. Ateş, Ankara, ts., 20-21.) 


Kur'ani kavramları, kendi bağlamları içinde değerlendirmek gerekir. Muhakkak ki kavramların kök anlamlarıyla ilgileri vardır. İşte Kur'an kavramlarını kendi genel bağlamından kopuk anlamak hem anlam daralmasını beraberinde getirir ve hem de o kavramın, arkaik/eski Arapçada taşıdığı anlamda savrulmalar yaşanır. Böylece kavram, asliyetinden kopuk bir şekilde yeni bir içerik kazanır. Bu da kavram kargaşasına yol açar. 
Hâlbuki kavram anlamına gelen ıstılah sözcüğü, kök anlamı itibarıyla, ayırmayı değil, birleştirmeyi önceler. Bir dil biriminin çevresini oluşturan bağlam (iç-dış), lafız-mana ilişkisi yönüyle de çok önemlidir. Kavram, bir nesnenin zihindeki tasavvuru olunca, doğrudan terminolojide meydana gelen değişim, düşünce ve bakış açılarının da değişmesini beraberinde getirecektir. Kavram, bir nevi anlamadır. Anlama olayı ise, dile dayalı bir anlatımın belli bir iletişim ortamında taşıdığı ya da taşıması muhtemel olan içeriktir. Bu sebeple kavramların yanlış anlaşılmasına yol açacak bir müdahale, özellikle İslami konularda birçok problemin doğmasına neden olacaktır. Böyle bir anlam degişmesinin olduğu bir kavramlar dünyasında, bilgi, varlık ve değer ilişkileri arasında alt-üst olmalar kaçınılmazdır. İslam dünyasının, uzun asırlardır düşünce alanında geçirdiği bunca acı tecrübelerden sonra yeniden kendi ayakları üzerine kalkabilmesi biraz da Kur'ani kavramları kendi mantığı ve mantalitesi içerisinde yeniden doğru bir şekilde kullanmasına bağlıdır. 


Referans sistemimizi anlamada “usul”e ihtiyaç vardır 


Dini anlama ve yorumlamada referans sistemlerimiz arasında yer alan Kuran ve sünneti gerek lafız-mana ilişkisi ve gerekse konulu bağlamlarda değerlendirirken üzerinde durulması gereken sorunlardan bir diğeri usul sorunlarıdır. Bilindiği gibi dinde hakikati, Allah'ın maksadı ortaya koyar. Bu sebeple din bilginleri, Allahın buyruklarındaki maksadı ortaya çıkarmak için doğru bir akıl yürütme sayesinde elde edilen neticeye bizi ulaştırmada bir vasıta olan değişik yöntemler geliştirmişlerdir. Ancak bunu yaparken bir usule uyulmazsa bu yöntemler dini anlamada değil katkı sağlamak, bizatihi dini anlamanın önünde engel de teşkil etmektedirler. Hele hele hadisleri cerh ve tadile tabi tutmadan yorumlama çok farklı din anlayışı ve algılarını ortaya çıkaracaktır. Bu sebeple “ben Müslümanım” diyen her müminin evvela Allah ve resulünün maksatlarını anlayabilmek için azami çaba sarfetmesi tartışılmaz bir gerçektir. Çünkü biz, tek başımıza dünyaya geldik ve tek başımıza Rabbin huzuruna çıkacağız ve yaptıklarımızdan hesap vereceğiz. Bu açıdan, dindarlığımızı şekillendiren din anlayışımızın sağlam temeller üzerine oturtulması noktasında herkes kendi içinde bir iç muhasebe ya da eleştiri yapmak zorundadır. Bu gerek lafız mana ilişkileri ve gerekse dinin tüm boyutları arasındaki algılama biçiminden sürdürülmelidir. 
Özellikle Arapça ve Usul-i Fıkıh (mümkünse kelamcı usulcülerin) alanındaki eserlerden istifade ederek Kur'an ve sünneti anlamada bir yöntem edinebiliriz. Elbette buna bağlı olarak Ulumü’l-Hadis, Ulumü'-Kuran gibi usul kitaplarının yanında; Ragıb el-İsfehaninin el-Müfredat'ı, Cürcani'nin et-Tarifatı gibi ıstılahlarla ilgili ciddi anlamdaki kitaplardan bir bilgilenme süreci yaşamalıyız. Bir nevi bunlar, Kur'an ve sünneti anlamada bizim için ana malzemeleri oluşturacaktır. 


Dini metinleri anlama ve yorumlama çalışmalarımız belli bir sistem dâhilinde gitmediği sürece “ne söylersen gider” anlayışına dayalı post-modern söylemler İslam konusunda bizleri sorunu çözelim derken, daha çok karmaşık hâle getirmeye sürükleyebilir. 
Aksi takdirde biz, ne dediğini bilen, ayağı yere basan, söylem ve eylemiyle örnek oluşturacak ideal Müslüman inşası yerine, kendi içinde kavgalı, çevresiyle geçimsiz ve içinde yaşadığı toplumundan kopuk “şaşırmışlar” ordusu yetiştirebiliriz. 


Maalesef günümüzde yukarıda sözünü ettiğimiz âlet ilimlerden mahrum bir şekilde sürdürülen teke tek Kur'an ve sünneti anlama çabaları çoğu gencimizi çıkmaz düşünce ve inanç sorunlarının içine itmiştir. Hatta böylesi anlayışlar, 1400 yıllık ümmetin ürettiği ilmi ve irfani birikimi Kur'an 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ve sünneti anlamanın önünde bir engel olarak görme yanlışına da düşmüşlerdir. Önyargılı ve kaba böylesi bakış açıları, İslam'ın geçmiş zengin kültürel mirası hakkında olumsuz imajlar oluşturdukları için genç nesillerin hem geçmiş mirasımız hem de gelecek hakkındaki ümitlerini berhava etmektedir. Bu sebeple, dini literatürümüzü anlamada lafızcı bir söylemi benimseyen anlayışlar kadar mevcut üretilen mirasla yetinelim diyen söylemin her ikisi de büyük yanlışlar yapmaktadır ve yapmışlardır da. Bu her iki uç söylemin dili, İslam'ın çağın idrakine sunulmasında iç sorunları tetiklemiş ve genç nesiller üzerinde heyecan yaratılmasını önlemiştir. Böyle bir vasatta, yeni bir davet fıkhı ve yeni bir nebevi siyer dili ve davet stratejisi geliştirmek zordur. S. Kutup'un “Yeni Kuran Nesli” dediği, hem anlama hem de yaşama noktasında örnek nesiller yetiştirilmezse, ne kendi coğrafyamızda ne de diğer coğrafyalarda olup-bitenleri anlamamız zordur. 
Ancak, dünyada meydana gelen olayların arka planını iyi okumak için doğru din anlayışına ve bilinç düzeyi yüksekliğine ihtiyaç vardır. 
Yoksa emperyalizmin önümüze diktiği duvarları aşmak kolay olmayacaktır. 


Netice, İslam'ın kök değerleri doğru bir yöntemle kavratılmalıdır. 
Çünkü din dili sorunu halledilmeden inanç ve düşünce sorunları halledilemeyecektir. Allah'ın maksadını anlamada doğru bir yöntem olmazsa olmaz bir ilkedir. 
Bu ilke sayesinde hayatlı bir din gerçeğinden ancak dinli bir hayat gerçeğine ulaşılabilir. m 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SÖYLEM VE EYLEMDE ÖLÇÜ 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dalet, her hak sahibine hakkını ver- 

A mek, her şeyi yerli 

yerine koymak, 

yerli yerince kullanmaktır. Adalet, dinen mahzurlu olan şeylerden kaçınarak hak yol üzere istikamette olmaktır. İfrat 














ve tefrite kaçmadan orta yolda olmaktır. Büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlarda ısrar etmemek, düşük işlerden sakınmak, her konuda itidal ve istikamette olmaktır. 
s, 147.) 


(Cürcâni, Kitabü't-Ta'rifât, 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Adalet, sözü, malı, emeği, kısaca her şeyi yerli yerince kullanmaktır. 
Adalet, insanın kendisine ait olanı/ hakkını alması, başkasına ait olanı vermesidir. İnsan-Allah, insan-insan, insan-varlık ilişkilerinde ölçülü olmak, düzenli ve dengeli olmaktır. 


O (f) DiyanetDergisi 


Mutlak adalet sahibi olan Yüce Allah'tır. O, her şeyi ölçülü, dengeli ve yerli yerinde yaratmış, her sözü yerli yerinde söylemiştir. Bir adı da el-Adl olan Yüce Rabbimiz, kullarına da adaletli olmayı emretmiştir. 
İbn Mesud'un tabiriyle bütün hayır ve şerrin içerisinde bulunduğu değerleri bir ayetle özetlemiştir. 
Sahabeden Osman b. Maz'un'un kalbine imanı kökleştiren bu ayette şöyle buyrulmuştur: Muhakkak ki Allah, adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve taşkınlığı yasaklar. İyice dinleyip tutasınız diye size öğüt verir. (Nahl, 16/90.) 


Büyük devlet adamı Ömer b. Abdülaziz'in emri ile her cuma hutbeden sonra okunan bu ayet bu kadar veciz, azametli ve celalli bir ayet-i kerimedir. İslam nizamının temeli ayetteki bu ölçülerle atılmıştır, onun için her hafta, herkese okunur. Müslümanların haftalık gündemi bu ayetle belirlenir ve onlar bu ayetle geçen haftalarını test edip gelecek haftaya hazırlanırlar. Bu nedenle önemli olan, bu ayeti sadece okuyup dinlemekle kalmayıp, onu gereği gibi anlamak ve davranışlarımıza ne kadar yansıdığına bakmak ve her cuma kendimizi bu ayetin belirlediği esaslara göre test etmektir. Yüce Allah, adaleti, iyilik ihsanı ve yakınlara yardım etmeyi emrediyor; her türlü ahlaksızlığı, kötülüğü ve ölçüsüzlüğü yasaklıyor. Peki, bu emirler karşısında Müslüman olarak nerede duruyoruz, sorusuna cevap arayarak her hafta bu ayeti okuyup dinlemeliyiz. 


Adalet üç yerde olur: 


1- Kul ile Rabb'i arasında olan adalet: Bu, Allah'ın hak ve isteklerini, nefsin isteklerine tercih etmekle olur. Allah'ın rızasını nefsin arzularının önüne geçirmekle, yasaklananlardan kaçınmak, emrolunanlara sarılmakla olur. Yüce Allah, büyüktür; O'nun hakları da büyüktür. Allah'ın hakları öncelikli olarak yerine getirilmelidir. Rabb'ine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen kimsenin başkalarına adaletli olması beklenemez. 


2- Kul ile kendi nefsi arasında olan adalet: Nefsi helake götüren şey- 





Akrabalık ilişkileri, dünyalıklar, menfaat ve çıkar ilişkileri asla adaleti ayakta tutmaya engel olmamalıdır. Yer gök adalet üzere ku- 


rulmuştur. Her şey ölçülü ve dengelidir. 

İnsana düşen, bu ölçülü/ahenkli hali devam ettirmesidir. 


Bu yüzden Müslüman, herkese karşı adaletlidir. 














lerden sakınmak, tamahkârlıktan uzak olmak, her hâlükârda kanaat sahibi olmaktır. Kişi, ruhunun ve bedeninin de kendi üzerinde hakkı olduğunun bilincinde hareket etmeli ve manevi ve maddi gıdalarla hak sahiplerine hakkını vermelidir. 
Kendine âdil olamayanların, başkalarına adaletli olması beklenemez. 


3- Kul ile halk ve diğer varlıklar arasında olan adalet: İnsan, kendinden ibaret değildir, o hemcinsleriyle bir arada yaşamak zorunda olan sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla insan, sosyal ilişkilerinde insanların haklarını titizlikle muhafaza etmelidir. Şöyle ki, iyiliği emretmek, kötülükleri engellemek, nasihat etmek, az-çok her hususta hıyaneti terk etmek, insanlara insafla muamele etmek, açık olsun-gizli olsun söz ve fiiliyle insanlara kötülük etmemek ve insanlardan gelen belalara zillete düşmemek kaydıyla sabretmek bu sorumlulukların başında gelir. Aynı şekilde Müslüman gereksiz yere karıncayı bile incitmemenin, çevreyi korumanın bilincinde olan kimsedir. 
Aslında kâinatta var olan her şey ona, Allah'ın nimeti ve emanetidir. O, akarsuyun kenarında abdest alırken bile, suyu israf etmemekle emrolunmuştur. Aslında bu ölçü, eşyaya hakkını verme, her şeye karşı adaletli olmanın gereğidir. 
Keyfiyeti nasıl olursa olsun, varlık âleminde bulunan her şeyin Yüce Allah'ı tespih ediyor ve O'na secde ediyor olması, Müslümanın tüm varlıklara bakış açısını belirler. 


Adalet bu üç aşamasıyla birlikte gerçekleştiğinde toplum ve kişiler huzurlu olur, mutlu olur. Bu üç ayak birbirini destekler ve birbirine zemin hazırlar. Bunlardan biri eksik olduğunda ise huzursuzluk ve mutsuzluk olacaktır. Zira adaletin olmadığı yerde zulüm ve haksızlık vardır, israf ve ölçüsüzlük vardır. 
Bunlar ise huzursuzluk sebebidir. 


Adaletle aynı kökten gelen itidalli olmak, önce inançta ölçülü olmakla başlar, söylemde ve eylemlerde ölçülü olmakla devam eder gider. 
Onun için İmam Gazali'nin bir eserinin adı el-İktisâd fi'l-İtikad yani inançta ölçülü olmaktır. Aslında inançta, ibadette, ahlakta, infakta ve diğer davranışlarda ölçülü/ dengeli olmak kâmil mümini oluşturur. Her alanda aşırılık, taşkınlık yasaklanmıştır. 














Allah adil davrananları sever 


Hayat düsturumuz Kur'anda Rabb'imiz müminlere şöyle seslenir: Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhin- de de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. İsterse (haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, şahitliği eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız, biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Nisa, 4/135.) 


Kur'an, bize hem adaletli olmayı hem de kıst sahibi olmayı emreder: “Onların aralarını adaletle bulunuz, adil (kıst) davranınız, şüphesiz Allah adil davrananları (muksitin) sever.” (Hucurat, 49/9.) 
İktisat ve kıstas kavramları da bu kökten türer. Bu kavramda da ölçülü davranmak, haddi aşmamak anlamları öne çıkar. Adalet, gizli açık her hakkı sahibine vermektir. 
Kıst ise, aşikâr görünen adalet demektir. Adalet, karşı tarafa hakkını vermek; kıst ise kendi hakkından feragat ederek üste vermektir. Dolayısıyla kıst, adaletten daha ileri ve daha öte bir mana taşır. Müslüman, gücü yettiğince her ikisini de yerine getirmelidir. Adaletli olmakla işe başlayıp kıst sahibi olmaya gayret etmelidir. Kul hakkından kurtulmak için, gerekirse kendi hakkından geçmesini bilmelidir. 
Onun için bizim kültürümüzde adaletin simgesi mizanı/teraziyi/ herhangi bir ölçü aletini ellerinde tutanlar, karşı tarafa hakkından fazlasını vermeyi itiyat edinmişlerdi. Onun için esnaf arasında alan satandan umar, senin hakkın bana geçeceğine benim hakkım sana geçsin, borçlu olacağıma alacaklı 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olayım sözleri yaygındır. İnsanlığın hayrına yararına seçilip çıkarılmış olan İslam ümmeti, insanlığın şahitleridir. Onlar, hakikatin tanıklarıdır. Her yere ve herkese hakikatin mesajını ulaştırmakla görevlidirler. 


İslam'a göre doğru şahitlik ibadet ve adalet, yalan şahitlik ise ihanet, cinayet, zulüm ve büyük günahtır. Hiç kimsenin olmadığı yerde 


Adalet, gizli açık her hakkı sahibine vermektir. Kıst ise, 

aşikâr görünen adalet demektir. Adalet, karşı tarafa hakkını vermek; kıst ise kendi hakkından feragat ederek üste vermektir. Dolayısıyla kıst, adaletten daha ileri ve daha öte bir mana taşır. Müslüman, gücü yettiğince her ikisini de yerine getirmelidir. 














yüce Allah vardır ve O, hiç kimsenin görmediğine tanıktır. Allah'a iman eden mümin, her ne pahasına olursa olsun gördüğü, bildiği hakikatin tanığı olmak zorundadır. 
O şahitlikten kaçınmaz, hakikati gizlemez, gördüklerini olduğu gibi anlatmaktan çekinmez. Ve şahitliğini, herhangi bir menfaat beklentisi ile değil, Allah için, O'nun emri olduğu için ve O'nun rızasını kazanmak için yapar. 


Ayette önce adaleti ayakta tutma, ardından da Allah için şahitlik yapma emredilmiştir. Zira adaleti ayakta tutma eylemdir, şahitlik 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ise söylemdir. Eylem, söylemden önemli ve önceliklidir. İman adamı her ikisini de yerine getiren kişidir. 


Akrabalık ilişkileri, dünyalıklar, menfaat ve çıkar ilişkileri asla adaleti ayakta tutmaya engel olmamalıdır. Yer gök adalet üzere kurulmuştur. Her şey ölçülü ve dengelidir. İnsana düşen, bu ölçülü/ahenkli hali devam ettirmesidir. 
Bu yüzden Müslüman, herkese karşı adaletlidir. 


Adaletin hayata hâkim olması, herkesin hayrına ve yararınadır. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır, haksızlık vardır, kargaşa ve kaos vardır. Zulüm ise, toplumu çürüten bir virüstür. Bunun için zulümle abat olunmaz, hiç kimsenin yaptığı zulüm yanına kalmaz. 


Müslüman, ailesi içerisinde, toplum içerisinde her zaman adaletin temsilcisidir. Hiçbir güç onu adaletten ayıramaz. Bir topluma olan aşırı sevgisi yahut aşırı kızgınlığı bile onu adaletli davranmaktan alıkoyamaz. 


İnsanda adalet duygusunun meleke hâline gelebilmesinde dinin çok önemli bir etkisi vardır. Allah ve ahirete iman, adaletli olmayı sağlayan en önemli etkendir. Allah ve ahirete imanı olmayan kimselerden her zaman adaletten sapmalar beklenebilir. 


Adalet, tüm toplumda uygulandığı zaman anlamlı olur ve işte o zaman, Allah için adalet ikame edilmiş olur. Yoksa birkaç kişi arasında kalan adalet ile toplumda adalet ikame edilmiş olmaz. Bu yüzden her zaman, her yerde ve herkese karşı adaletli olmak için seferber olunmalıdır. m 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dalet, hayatın her 

safhasıyla alakalı çok 

A geniş anlamları ifa- 

AM Nİ de için kullanılan bir 

kavramdır. İslam'da 

adalet, devlet işlerinin yanı sıra, 

kul ile Rabb'i arasındaki ilişkilerden 

başlayarak insanların birbirlerine, 

canlı-cansız tüm yaratılmışlara, 

hatta kendi nefislerine karşı münasebetlerini düzenleyen en önemli prensiptir. 


Adalet, heva ve hevese meyletmeden, her şeye değerini vermek, her hakkı yerine koymak, her hakkı sahibine iade etmektir ki zulmün zıddıdır. Adalet insaf, hakkaniyet ve istikamet mefhumlarını da içermektedir. Adalet kavramında ifrat ve tefrit arasında bir yerde dengeden de bahsetmek gerekir ki bundan ötürü adalet terazi ile simgelenmiştir. 
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Hukuk açısından değerlendirildiğinde de adaletin bağlı bulunduğu ortak ilke, bireylerin manevi eşitliği prensibidir. Adaletin verilen ile hak edilen arasındaki muvazeneyi ifade etmesi ve bazı durumlarda bunun eşitlikle gerçekleşmesi sebebiyle bu erdem eşitlik olarak anlaşılmıştır. 
Fakat adaleti tam bir eşitlik şeklinde algılamak ve böylece tanımlamak mümkün değildir. 


Adalet, tüm hakları ilgilendirmesi sebebiyle insan toplumlarının temel dayanağı ve mülkün temeli olarak nitelenmiştir. Kâinatın tümünü ilgilendiren ölçü ve dengenin de bu kavramın kapsamına girmesinden dolayı yer ve göklerin adalet sayesinde kaim olduğu rivayet edilmiştir. Şu hâlde “mülkün temeli nitelemesi ile tanımlanan adaletin, temeli, aslı, ölçüsü nedir?” 
sorusunun cevabı adaletin tesisinde doğru noktadan hareket etmeyi sağlayacağı için önemlidir. 


Allah adalet ilişkisi 


Allah kâinatın sahibi, tüm varlıkların yaratıcısıdır. O, tüm mahlukatı hak ve hikmetle yaratmış, onların düzeni ve varlıklarını uyum içinde devam ettirmeleri için ölçü ve kanunlar koymuştur. Bu kanunlar sebebiyle evren uyum ve dengeye göre işlemektedir. Bu sayede adalet, eşyanın külli nizamı ve kâinatın temel kanunu olmuştur. 


Kur'an'da Allah'ın âlemleri yaratmasının hikmetli bir gayesi ve amacından bahsedilmiş, yaratılış hak kavramı ile ilişkilendirilmiş, yaratılıştaki ilahi hikmet ile hakkın tesisi arasında bağlantı kurulmuştur. 
Vahyin indirilişi, peygamberlerin gönderilişi ve onların mücadeleleri, sınırları Allah tarafından çizilen 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hakkı yeryüzüne hâkim kılma amacı ile ilişkilendirilmiştir. 


Adaletin tesisinde imanın etkisi 


Adaletin uygulanması, gerçekleştirilmesi ayakta tutulması hususunu değerlendirdiğimizde bu konunun tamamen insan faktörüne bağlı olduğunu söylemek gerekir. Adaletsizlik insanın zaaflarından neşet ettiği gibi yeryüzündeki adalet de insan tarafından tesis edilmektedir. 
Adaletin ikamesi için insanın boyun eğeceği, otoritesini tartışmasız kabul edeceği bir makama teslimiyeti şarttır ki bu teslimiyet ancak Allah'a iman ile ifadesini bulmaktadır. 


Adalet, her hakkı sahibine vermek olarak tanımlanmıştır. Her hakkın başı ise Hak Teala'nın hakkı olan uluhiyet hukukudur. Gözetilmesi gereken uluhiyet hukukunun ilki de vahdaniyettir. Yani adaletin başı, ilki, en büyüğü Allah'ı gereği gibi tanıyıp bilmek, O'nu kabul etmek, O'nu birlemek, O'na iman etmektir. 
O'nun hakkını koruma ve gözetme erdemini gösteremeyen insanın, başkalarının hukukunu gözetmesi, koruması, tüm varlıklarla arasında kurması gereken dengeyi kurabilmesi mümkün olmayacaktır. Bundan ötürü tevhit akidesi, gerçek manada adalet erdeminin teşekkülü için kişide bulunması gereken en temel niteliktir. 


Kur'an'ın insanların önüne koyduğu en önemli motivasyon kaynaklarından birisi de ahirete imandır. 
Yakin derecesindeki ahiret inancı insanın karşılaştığı tüm müşküllerle baş edebilmesini sağlar. Yaptıklarının gerçek hayat olan ahiret yurdunda yaratıcı tarafından takdir edilip ödüllendirileceğini, bu işlemin de tüm mahşer halkının gözü 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önünde vuku bulacağını bilen bir müminin olumsuzluklar karşısındaki direnci artar. Başkalarının hukukunu kendi hukuku olarak görür ve cesaretle korur. 


Adalete kaynaklık yönüyle 
Hz. Peygamber 


Vahyin insanlara ulaştırılması bağlamında Allah, Hz. Peygambere Kuran'ı tebliğ ve beyan görevini yüklemiştir. Bu sebeple adaletin bir diğer temel kaynağı Hz. Peygamberdir. O, hak ve adaleti getirmiş, adaletin temel kaynağı Kur'an'ı sözlü ve fiili olarak tebliğ etmiştir. Hz. 
Peygamber bu özelliği sebebiyle Allah tarafından müminlere örnek alacakları bir rol model olarak sunulmuştur. Ona itaat Allah'a itaat ile bir tutulmuştur. 


Adalet düsturlarını barındıran bir dinin mübelliği Hz. Peygamber'in davet ettiği kimselerin bir kısmına ayrıcalık göstermesi, onların bazısına daha fazla değer vererek öne çıkarması düşünülemeyeceğinden İslam davetinin muhatap aldığı kesimler açısından tam bir adalet ve eşitlikten söz etmek gerekir. O, İslam tebliğinin ilk günlerinden itibaren sınıf, zümre, grup, kavim üstünlüğüne itibar etmemiş, vefatına kadar olan süreçte gerek kendi nefsine gerekse muhataplarına karşı adaleti, itidali ve dengeyi öncelemiştir. Müslümanları birbiri ile kardeş yapmış, kendisi için istediğini kardeşi için de istemeyi imani bir gereklilik şeklinde sunmuştur. 
Böylelikle müminlerin olaylara bir de karşı taraftan bakabilmelerini, aidiyet, bağlılık, ayrıcalık hissinin önüne aklıselimi geçirebilmelerini öğretmiştir. 


Fıkıh literatüründeki makasıt teri-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Adalet, heva ve hevese meyletmeden, her şeye değerini vermek, her hakkı yerine koymak, her hakkı sahibine iade etmektir ki zulmün zıddıdır. Adalet insaf, hakkaniyet ve istikamet mefhumlarını da içermektedir. Adalet kavramında ifrat ve tefrit arasında bir yerde dengeden de bahsetmek gerekir ki bundan ötürü adalet terazi ile simgelenmiştir. 


mi, Allah'ın gönderdiği dinin yarattığı insanın faydasını onun doğasını gözettiğinin bir ifadesidir. Fakihler dini, kişinin faydası için yaratıcı tarafından gönderilen sistem olarak algılamışlardır. Günümüz insanı ise dinin söz konusu yönünü unutmuş, ilahi emirleri sadece kişiye sorumluluk yükleyen kurallar manzumesi olarak algılamıştır. 
Durum böyle olunca dinin fayda 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yönünden çok teklif ve sorumluluk yönü zihinlerde yer etmiştir. 
Hâlbuki Rasulüllah'ın (s.a.s.) tebliğ ettiği din, insanın yaratılıştan sahip olduğu fıtri güzel özellikleri inkişaf ettirip geliştirmeyi de hedeflemiştir. Bu ise insanın kendi nefsinde, kendi doğasında adalete riayet etmesi, kendi iç dengesini sağlaması, kendisiyle gerçek anlamda barışık olması ile mümkündür. 
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Zihinlerde yerleşik bir adalet algısı- nın varlığı, buna bağlı olarak insanlığın adalet arayışı Allah'ın insanı fıtrat üzere yaratmasının bir tezahürüdür. İnsanlığın, aklıselim ile kavranabilecek belli doğrularda birleşmesi de sonradan edinilen bilgilerin ötesinde, yaratılıştan gelen programın izlerini taşımaktadır. 


İnsanın kendi ruh dünyasında yaşadığı çatışmalar, git-geller fıtratta bulunan özellikler arası dengenin kurulamaması sebebiyledir. Adalet diye de nitelediğimiz denge insanın iç dünyasında kurulamayınca, kişi anlam arayışı içerisinde buhranlara sürüklenmekte, kendisini tüketmektedir. Toplumda yaşanan zulüm, haksızlık, adaletsizlik... gibi tüm problemler de kendini tüketmiş bu insanlar eliyle gerçekleşmektedir. 


İnsanlığın içte ve dışta yaşadığı tüm çatışmalarının çözümü ise insanın varoluş programına/doğasına/fıt- ratına uygun dengeli/adilane bir hayat sürmesinden geçmektedir. 
Bu ise yaratıcıya teslimiyetle birlikte O'nun gönderdiği kuralları/ kitabı Hz. Peygamber'in öğrettiği şekliyle uygulamakla mümkündür. 
Rasulüllah (s.a.s.) adalet kavramını sadece nazari bir ide şeklinde sunmamıştır. O, tebliğinin/yaşamının merkezine adaletin temelini oluşturan ilahi düsturları yerleştirerek, adaletin medeniyetin inşasında yapıcı bir üst değer olarak nasıl fonksiyonel hâle gelebileceğini de göstermiştir. Böylelikle tarihte daha önce hiçbir varlık gösterememiş, devlet kuramamış, medenileşememiş bir toplumdan insanlık tarihinin en büyük medeniyeti ortaya çıkabilmiştir. m 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pa ocukluğumdan 
J beri tarih haritalarna karşı anlatılmaz bir sempatim oldu. Eskisi meraktan şimdiki ise meslekten devam ediyor onlarla ülfetim. Hafızama kazıdığım ülkeleri ve şehirleri gezebilmek, fotoğraflarını çekip yeni sergilerin heyecanını yaşamak anlatılmaz bir duygu oluyor bende. 


6 Nisan 2018 Cuma günü İstanbul 
Atatürk Havalimanı'nda başladı seyahatimiz. 9-12 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu için Kazakistan'ın Türkistan şehrinde olacağız. Yaklaşık beş buçuk saatlik bir yolculuktan son- 














ra Çimkent Havalimanı'na sabaha karşı ulaştık. Birçok ülkeye girişte doldurulması gereken bir deklerasyon/migrational kartı var. Bu, hangi tarihte ülkeye girdiğinizi ve ne zaman ayrılacağınızı beyan ettiğiniz bir kart. Kaybetmemeniz gerekiyor çünkü ayrılırken gümrük polisine vermek zorundasınız. Çıkışta benden kaynaklanmayan bir karışıklık sonucu başıma gelen rahatsız edici durum sebebiyle buraya not etmek istedim. Burada bizi, çocuklarını ülkemizin farklı şehirlerinde okutan Türkiye sevdalısı bir dostumuz karşıladı ve Kazakistan'da bulunduğumuz süre içinde bize eşlik etti. 


7 Nisan sabahı gün ışırken Kazakistanın Çimkent şehrinden bu ülkeye sınır olan Özbekistan Taşkent'e doğru yola koyulduk. İki ülke sınırı arasındaki bakımsızlık, sınır geçişinde yürüdüğümüz yol, pür telaş Özbekistan'a geçmek için bekleyen insanlar, onlarla yaptığımız televizyon dizisi muhabbetleri ile başlayan samimiyet, bunların hepsi sabahın serinliğinde çaylarımızı yudumlarken bana Kiyarüstemi filmlerini hatırlattı. 


Geceden beri Taşkente yağmur yağıyor ve duracak gibi de görünmüyor. İlk durağımız Hz. İmam Külliyesi. Külliye, Ebubekir Kaffal Şaşi Türbesi, Sakalı Şerifin ve Halife Hz. Osman'a ait olduğu belirtilen ceylan derisine yazılmış Kur'an-ı Kerim'in saklandığı Muyi Mübarek 





=h) 
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Medresesi, Barakhan Medresesi, Müftülük Binası ve Hz. İmam Mescidinden oluşuyor. Dünyada Hz. 
Osman zamanından kaldığı söylenen küfi hatla ceylan derisi üzerine yazılmış toplam dört Kur'an nüshası bulunuyor. Buradakinin dışında diğerleri Topkapı Sarayında, Kahire'de ve İngiltere'de. Hangisinin orijinal nüsha olduğu bilinmiyor ancak Taşkentteki nüsha Semerkand Kur'an'ı olarak anılıyor ve en eski nüsha olarak biliniyor. Buradan ayrılıp Kukeldaş Medresesi'ne geliyoruz. Sütkardeş anlamına gelen medrese Kulbaba Kökaldaş adlı vezir tarafından 1560 yılında yaptırılmış. Vezir, XVI. yüzyıl ortalarında bölgede hüküm süren bir hanın sütkardeşi. Ruslar Maveraünnehr kentlerindeki İslam eserlerinden 
300 kadarını harabeye çevirmişler. 
Bunlardan çok azı yine Ruslar tarafından 60'lı yıllarda başlayan yenilemelerle ayağa kaldırılmış. Birçok medresenin müze olarak ayrılan bölümlerinde tamir faaliyetlerinin fotoğraflarını görüyorsunuz. Günümüzde bu medrese müze olarak kullanılıyor. Orta Asya'nın neredeyse bütün medreselerinin, türbelerinin cümle kapıları çok yüksek ve nefis tezyinatları dikkat çekiyor. 
Bizim Anadolunun medrese ve türbeleri bunların yanında gayet mütevazı kalıyor. Bazılarının pek de büyük olmayan bahçe peyzajları bana Endülüs saraylarının bahçelerini hatırlatıyor. 


Kukeldaş Medresesine yakın bir yerde bulunan Hoca Ahrar Cami ve Mescidi'ne uzaktan bir nazar ettikten sonra Carsu yani Çarşı'dayız. Burada birkaç gün kalacağımızdan bir miktar Özbek Som'u almamız gerekiyor. Görevli arkadaşımız kendisine verdiğimiz dolarları bozdurmak için yanımızdan ayrıldıktan sonra etrafı kolaçan ediyor ve öteberi satılan tezgâhların, alışverişe gelen insanların fotoğraflarını çekiyorum. Yabancı bir ülkede fotoğrafla ciddi şekilde uğraşısı olanların dikkatli olması lazım. Her ülkede farklı tepkiler alabiliyorsunuz. Özbekler cana yakın insanlar. Poz bile verenler oluyor ki bu hoş muhabbet vesilesi. 
Türkiye'den geldiğimizi öğrenince hemen tanışmak istiyor ve muhakkak selam ile yanımıza geliyorlar. 
Pazar yerinde yanıma üniversite öğrencisi olduklarını söyleyen iki genç kız geliyor. Türkçe konuşalım mı diyorum onlara. Anlaşmakta zorlanınca İngilizceye dönüyoruz 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mecburen. Ortak lisanımızın Türk- 


çe olması ne güzel olurdu. Sohbet konusu yine Türk dizileri oluyor. 
Benim hiç bilmediğim dizi karakterlerinin adlarını sıralıyorlar. Bu arada somlarımız geliyor. 100 dolar karşılığında bir çanta dolusu Özbek parası alıyoruz. Öğle vakti yemek için dolaşırken âdeta açık bir yemek çarşısı buluyoruz. Uzun ve orta yeri açık mekânın karşılıklı iki tarafında dizili tezgâhlarda yemek yapılıyor. Çeşitli et yemekleri, meşhur Özbek pilavı (plov veya aş), salatalar hemen servis ediliyor. 
Genellikle kadınların çalıştığı bu tezgâhlardan birini seçip siparişimizi veriyoruz. Farklı lezzetler ta- 














Hz. İmam Külliyesi 





Kukeldaş Medresesi 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dıyorum burada. Yemekler damak tadım açısından pek keyif vermese de karnımı doyuruyorum. Hijyen ciddi sorun buralarda. Çalışanlarla muhabbetimiz ise görülmeye değer doğrusu. Özbek Türkçesini ilkin hemen anlayamasam da birkaç tekrardan sonra hâlledebiliyorum. 
Taşkentteki gezimizin ardından otelimize gelip oldukça uzun süren yolların yorgunluğunu gideriyoruz. 


8 Nisan günü Taşkent'ten Buharaya gideceğiz. Mesafe 575 km olduğundan bir iç hat uçuşu yapmamız gerekiyor. Bunun için otelden ayrılıp Taşkent havalimanına varıyor ve sabah erkenden Özbekistan havayollarına ait bir uçakla bir saat sürecek olan Buhara'ya hareket ediyoruz. Buhara sıcak bir bahar günü ile karşılıyor bizi. Tarihi İpek Yolu üzerindeki Buhara her toprağında ilim hazineleri bulunan kutlu bir şehir. İmam Buhari, İbn Sina, Şah-ı Nakşbend İslam dünyasına Buhara'nın armağanı olan güzide şahsiyetler. İmam Buhari, şöhretli hadis külliyatını burada kaleme almış. Dönemin Buhara emiri çocuklarına özel dini eğitim vermesini isteyince kabul etmemiş ve herkesin çocuğu gibi emirin çocuklarının da medreseye gelmelerini söylemiş muhaddis. Buna kızan emirin sürgün kararıyla bir daha Buhara'ya dönememiş. Otobüse binerek Muhammed Kasr-ı Ârifan köyüne yani Bahaeddin Nakşibendi Türbesi'ne varıyoruz vakit kaybetmeden. Asıl adı Muhammed bin Muhammed olan ve Bahaüddin ve Şah-ı Nakşbend gibi lakapları bulunan bu zata Allah'ın sevgisini kalplere nakşettiği için, “Nakşbend” denilmiş. 718/1318 yılında Buharaya beş kilometre kadar uzakta bulunan Kasr-ı Ârifan'da doğmuş ve 791/1389'da burada vefat etmiş. 
Hâce Bahaeddin'in Orta Asya'da 














Ark Kalesi 





Kuran ve sünnet çizgisinde tesis ettiği tasavvuf anlayışı zamanla Anadolu'ya kadar ulaştı malum. Külliyenin hayli ziyaretçisi var. Müze olarak tahsis edilen yapının içinde rahmetli Turgut Özal'ın ziyaret fotoğrafları mevcut. 


Orta Asya'da inşa edilen ilk türbe olma özelliğini taşıyan Samani İsmail Bey Türbesi, gerek yapım şekli gerekse kullanılan malzemelerden dolayı kendi sınıfındaki mimari biçimin öncüsü olmuş. 
Yapıldığı dönem itibarıyla işçilik, plan ve süsleme açısından üstün bir sanat değerine sahip ve dünyaca meşhur mimari eserlerden birisi olan türbe, Moğol saldırıları sırasında çölde meydana gelen fırtınaların ardından kuma gömülmesi sonucu tahribattan kurtulmuş. Türbenin hem içi hem de dışı tuğlaların değişik şekillerde kulla- 


78 | DİYANET AYLIK DERGİ | HAZİRAN 2018 


nılması suretiyle tezyin (bezekler, süsler) edilmiş. Bu itibarla tuğlanın dekoratif amaçlı kullanıldığı ilk yapının bu türbe olduğu ifade ediliyor. Samani hanedanı adını, Belh şehrinin hâkimi iken düşmanları- nın baskısından kaçarak Emevilerin Horasan valisi Esed b. Abdullah el-Kasri'ye sığınan ve onun yardımları sayesinde Belh'i yeniden ele geçiren, sonrasında da Müslüman olan Sâmânhudât'tan alıyor. 
Çaşme-i Eyüp Türbesi, Samani Türbesinin yanında bulunuyor. 
Türbe ve etrafındaki yapı kompleksinin inşa süreci XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar sürekli devam etmiş. Buraya dair efsane bizi Eyüp Nebi'ye götürüyor. Yaşanan bir kuraklık zamanında burada yaşayan halk ondan su talep edince Eyüp Nebi asasıyla toprağa vuruyor ve hâlen akmakta olan su böylece ortaya çıkıyor. Dünyanın neresine 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gidersek gidelim Müslümanların peygamberlerin hatıralarını kendi beldelerine taşıdıklarını görürüz. 
Urfa'daki Eyüp Nebi ziyareti gibi. 


Buhara öylesine tarihle bezeli ki adım başı kadim bir eserle karşılaşırsınız. Bunlardan biri olan Bolo Havuz Camii'ne gidiyoruz. 1712'de Orta Asya'ya has klasik tarzda inşa 
edilmiş. Boyalı tavan işçiliği ve 20 
eski ahşap sütunu ile harika bir eser. Adını da karşısında yer alan havuzdan alıyor. Kimileri "Bolo Havuz", kimileri de "Çocuk Havuzu" diyorlar. Buhara kent merkezinin en eski yapısı olarak bilinen Ark kalesi uzaktan bakınca Mağrib-i Aksa'nın, Moritanya şehirlerinin kalelerini andırıyor. Vaktiyle Buhara emirlerinin sarayı olarak kullanılan ve 4 hektarlık bir alana oturan kalenin duvarları 20 metre yüksekliğinde. Burası da ikinci inşasının ardından Moğol zulmüne uğramış ne yazık ki. Hafta sonu olduğundan yüzlerce öğrenci, öğretmenlerinin nezaretinde kale ve çevresindeki yapıları ziyaret ediyorlar. Ark Kalesi'nin önünden geçip büyük kaide anlamına gelen 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ve dört anıt eserden mürekkep Poi Kalon Kompleksi'ne doğru ilerliyoruz. Bu anıt eserlere kompleks yerine külliye demek daha doğru olur. Birbirine karşılıklı bakan Kalon Camii ve Miri-Arap Medresesinin arasını genişçe bir avlu bölüyor. Aralarında da hakkında birtakım rivayetler bulunan Kalon Minaresi yer alıyor. Minare Karahanlılar zamanında 1127 yılında inşa edilmiş ve gözetleme kulesi olarak da kullanılmış. Küçük Amir Alim Han Medresesi ise Miri-Arap Medresesinin güneyinde bulunuyor. Mekânda aynı anda 10 bin kişi namaz kılabiliyor. O denli geniş bir alana yayılmış eserler. Söylentiye göre Cengiz Han her zaman yaptığı gibi burayı yağmaya gelmiş. Minareye bakacağım derken başlığı yere düşünce onu almak için eğilmiş ve askerlerine: “Bırakın böylece kalsın minare.” demiş. Sonra da eklemiş: “Ömrümde önünde eğildiğim tek şey bu.” Hikâye doğru mu bilinmez ama yağmadan, yıkımdan böylece kurtulmuş. Bulunduğumuz yer Buhara'nın belki de en güzel mekânı. 
Fotoğraf çektikten sonra kendime 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bir yer bulup insanları gözlemliyorum. Sonra kalkıp dantel gibi işlenmiş taşlara ellerimi sürüyorum. 


Buhara'nın ilginç kapı işçiliğine sahip diğer bir eseri Nadir Divan-Begi Medresesi. Vezir Nadir Divan Bey 1619-1620 yılları arasında buraya bir kervansaray yaptırmış. Eserini göstermek için zamanın hanını buraya davet etmiş. Eseri medrese zanneden Han'ın: “Güzel bir medrese yaptırmışsın.” demesi üzerine cümle kapısının medreselere has bezeme olması için adamlarına emir vermiş. Bu ön cephenin üzerinde simetrik bir Simurg süslemesi bulunuyor. Kuş kanadı altında geyik motifi yer alıyor. Bu detayın bölgedeki diğer eserlerde görülmeyen tezyinatı İran etkisi olarak yorumlanıyor. Hace Nasreddin her yerde. 
Özbekler bizim Nasreddin Hoca'ya sahip çıkıp Nadir Divan-Begi Medresesinin karşısında bulunan park alanına heykelini kondurmayı ihmal etmemişler. Grubumuza rehberlik eden Mihri Nisa ile aramızda “Nasreddin Hoca kimin?” atışması çıkıveriyor o ara. Buhara'dan ayrılıp Semerkant'a doğru yola çıkıyoruz. m 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Eser bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. 
Giriş bölümünde fetvå kavramı, fetvâ âdâbının muhtevası, önemi ve kaynakları ile fetvâ vermenin hükümleri üzerinde durulmuştur. 
Birinci bölümde fetvâ ehliyeti ele alınmıştır. 
İkinci bölümde ise 

fetvâ verme âdâbı ele alınmış olup gerek 

fetvâ istenen konuyu tespit aşamasında gerekse fetvâyı açıklama aşamasında önemli olan temel ilkeler tespit edilmeye çalışılmıştır. 


KİTAPLIK 


UM 


Mehmet DERE 


itap; zengin bir tarihi mirasa sahip olan İslam dünyasının geçmişten devraldığı dini bilgi ve tecrübenin N günümüzde nasıl anlaşılıp yaşanılması gerektiğine dair yeniden düşünme ve İslam'ın ışığında Müslümanlığımızla yüzleşmeye katkıda bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, eserin yazılma gerekçesini şöyle açıklamaktadır: “İslam dünyası ve Müslümanlar olarak klasik dini bilgi mirasımızı bugüne taşımada, dünyadaki baş döndürücü değişim karşısında tutum belirlemede, Kur'an'ı ve sünneti anlamada, İslam'ın evrensel davetini algılamada ve temsilde ciddi sorunlarımız olduğu aşikâr. Daha da acısı bütün bunların faturasının İslam'a çıkarılması ve yeni nesillerin bunlardan olumsuz etkilenmesidir. Böyle olunca mevcut bilgilerimiz ve anlayışımız, bizi buraya getiren sebepler üzerinde durulması; ardından da bunlar üzerine -can sıkıcı da olsa- bazı soruların cesaretle sorulması gerekir. Bu çalışma, ele aldığı konulara net çözüm önerileri getirmekten ziyade çözüm üretmenin vazgeçilmez şartı olan sorunların fark edilmesi, daha doğrusu farkında olmamız gereken devasa sorunlarımızın varlığına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.” 






Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; 


“İslam ve Modern Dönemde Müslümanlar”, “İslam 


» « 


ve Günümüzde Dini İlimler”, “Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları”, “İlahiyatçıların Din Söylemi” gibi alt başlıklara ayrılmıştır. “İslam ve Modern Dönemde Müslümanlar” alt başlığında İslam'ın, Allah'ın gönderdiği dinin adı; Müslümanlığın ise bizim bu dini anlama ve yorumlama tarzımız olduğu vurgusu yapılmış; buna karşın İslam'ın tarihi tecrübesini yok saymanın ve onu dinden bağımsız bir olgu olarak göstermenin yanlışlığına dikkat çekilmiştir. “İlahiyatçıların Din Söylemi” alt başlığında ise, din söyleminde en önemli eksikliğin geçmişle şimdi arasında köprü kurmayı hedefleyen bir yöntemin bulunmayışı, ilahiyat alanında bilimsel bir geleneğin olmayışı 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olarak ifade edilmekte; bu olumsuzluğu önlemenin yolunun ise bilim insanlarına güvenmekten, bilimsel özgürlüklerin artmasından ve nitelikli eserler vermekten geçtiği hususuna vurgu yapılmıştır. 


İkinci bölümde; Kur'an'da hukuki ve ahlaki vurgunun iç içe olduğu; vahyin nazil olduğu dönemdeki hukuki hükümlerin tarihi akış, toplumsal yapı ve örfi uygulama arasında göz ardı edilemeyecek bir bağ/bağlantı olduğu ifade edilmiştir. 


Üçüncü bölümde; Peygamberimizin (s.a.s.) sünnetini kalıcı, kuşatıcı ve evrensel bir şekilde doğru anlamanın ve bu anlayışla yolumuzu, çağımızı aydınlatmanın önemine değinilmiş; “Sünnet” ile “Hadis” arasındaki farka dikkat çekilerek sünnetin “Hadis olarak Peygamber Efendimiz'den (s.a.s.) bize aktarılan söz, fiil ve onayların Kur'an, siret ve olgularla bir bütünlük içinde ele alınıp kelam ve fıkıh ilimlerince yorumlanması sonucu ulaşılan dini bildirim ve bilgiyi ifade ettiği” şeklinde tanımlamıştır. 


Dördüncü bölümde; fıkhın anlamındaki farka dikkat çekilerek “İslam'ın fıkhı” değil, “Müslüman toplumların fıkhı” olması gerektiğine değinilmiş; fıkhın hayatla iç içe, din ile hayat arasında köprü olarak insanların problemlerine dinamik çözümler üretmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. 


Beşinci bölümde ise İslam ilahiyatının “1982 Öncesi” ve “1982 Sonrası” tarihi gelişimi ele alınmıştır. 
Bilindiği gibi 20 Temmuz 1982'de çıkarılan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemizdeki yüksek İslam enstitüleri ilahiyat fakültelerine dönüştürülmüş, zamanla ilahiyat fakültelerinin sayısı artmış, özellikle de yüksek lisans ve doktora eğitiminde kontenjanların artırılmasının altyapı eksikliği, akademik kadro yetersizliği, izlenen öğretim usulü ve program nedeniyle birtakım sıkıntılara yol açtığı ve açabileceği hususuna değinilmiştir. m 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Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven). 
Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. 


(Âl-i İmrân, 3 / 159.) 
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